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Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph. 
Ref. 3921: The marriage of scientific precision with artistic virtuosity is an accomplishmeni reserved for a select few. 
Achieving it calls for a mind capable of thinking holisticalIy, a spirit that possesses the rare ability to combine creativity and technical expertise in tmeless beauty: the spirit of a universal genius like Leonardo da Vinci. The unigue and multifaceted nature of his work is a testimony to the supreme perfection he sought throughout his creative life, and ventured to immortalize in his work. Inspired by his 


aspiration to unmatched excellence, the engineers and designers in Schaffhausen have created a masterpiece of haute horlogerie: the IWC Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph. It is a watch whose timeless proportions and extraordinary technical precision are an expression of Leonardo's guest for perfection. The IWC-manufactured 89630 calibre combines a perpetual calendar, a moon phase display, and a chronograph. That makes this tmepiece not only a tribute to one of the greatest geniuses of all time, but also a work of art created for all etemity. 
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IWC 


SCHAFFHAUSEN 


IWC Schaffhausen Boutigue İstanbul: Mim Kemal Öke Cad. Altın Sokak 4/A Nişantaşı Tel: (212) 224 4604 
İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 - Unifree Duty Free, Ataturk International Airport Tel: (212) 465 4327 
Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 - Panora Tel: (312) 219 9315 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131 
İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111 I Muğla: Ouadran, D-Maris Bay Marmaris Tel: (252) 436 9191 
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LUXURY LIVING 


Contact us; #90 212 219 20 36 


Vacheron Constantin boutigue 


Istanbul 


CELESTTAL MECHANICS 


| TRIBUTE TO THE MOON 


PATRIMONY MOON PHASE 
AND RETROGRADE DATE 
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VACHERON CONSTANTIN 


GENEVE, DEPUİS 1755 
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Editör 


Vazgeçebilme Lüksü 


“Fatih Hoca ile çok sohbetlerimiz oldu. Kasım ayında başlayan “Hocam kapak” lafı bu aya kadar uzadı ve belki de hayatının önemli dönüm noktalarından birinde Fatih Terim bize kapak oldu; Onu 


da boşverin “İptal edin” demedi... Ben nasıl bir adamım sen anladın, dedi...” 


ir davet yapıyoruz. .. Listedeki isimlere baktım, hepsi alanında önemli isimler... Kimler kimler... Fakat bir isme takıldım; Fatih Terim ve eşi Fulya Terim. .. “Gelirler mi kesin?”diye sordum davet verdiğimiz isme, “Tabii iyi ahbaplarımız, gelecekler”dedi. Ben babadan Fenerbahçeliyim. Galatasaraylılar'ı sevmeyiz. Tabii işin şakası severiz de işte sporda rekabetimiz ezeli. Fulya Terim'in de nasıl titiz olduğunu çocukluğumdan biliyorum, okul kitabı getirdiğimiz yıllarda, her okul kitabı satışına bizati kendisinin Koç Lisesi'ne gelip, kitapları kendisinin alacak kadar ailesine düşkün olduğunu... 
Nasıl insanlar acaba, diye düşünüyordum. Davet günü koyu Galatasaraylı tüm tanıdıklarım ne kadar şanslı olduğumdan dem vurdu. Ben de iyice gerildim, Hoca'nın ters olduğunu da biliyordum çünkü. Neyse efendim ilk onlar geldi, Fulya ve Fatih Terim... Fulya Hanım ev sahibemizle konuşurken, Fatih Hoca çaprazıma oturdu, “Nasılsınız?” dedi.” İyiyim, siz? dedim. Bir güldü. O gülüş- te ne varsa, biz o akşam bir ahbap olduk, bir ahbap olduk anlatılmaz. Hoca sanırım benim kendimi çok kısıtlamadan konuşmamdan hoşnut oldu, ben hocanın mütevazılığından. Fulya Hanım zaten çok hoş sohbet ve komikti. 
İçimden “Ne tatlı insanlarmış”dedim. Sonra Fulya Terim ile ortak çalıştık, Hoca ile çok sohbetlerimiz oldu. O Kasım ayı başlayan “Hocam kapak” lafı bu aya kadar uzadı ve belki de hayatının önemli dönüm noktalarından birinde Fatih Terim bize kapak oldu; Onu da boşverin, iptal edin, demedi. Ben nasıl bir adamım sen anladın, dedi. Ne anladın, derseniz... 
Fatih Terim sakat bir babanın, zorluklar içinde yetiştirdiği bir delikanlı. Hep kendi doğruları var. Uzun yıllar babası ile pazarda marul satmış, gocunmamış, hayal etmemiş. Olduğu gibi yaşamış. Hayatı hayallerinin ötesinde olmuş hep. 
Bugün bile “Benden sonra çocuklarım iyi yaşasın, gerisinden bana ne” diyen biri. Bahçeyle uğraşmak en sevdiği şey. Elinde bir urmık saatlerce kendini dinleyebilir. Çiçekler bahçesinde açmışsa bununla iyi bir parasal anlaşmadan mutlu olabilir. Fatih Terim aslında böyle bir adam. Belki de çiçekler, sevgisini verdiğinde nankörlük etmiyor diye, kim bilir. Ben birkaç ortamda insan psikolojisinden nasıl anladığına da şahit oldum. Tek sorunu çabuk parlaması ama öyle bir kültürün insanı. Hatalı mı? Bence evet... O hepimize örnek ama siz hiç mi hata yapmıyorsunuz? Bazı insanlar için ailevi değerler üstündür. Başkası olsa belki kendisi gitmeyebilir, birilerinden “Ricacı” olabilirdi. O, kendisi gitti... Eminim giderken de “Niye gidiyoruz” da demiştir. 

Fatih Terim çok çok sıradan bir adam. Bugüne kadar yaptığım en sıradan isim. Sevdiği kadına kavuşması bile farklı. 1976 yılında Fatih Terim iyi bir Galatasaraylı futbolcuyken, memleketi kasıp, kavurmakta. Fulya da babasını aynı sene bir uçak kazasında kaybetmiş. St. Michel Lisesi'nin önünden kız arkadaşını yaz tatilinde almaya geldiğinde kapıda beklerken tanıştılar. Birkaç yıl çıkıp, evlendiler. “Hiç böyle bir kızın benimle evleneneceğini düşünmemiştim” dedi. Mutlu bir evlilikleri, iki evlatları, güzel bir ömürleri oldu. Ama az da acıdan geçmediler. Bir göklere çıkardık onları bir yerdik. 

Yıllar içinde başarılar, başarıları getirdi. Hatalar da oldu, sevaplar da, günahlar da. Futbol zor iş. Rekabet büyük. Bugün gelinen nokta da hayli doğal, tam Türk işi. 

Dedem Nezih Demirkent yıllarca Hürriyet'i yönetti. Ne zaman sivrildi, teşekkür ettiler. Anneannem anlatırdı, istifasından bir gün sonra arabasını almışlar, ertesi gün gidip, aynı arabadan almış. Ben bu filmi kendi ailemde de gördüğümden bıçkın delikanlı baba modelini bilirim. Ama bu onun babalığını değiştirmez. Üstelik sonrasında benim dedem bize daha iyi bir hayat kurdu, yaşanılanlar ders oldu. Hayat böyle birşeydir. 

Ben kendi işimi bırakırken şöyle düşünmüştüm; gözümü yumup, hatalara seyirci kalıp, aldatmalı mıydım kendimi? Yoksa “Neyse bu iş bana göre değil, ben göz göre göre bu yapıda olamam deyip, kendi doğrumu mu yaşamalıydım. Ben kendi doğrumun peşinden gittim... Size ters gelen bir düzen varsa, ayrılabilmek, vazgeçebilmek bir lükstür işte. İşte bu sebeple Fatih Terim son hareketi ile tam bir “Gentleman”... 


Herkese keyifli okumalar dilerim... 
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ASTON MARTIN TURKEY 


BİR NESLİ 
DEĞİŞTİRMEYE GELDİ... 


DOT 


D&D Motorlu Araçlar A.Ş. 


İstanbul Showroom İzmir Showroom Servis Merkezi 


Köybaşı Cd. No:94 Yeniköy / İstanbul Folkart Towers A Blok No:37 Bayraklı / İzmir Maslak Mh. Atacenter İş Merkezi No:9 Sarıyer / İstanbul Tel: * 90 212 223 1011 Fax: * 90 212 287 25 25 Tel: * 90 232 502 1310 Fax: $* 90 232 502 13 09 Tel: - 90 212 276 06 16 Fax: * 90 212 2760617 E-mail: info&turkey.astonmartin.com E-mail: izmir&turkey.astonmartin.com E-mail: servis&turkey.astonmartin.com 


SÜNSEEKER İl6ö YAC Ii 


Enjoy the view. A discovery of light and space. 


İstanbul | 490 212 257 0030 Bodrum | 4-90 252 385 3185 
info©sunseekerturkey.com sales©sunseekerturkey.com 
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18 e SPOR SAAT TUTKUSU 
Bodyguard fonksiyonu olan da var, entegre Avrupa haritası ya da telefonun yerini tutabilen sim kart özelliklerine sahip olan da. Yeni nesil spor saatler ile tanışın... 


20 e COLUMBIA İLE DENİZCİ 
RUHUNUZU UYANDIRIN 

Her sezon özgün tasarımları son teknolojilerle birleştirerek outdoor tutkunlarına yenilikçi çözümler sunan Columbia, yaz sıcaklarında outdoor aktivitelerden vazgeçmek istemeyenlerin beklentilerine geniş ürün yelpazesiyle karşılık veriyor. 


99 e DAVID BEGKHAM “TUDOR”UN 
YENİ MARKA ELÇİSİ OLDU 

Tudor, David Beckham'ı yeni marka ve #Borntodare Kampanyası'nın elçisi olarak duyurdu... 


26 e D-MARİN'LERİN İZİNDE YAZ 
ROTANIZ “YUNANİSTAN VE 
HIRVATİSTAN” 

Doğu Akdeniz Çanağı'nın en büyük marina zincirlerinden biri olan 
D-Marin Türkiye dışında 
Yunanistan ve Hırvatistan'da da yer alan marinalarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 


30 e KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN RÜYASI 
DA VINCI CHRONOGRAPH EDITION 
“LAUREUS SPORT FOR GOOD 
FOUNDATION” 

Da Vinci Chronograph Edition 
“Laureus Sport for Good Foundation” 
mevcut Da Vinci koleksiyonunun öne çıkan modellerinden biri. 


39 e İŞ DÜNYASI: 
MÜKEMMELİYETÇİLİK VE BAŞARI 
TAV Grubu CEO'su Sani Şener, 
Construction Week tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi'nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede yedinci sırada yer aldı. 
Vodafone ise 700 Mhz bandında 4.5 G testi yapan ilk operatör oldu... İşte İş Dünyası'ndan sizler için seçtiklerimiz... 


36 e TÜRK FUTBOLU'NUN EFSANESİ 
NAMI-I DİĞER “İMPARATOR” 

FATİH TERİM 

O Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri... Nerede şanlı bir öykü varsa, altında çoğu zaman onun imzasını gördük... 16 yaşında başladığı futbol serüvenine onlarca şampiyonluk, sayısız kupa sığdırdı bugüne dek... Her zaman ilklerin insanı oldu... Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den bahsediyoruz... 
“İmparator” tüm samimiyeti ve içtenliğiyle bu ayki kapak konuğumuz... 


44 DENİZİN PATRONLARI 

Gentleman, Akdeniz'in sezon açılışını kutlamak amacıyla denizcilik sektörünün patronlarını sizin için bir araya getirdi. 


58 e DÜSTURU” ÇOK ÇALIŞMAK VE 
SABIRLI OLMAK 

Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya ile iş yaşamı, başarıları ve “Tüks otomobiller” üstüne Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik... 


620 180 YILLIK BİR ÇINAR 

“BEYAZ FIRIN” 

Nathalie Stoyanof Suda ile kökleri neredeyse iki asıra uzanan tarihi Beyaz Fırın markasını ve büyüme hedeflerin konuştuk... 


66 e OSMANLI ZARAFETİ VE LÜKSÜN 
BULUŞMA NOKTASI “LES OTTOMANS” 
Mimarisi ve dekorasyonu ile İstanbul'un özel otellerinden biri Les Ottomans... Pek çok dünya yıldızının tercih ettiği otelin başında ise sektörün deneyimli isimlerden Mehmet Kırklar bulunuyor... 


70 e MAÇ SAYISI 

“Sayet zarafet eksik ise, yalnızca oynayıp kazanmak yeterli olmaz” diyordu şampiyon Rene Lacoste. Tenis böyle bir spor, her zaman modaya ilham kaynağı olmuştur. 


78e YAPAY ZEKASIYLA 

“YENİ AUDI A8” STANDARTLARI 
DEĞİŞTİRECEK 

Audi, geçtiğimiz ay Barselona'da gerçekleştirdiği “Summit” ile otomotiv sektörünün gelecekte nasıl şekilleneceğini dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası basına tanıttı... 


89 e YAZA ÖZEL EN İYİ 

5 BİSİKLET ROTASI 

Doğa içinde, hem keyifli hem de sağlıklı bir bisiklet yolculuğuna hazır mısınız? İşte Türkiye'nin en iyi 5 bisiklet rotası... 


84 e BİR CEO'NUN DENİZ VE YAT 
TUTKUSU “SERKAN SEVİM” 

Medianova CEO'su Serkan Sevim, 2000'li yılların başından bu yana internet ve bilişim sektöründe pek çok başarılı projeye imza atmış bir isim. Sevim'in en sevdiği hobisi ise yatyarışları.. 


88 e YENİ NESİL FİNANSAL 
TEKNOLOJİLERİN UZMANI 

“FIT SOLUTIONS” 

“Lexus ile Geziyoruz” bölümümüzde bu ay FIT Solutions CEO'su Koray Gültekin Bahar'ı ağırlıyoruz... 


92 e EV VE TEKNE AKSESUARLARINA 
DENİM RUHU “CASA Dİ DENİM” 

“Casa Di Denim” markasının kurucusu Sinem Akay, denim kumaşından ürettiği ev, bahçe ve tekne ürünleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı... Her geçen gün ürün gamını daha da genişleten “Casa Di Denim” markasını kurucusu Sinem hanımdan dinledik... 


96 e GALERİ ARTİST'TE 

“ANSELM REYLE” RÜZGARI 
Gümüşsuyu'nda Cennet Bahçesi adlı tarihi bir köşke taşınan Galeri Artist, ünlü Alman sanatçı Anselm Reyle'nin son dönem eserleriyle dönemi için bir zirve kabul edilen 11. ve 12'inci yüzyıla ait Kashan (İran) seramiklerini birlikte sergiliyor... 


100e DÜNYANIN ÖTEKİ UCU 
AVUSTRALYA 

Dünyanın en büyük adası ama en küçük kıtasına adını veren ülke. Kolay keşfedilmeyen ancak 18'inci yüzyıl sonlarında farkedilen ve belki de bu sayede doğal güzelliklerini günümüze kadar koruyabilmiş dünyanın en yaşanılası ülkesi Avustralya. 


104 e KLASİK TUTKUNU BİR AİLE 

Klasik otomobil sayfalarımızın bu ayki konuğu Cüneyt Güller ve ailesi... Kendisiyle çocukluk yıllarından bu zamana kadar uzanan klasik otomobil sevdasını ve sahip olduğu otomobilleri konuştuk... 


110 e CENTİLMEN PRENS TİMUR SAVCI 
Prodigy sayfalarımızda bu ay ünlü yapımcı Timur Savcıyı ağırlıyoruz... 
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Spor Saat Tutkusu 


BODYGUARD FONKSİYONU OLAN DA VAR, ENTEGRE AVRUPA HARİTASI YA DA TELEFONUN YERİNİ TUTABİLEN SİM KART ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLAN DA. YENİ NESİL SPOR SAATLER İLE TANIŞIN. 


SAMANTHA PRIMATI 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ülkede 20.000 kişi ile yürütülen, dünya çapında bir araştırma düzenledi: sonuçlara bakılırsa her üç kişiden biri, her gün spor bir saat kullanıyor. Bu cihazlar, yüksek teknolojiye sahip, entegre gps 


özellikleri ve ultra hassas kalp atışı sensörleri sayesinde çok iyi birer ekstrem spor arkadaşı oluyorlar. Ayrıca adım saymak, kalori hesaplamak gibi günlük alışkanlıkları da izleyerek, kendinize genel bir sağlık çerçevesi çizmenize de yardım ediyorlar. 


ANTRENMANIN ÖTESİNDE 

Garmin'in Fenix 8X Sapphire'i önceden yüklenmiş Avrupa haritasına ve wi-fi noktalarına bağlanarak bilgi ve verileri hızla paylaşmanızı sağlayan özelliklere sahip, 749,99 euro, garmin.com 

Gelişmiş activity tracker; Fitbit 
Surge. Bu çoklu spor model, yaptığınız antrenmanları kaydeder ve özetini çıkarır. İçinde 350.000 
farklı yiyecek tipinin yer aldığı database sayesinde, aldığınız besinleri günlük olarak kontrol eder; 210 euro, fitbitcom 

Yvan Arpa tarafından 
tasarlanan Samsung Gear 53 
Frontier, çerçeveyi döndürerek bir çağrıyı yanıtlama veya reddetme özelliğine ve sesli mesajları aktive etmenizi sağlayan hoparlör sistemine sahip, 310 euro, samsung.com. 

Lg Watch Urbane Znd Edition, spor yaparken daha özgür olabilmeniz için, entegre sim kartı sayesinde telefon işlevi de görüyor. Antrenman tavsiyeleri verme ve stres seviyenizi gösterme gibi özelliklere sahip, 
499 euro, Ig.com 

Nilox'un Bodyguard'ı tam bir giyilebilir güvenlik aracı. 
İçeriğindeki bir uygulama ile kendinize güvenli bir alan belirleyip, bunun dışına çıktığınızda cihaz tarafından alarm ile uyarılabiliyorsunuz, 129 euro, nilox.com 

Tom Tom Runner 8, keşif özelliği sayesinde, antrenman sırasında aynı yolu tekrar koşmanızı engellemek amacı ile yeni parkurlar bulmanızı sağlıyor. 
Üstelik içindeki pusula ile başlangıç noktanıza kolayca dönebiliyorsunuz, 119 euro, tomtom.com 

Suunto'nun Gps, pusula ve 
Bluetooth özellikli Spartan Sport modeli, 15'ten fazla spor dalı için harita ve parkur seçeneği sunuyor. Antrenmanları harcadığınız güce ve dinlenme sürelerine bakarak karşılaştırır ve önemli tarihleri belirterek ne kadar ilerleme kaydettiğinizi ortaya koyar, 245 euro, suunto.com 

Cellularline Easyfit Talk, kilidi. 
serbest bırakan bir düğme sayesinde Bluetooth kulaklık haline gelebiliyor, pil ömrü beş ila yedi gün arasında değişiyor, 

70 euro, cellularline.com 


ROTAP 


Montegrappa Boutigue - Zorlu Center Avm Tel : 0212 353 68 15 


stan ZORLU enter Ralllez Arende, Levent TEL dü 2174 PE rotapdalluZrolapaaği GOri.ir Ankara, Arjanl Gaddes: 28 Çankaya, TEL 400317 488 11 08 baskentrotupibrotapıast com, İzmir, Plevne Bulvan Mo: 15/0 Alsancak, TEL “90 242 501 18 #iizmirmapÖrütansasi. SOM ir ww rol pasa Gor.ir 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utdoor giyimin öncü markası Columbia, yaz sıcaklarının 


tadını açık havada çıkarmak isteyen macera severler için hayat kolaylaştıran çözümler sunuyor. Columbia'nın sportif balıkçılık tutkunları için özel olarak geliştirdiği PFG koleksiyonu ve yaz aylarında hayatı kolaylaştıran Omni-Freeze Zero ve Omni-Shade teknolojileri ile yazın en sıcak günlerinde Columbia ile serinliğin tadını çıkaracaksınız. Columbia PFG koleksiyonu yazın sıcak günlerini keyifli aktivitelerle geçirmek isteyenler için stilden ödün vermeden koruyucu çözümler sunuyor. Performance ve 
Harbourside temalarının yer 


aldığı PFG koleksiyonu denizciliğin ruhunu yansıtan marin esintileri, sportif ve şık tasarımlarla birleştirirken her bir detayı fonksiyonellik sağlayacak şekilde tasarlanıyor. 

PFG koleksiyonuna ait ürünlerde İlkbahar-Yaz sezonunun en kullanışlı teknolojilerinden Omni-Freeze Zero ve 
Omni-Shade teknolojileri kullanılıyor. Koleksiyona ait bir diğer vazgeçilmez teknoloji de Columbia tarafından özel olarak geliştirilen özel dokuma sistemi ile cildi güneşin zararlı ışınları UVA ve 
UVB'den koruyan Omni-Shade teknolojisi. Güne- 


şin zararlı ışınları ve cilt kan- 


Denizci ruhunuzu uyandırın 


#Colüm big 


HER SEZON ÖZGÜN TASARIMLARI SON TEKNOLOJİLERLE BİRLEŞTİREREK OUTDOOR TUTKUNLARINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNAN COLUMBIA, YAZ SICAKLARINDA OUTDOOR AKTİVİTELERDEN VAZGEÇMEK İSTEMEYENLERİN BEKLENTİLERİNE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE KARŞILIK VERİYOR. 


seri arasındaki ilişkiye dikkat çi i 


çeken Columbia, Omni-Sha- 


de ürünleri ile sağlıklı yaşama | 


destek oluyor. 


ime e ger Pr e , 
0) Sheer 
Driving Pleasure 


ZİRVEYE YENİ GÜC. 


BMW M760Li xDRIVE. 


610 beygir gücü, 0'dan 100 km'ye 3.7 saniyede çıkan 
üstün performansıyla şimdi Türkiye'de. 


| 
DELETE LEKTİTMİrrE 
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2 5: Sx& Borusan Otomotiv 


İnce zevkler, yüksek standartlar. 


BMW-7 Serisi, ayrıca yeni”2.0 litre dizel; berizinli;plug-in'hybrid ve 3.Olitre dizel'mötor seçenekleriyle-Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda sizi bekliyor. 


David Beckham 
“Tudor'un yeni marka elçisi oldu 


TUDOR, DAVID BECKHAM'I YENİ 
MARKA VE #BORNTODARE 
KAMPANYASV'NIN ELÇİSİ OLARAK 
DUYURDU... 


R olex Vakfı'na bağlı Tudor, geçtimiz gün- 


lerde, David Beckham ile marka elçisi 

olarak iş birliği yapacağını duyurdu. 
Tüm zamanların en çok takdir edilen, yetenekli ve başarılı futbolcusu, yatırımcı ve küresel bir stil ikonu olan David Beckham'ın hayat yolculuğu, Tudor'u günümüzdeki konumuna getiren cesur değerleri içeriyor... 
2017 yılında Tudor, markanın geçmişini ve günümüzdeki varlık sebebini yansıtan “Meydan Okumak için Doğdu” isimli yeni bir kampanya başlattı. Cesur bireyler uzun zamandan beri Tudor'u, karada, buzda, havada ve su altında olağanüstü performansı sebebiyle seçiyorlar. Bu imza aynı zamanda Tudor'un kurucusu olan ve Tudor saatlerini en zorlu koşullara dayanıklı olarak üreten ve en zorlu koşullara dayanmak üzere tasarlayan Hans Wilsdorf'un vizyonuna gönderme yapıyor. 
Son olarak, günümüzde Tudor'un, saat sektöründeki önemli trendlerde öncülük yaptığı özgün yaklaşımını anlatıyor. Tudor “Cesaret için Doğdu” ruhu, kampanya manifestosunda ifade ediliyor ve başarıları doğrudan yaşamın cesur yaklaşımından kaynaklanan marka elçileri tarafından küresel olarak destekleniyor. David Beckham onlardan ve Tudor ailesi, onu arasında görmekten gurur duyuyor. 


TUDOR HAKKINDA 


Tudor, İsviçreli bir saat markası. Üst düzey tasarımlı, yüksek kalitede eşsiz mekanik saatler üretiyor. Tudor markasının kökeni, Rolex kurucusu Hans Wilsdorf adına tescil edildiği 1926'ya dayanıyor. Rolex kalitesinde ve güvenilirliğindeki saatleri daha uygun fiyatlarla satmak için 1946'da Montres Tudor SA şirketini kurdu. Zamanla, Tudor saatleri, karada, buzda, havada ve su altında tüm dünyada cesur bireylerin tercihi haline geldi. Günümüzde, Tudor koleksiyonu, Black Bay, Pelagos, Glamour ve Style gibi lokomotif modelleri içermektedir. 2015'ten beri, yüzde yüz kendi tasarladığı ve ürettiği mekanik ürünleri de satışa sunmaktadır. 
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MILIMETRIC 


İstinyepark » Ritz Carlton * Çırağan Kempinski * Ankara (Kavaklıdere) 
www.milimetric.com * (İstanbul) 212 345 63 91 * (Ankara) 312 466 08 02 


sinergia 


OPEN YOUR VISION: IT'S A MANGUSTA! 


Discover the new Mangusta range: 
CANNES (1 2ih — 1 7ih Sept.) Jetâe Alberti Edouard Sud - MONACO (27th- 3Oth Sept.) Guai de |'Hirondelle 


Wwww.mangustayachts.com 


WWMNGUS TN 


Out of ordinary 


B e m m — — il 
- Lat ” o mm va - iz ” a EN 
MANGUSTA OCEANO MANGUSTA GRANSPORT MANGUSTA MAX OPEN 43|46155|60 45|54 72180|94|10511101132|165E|215 


Mangusta is a brand of Overmarine Group 


OFFICIAL REPRESENTATIVE FOR TURKEY ULTRAMAR YACHTS e Maslak Mah. AOS 55 Sk. No:6 42 Maslak A Blok Kat:14 D:288 Maslak Sariyer 34485 Istanbul 


Contact: Nihan de Pessöa-Pardellas e Tel. -90 212 803 25 30 e Email: info&ultramaryachts.com * ww.ultramaryachts.com 


ISEO » AGUARIVA SUPER » RIVAMARE » RIVARAMA SUPER » 56 RIVALE » 63' VERTİGO 5 Lirik 


63' VIRTUS » 76 PERSEO » 76 BAHAMAS : 88' DOMINO SUPER > 88' FLORIDA » 100 CORSARO 


A FERRETTI GROUP BRAND 


www.riva-yacht.com 


ULTRAMAR YACHTS 

MASLAK MAH. AOS 55 SK. NO:6 

42 MASLAKA BLOK KAT14 D:288 MASLAK SARIYER 34485 ISTANBUL 
PHONE: 490.212.803 25 30 

INFOGULTRAMARYACHTS.COM - WWW.ULTRAMARYACHTS.COM 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D-Marin'lerin İzinde Yaz Rotanız “Yunanistan ve Hırvatistan” 


DOĞU AKDENİZ ÇANAĞV'NIN EN BÜYÜK MARİNA ZİNCİRLERİNDEN BİRİ OLAN D-MARİN, TÜRKİYE DIŞINDA 


YUNANİSTAN VE HIRVATİSTAN'DA DA YER ALAN MARİNALARIYLA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR. 
BUGÜN TÜRKİYE, YUNANİSTAN VE HIRVATİSTAN'DA 8 BİN 270 BAĞLAMA KAPASİTESİNE SAHİP 10 MARİNAYA SAHİP OLAN D-MARİN'LER BULUNDUĞU BÖLGELERDE TEKNE SAHİPLERİNİN YANI SIRA, YERLİ VE YABANCI BİRÇOK TURİSTİN DE İLGİ ODAĞINDA YER ALIYOR. İŞTE D-MARİN'LERİN İZİNDE GEZİP GÖREBİLECEĞİNİZ YERLER... 


D-MARIN MANDALINA pi e “İİ D-MARINDALMACJA 


Krka Nehri yakınlarında bulunan Sibenik şehrine oldukça yakın bir mesafede yer alıyor. o D-Marin Dalmacija'nın yanı başında, tarihi açıdan zenginliği ile göze çarpan 3 bin yıllık Dar ve dönemeçli ilerleyen St. Ante Kanalı bin 62 deniz mili uzunluğunda ve açık de- (o Zadar şehri yer alıyor. Bir yandan tüm ihtişamıyla günümüze kadar korunarak gelen nizden Sibenik kıyısına kadar ulaşıyor. Kanalın, denizle birleştiği yerde bulunan küçük (| tarihi kiliseler, anıtlar ve meydanlar, diğer yandan modern sanatın en güzel örnekle- bir adanın üzerinde ise Rönesans döneminden kalma St. Nikola Kalesi bulunuyor. rinden olan Sea Organ ve Greeting To The Sun, şehrin görülmeye değer yerlerinden. 


D-MARIN BORIK 


Tarihi 3.000 yıl öncesine dayanan Zadar şehrinin batı kıyısında yer alan D-Marin Borik, O Kuzeydoğu sahillerinin kıyıya ulaşım kolaylığı, sakin ve ılık suları, kusursuz bir seyahat rs0lçliir Adriyatik Denizi'nin butik marinalardan biri olarak göz dolduruyor. Marina, Dalmaçya ( Toplamda 24 adanın bir araya gelmesiyle oluşan Lefkada ise, uçsuz bucaksız beyaz kumsalları ve kıyılarında bulunan ve Hırvatistan'ın resmi giriş kapılarından Zadar şehrinde, tüm tekne- (| etkileyici turkuaz mavisi deniziyle Yunanistan'ın batı kıyıları boyunca uzanıyor. Bölgede bulunan en sahipleri için oldukça kolay ulaşılabilir bir lokasyonda bulunuyor. önemli destinasyonlardan, Porto Katsiki Avrupa'nın en iyi plajlarından birisi olarak biliniyor. 


ZEA MARINA Mi. dip FLISVOS MARINA 


Zea Marina; her yıl milyonlarca turistin Saronic Körfezi ve Girit Adası gibi rotalara O Birçok eğlence ve dinlenme imkânını bir arada sunan Flisvos Marina, özellikle spor doğru yaptığı yolculukların başlangıç noktası oluyor. Bu rotada kozmopolit kasabalar, o düşkünü misafirler için marina içerisinde uygun koşu, yürüyüş ve bisiklet alanları antik tapınaklar, Bizans kaleleri, küçük balıkçı limanları, demirleyebileceğiniz el O sağlıyor. 

değmemiş koylar ve muhteşem kumsallar var. 
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Hayatın tüm renkleri | Kültür & Sanat ve aktiviteleriyle dolu bir yaşam şehrin dinamizmi | MASLAK 1455'te 


Nişantaşı Üniversitesi kampüsü, önde gelen ilk ve ortaöğretim kurumları Maslak1453'te yerini alıyor 


Hğaoğlu 


Yaşam Mimarı 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daki Alışveriş Caddesi 


Ünlü markaların yer aldığı 1453 metre uzunlu 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Küçük bir çocuğun rüyası 


Da Vinci Chronograph Edition 


“Laureus Sport For Good Foundation 


4 


DA VINCI GHRONOGRAPH EDITTON “LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATTON” MEVCUT DA VINCI KOLEKSİYONUNUN ÖNE ÇIKAN MODELLERİNDEN BİRİ. IWC SCHAFFHAUSEN HER YIL GELİRİNİN BİR KISMI İLE İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YARDIM ELİ UZATMAK AMACIYLA SINIRLI BİR ÖZEL EDİSYON SAAT ÇIKARIR. BU SENE DE SAATİN ARKA YÜZÜNDE DÜNYA ÇAPINDA DÜZENLENEN RESİM YARIŞMASINI KAZANAN ÇİNLİ BİR ERKEK ÇOCUĞUNUN ÇİZİMİ YER ALIYOR... 


a Vinci Chronograph Edition 

DD “Laureus Sport for Good 
Foundation” (Ref. W393402) 
modelinin kadranı mavi renkli ve çapı 
42 milimetre. Yeni geliştirilen hareketli 
kulakçıklar Santoni imzalı siyah timsah derisi kayışın bileğe mükemmelen oturmasını sağlıyor. Şirket içinde üretilen 89361 kronograf kalibrenin güç rezervi 
68 saat ve gereken enerjiyi tırnak dişlisine enerjiyi aktarmak için dört urnak barındıran WC otomatik çift tarnaklı 


A a 


çirm 


Ağustos 2017 


kurma sisteminden alıyor. Saat 3 bara kadar su geçirmez ve Hyback fonksiyonuyla donatıldı. Butonlara bastığınızda kronograf anında duruyor, yeniden kuruluyor ve yeniden başlıyor. 


İyi Bir Amaca Hizmet Eden Saatler 
IWC Schaffhausen 2006'dan beri her yıl Laureus Sport for Good Foundation yararına özel edisyon bir saat çıkarıyor. 
Bu saatlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü doğrudan Laureus 


Foundation'a aktarılıyor ve vakfın projelerini finanse etmek amacıyla kullanılıyor. 


Gülen Erkek Çocuğunun Resmi Kasa Sırtına İşlendi 

Tüm Laureus özel edisyonların ayırt edici özelliklerinden biri de kasa sırtın- daki kabartma. IWC Schaffhausen her yıl dünya çapındaki bütün Laureus 
Sport for Good Foundation projeleri çerçevesinde çocuklar için bir resim ya- 


rışması düzenliyor. Bu yıl “İyi Harcanmış Zaman (Time Well Spent )” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada jüri Şanghaylı 12 yaşındaki Hou Ye'nin resmini birinci seçti. Hou Ye zihinsel engeline ve sınırlı motor kabiliyetlerine rağmen Doğu Asya Özel Olimpiyatlarna büyük bir azimle katılıyor. Yarışmada onu birinciliğe taşıyan resimde de kendini kayarken çizmiş: En iyi kişisel zamanını yaparken neşeyle kahkahalar atıyor. 


SUADİYE SAHİL 


BİR BAŞKA SİTE DEĞE 


BİR BAŞKA YAŞA R 


BİR BENZERİ YOK 


Sonsuz mutluluklara bakan deniz ve adalar manzarasıyla örne çıkanı Suadiye Sahil, İstanbul'un en özel semtinde, sizi lüksün 


çok ötesinde bir yaşama çağırıyor. 


SUALİYE SAKHİII 


dal 444 10 08 


susdiye Mah, Bağdat Cad, Plaj Yolu Sok, TEKNİK YAPI No:23 Kadıköy, İstanbul TR-34740 suadiyesahil.com 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İş dünyası 


Burak Ç. Kızılhan 


AV Grubu CEO'su Sani Şener, Construction Week tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi'nin en etkili 100 iş insanının 

açıklandığı listede yedinci sırada yer aldı. 
Vodafone ise 700 Mhz bandında 4.5 G testi yapan ilk operatör oldu... İşte İş Dünyası'ndan sizler için seçtiklerimiz... 


Vestel Elektronik Fabrika Genel Müdürlüğü'ne Murat Sarpel Atandı 


Vestel Ar-Ge Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Sarpel, Vestel Elektronik Fabrika Genel Müdürlügü görevine getirildi. Murat Sarpel'in yeni görevi ile birlikte Vestel Ar-Ge ve Elektronik Fabrika Genel Müdürlüğü aynı yapı altında birleşmiş oldu. Murat Sarpel, 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Murat Sarpel 


ATAMALAR, YATIRIMLAR VE ÖDÜLLE 
İLE KISA BİR İŞ DÜNYASI TURU 


Mükemmeliyetçili 


Mallik Rao 


a A Design Award 


Oleg Cassini 


1990 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Vestel bünyesinde iş hayatına başladı. Sarpel, Vestel'deki kariyerine 1990-1997 arasında Vestel Elektronik TV Tasarım bölümünde TV Tasarım Mühendisi, ardından TV Proje Müdürü, 1997-1998 yılları arasında ise Bilgi Teknolojileri üzerine Vestel Elektronik Tasarım Grup Müdürü olarak devam etti. 2008'den bu yana Vestel Elektronik Ar-Ge Genel Müdürü olan Murat Sarpel, yeni görevinde Elektronik Sanayi ve Ticaret Genel Müdürlüğü altında hem Ar-Ge hem de Elektronik Fabrika Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiş oldu. 


Migros'a PLMAdan Mükemmellik Ödülü 


Migros, Private Label Manufacturers Association 


ve başarı 


(PLMA) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olan “Uluslararası Özgün Markalar” yarışmasında Mükemmellik Ödülü'nü kazandı. Dünya çapında 4 
binden fazla üyesi bulunan PLMA'nın “Uluslararası Özgün Markalar” yarışmasına katılan ürünler, akademisyenler, gazeteciler, perakendeciler, şefler, beslenme uzmanları olmak üzere 36 kişilik sektör uzmanından oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Bu yıl 27 ülkeden yaklaşık 700 ürünün başvurduğu yarışmada, Migros'un çamaşır bakım ürünleri kategorisindeki “Migros Lovely Touch Ekstra Parfüm Etkili Konsantre Yumuşatıcı” ürünü, görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması, ambalaj gibi kriterler açısından değerlendirilerek ödüle la- 


yık bulundu. 


AGT'den yurtdışı yatırım atağı 


Mobilya bileşenleri sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteren AGT, yurtdışı pazarındaki faaliyetlerine ilişkin ataklarına devam ediyor. 
Yerli üretiminin yanı sıra, yurtdışındaki aktif pazarlama çalışmalarını da yürüten AGT, geçtiğimiz yıl elde ettiği 700 milyon TUnin üzerindeki cirosunun yüzde 40'tan fazlasını ihracattan elde ederek global marka vizyonuna ulaşma konusunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'deki sektör ihracat liderliğinin yanı sıra, yurt dışında da global marka çalışmalarına devam eden AGTI, bu kapsamda İran'ın Kazvin şehrinde yeni bir üretim tesisi yatırımı gerçekleştiriyor. AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı İran'da imzalanan anlaşma- ya ilgili yaptığı açıklamada; “Bir yıl içerinde bitirmeyi planladığımız tesisimizin, Kazvin Bölgesi'nde 2017 yılı içinde yapılan en büyük ikinci yabancı yatırım olmasından gurur duyuyoruz” dedi. 


Sani Şener Körfez Bölgesi'nde en güçlü 10 
lideri arasında 


TAV Grubu CEO'su Sani Şener, endüstrinin prestijli yayınlarından Construction Week tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi'nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede yedinci sırada yer aldı. Şener, son üç yıldır listede ilk 10 arasına giren tek Türk iş insanı oldu. Dergi, TAV'ın kuruluşundan bu yana üstlendiği inşaat işlerinin toplam sözleşme bedelinin 19 milyar doları aştığını vurguladı ve şirketin Körfez Bölgesi'nde 30 binden fazla çalışanı bulunduğunu, bunların 1570'inin de mühendislerden oluştuğunu ekledi. TAV Grubu CEO'su Sani Şener, “Bu tip listelerin anlamı semboliktir ancak başka bir açıdan bakıldığında Türk mühendisliğinin, iş yapma modellerinin, finansal kabiliyetlerinin ve markalarının dünyanın en büyük firmaları- nın yarıştığı bir pazarda ulaştığı başarının da göstergesidir” açıklamasında bulundu. 


A Design Award'dan Zorlu Center'a Ödül 


Zorlu Center, tüm dünyada en iyi tasarım ve tasarımcıları ön plana çıkarmak için 100 farklı kategoride dünya çapındaki tasarımcı ve kurumların katıldığı A Design Award'da ödülelayık görüldü. Seçkin Türk ve yabancı mü- 


cevher ve tasarım markalarını sentezleyen ve dünyaca ünlü lüks markaları bir araya getiren Zorlu Center, Raffles Arcade girişinde bulunan “Hayat Ağacı” enstalasyonuyla Sınırlı Üretim ve Özel Tasarım” kategorilerinde gümüş ödül aldı. Şebnem Buhara ve Ozan Ünal tarafından tasarlanan “Hayat Ağacı” Altay türklerinden beri süregelen mitolojik bir manaya sahip olan hayat ağacı, ruhun maneviyat ile bağlantısını koparmadan,bu dünyadaki düzene ayak uydurmasını,bir çeşit dengeyi bulmasını simgeliyor. 4,5 metre uzunluğunda, 2 ton ağırlığında olan Hayat Ağacı, Raffles Arcade koridoru girişinde Eylül 2016'dan bu yana Zorlu Center ziyaretçilerini karşılıyor. 


DEREYİ 


sayısını iki katına çıkarttı 


Bilimsel araştırma ve yenilikçilik odaklı küresel bir sağlık şirketi olan Danimarka merkezli Novo Nordisk, Türkiye'den yönettiği ülke sayısını 11'den 22'ye yükseltti. 94 yıllık geçmişe sahip Novo Nordisk, Yakın Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan oluşan yaklaşık 670 milyonluk bir nüfusa sahip 22 ülkeyi Türkiye'den yönetmeye başladı. Diyabet, obezite, hemofili, büyüme hormonu eksikliği ve hormon replasman tedavilerinde öncü çalışmaları olan Novo Nordisk'in BANEC Bölgesi (Yakın Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu) Kurumsal Başkan Yardımcısı Peter Soelberg, “Türkiye, Novo Nordisk için küresel ölçekteki en stratejik ve en önemli 10 ülkeden 


biri oldu” dedi. 


Samsung Akademi sektöre 2 binden fazla nitelikli eleman kazandırdı 


Samsung Electronics'in “Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla” vizyonu doğrultusunda, gençlerin eğitimine destek olma amacıyla hayata geçirdiği uygulamalı eğitim programı “Samsung Akademi”, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerini geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. 2012 yılında hayata geçen Samsung Akademi, bu yıl İstanbul'da 161, Ankara'da 
167 ve İzmir'de 139 olmak üzere toplam 457 
mezuna ulaştı. Samsung tarafından kurulan 
12 laboratuvarda Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri bilişim, mobil cihazlar, görüntü ve ses sistemleri ile beyaz eşya alanındaki en son teknolojileri deneyimleme ve öğrenme imkanı yakaladılar. 


Vodafone, 700 Mhz Bandında 4.5g Testi Yapan Ilk Operatör Oldu 


Vodafone, 5G teknolojisi için en önemli spektrum bantlarından biri olan 700 MHz bandını mevcut 4.5G şebekesini kullanarak Türkiye'de test eden ilk operatör oldu. Vodafone ve Huawei iş birliğiyle hayata geçirilen Teknoloji Şehri İstanbul (TechCity İstanbul) projesi kapsamında gerçekleştirilen test sayesinde, hali hazırda karasal televizyon yayını için kullanılan 
700 MHz bandının 4.5G teknolojisinde de 
kullanımı gösterilmiş oldu. 700 MHz spektrum bandı, sahip olduğu geniş kapsama avantajıyla 5G teknolojisinin geniş kitlelere ulaşması için büyük önem taşıyor. Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, “Türkiye'nin 5G vizyonu doğrultusunda bir yandan mevcut 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da 5G yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve abonelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. 


Oleg Cassini'nin 2020 hedefi Türkiye'de 
50 mağaza 


Türkiye'de büyümesine hız veren Oleg Cassini, 2017'nin ilk yarısında açtığı 6 yeni mağazası ile 
17 noktaya ulaştı. Bu yıl yüzde 70 büyümeyi 
planlayan Amerikan markasının orta vadeli hedefi ise 2020'de 50 noktada olmak. Oleg Cassini 2017 süresince Türkiye'de toplam 5,5 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. 


AE Arma-Elektropanç'ın Yeni CEO'su Burak Ç. 
Kızılhan Oldu 


Türkiye'nin lider teknik müteahhitlik firması AE Arma-Elektropanç, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak birçok başarılı işe imza atan Burak Ç. Kızılhan'ı şirketin yeni CEO'su olarak atadı. 2014 yılından beri şirketin Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Burak Ç. Kızılhan, Türkiye'ye “teknik müteahhitlik” kavramını kazandıran ve 3 kıtada 9 ülkede hizmet veren AE Arma- Elektropanç'ın yeni ve genç CEO'su olarak çalışmalarına devam edecek. Lisans eğitimini Londradaki University of Hertfordshireda Elektrik—Elektronik Mühendisliği üzerine yapan Burak Ç. Kızılhan, yine Londra'da bulunan Brunel Universityde Mühendislik Yönetimi alanında master'ını tamamladı. Harvard Business School'da Finans alanında Executive eğitimini tamamlayan Kızılhan, profesyonel hayatına da İngiltere'de Schneider Electric'te başladı. 


)) TAV GRUBU CEO'SU SANİ ŞENER, ENDÜSTRİNİN PRESTİJLİ YAYINLARINDAN CONSTRUCTION WEEK TARAFINDAN HAZIRLANAN VE KÖRFEZ BÖLGESİ'NİN EN ETKİLİ 100 İŞ İNSANININ AÇIKLANDIĞI LİSTEDE YEDİNCİ SIRADA YER ALDI. Y) 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ANESİ... 


o BİR FUTBOL EF» 
AMPİYONLUKLAR 


“İMPARATOR” FATİ 


Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük 

efsanelerinden biri... Nerede şanlı bir öykü 

varsa, altında çoğu zaman onun imzasını 

gördük... 16 yaşında başladığı futbol serüvenine onlarca şampiyonluk, sayısız kupa sığdırdı bugüne dek... Her zaman ilklerin insanı oldu... Milli Takım 1996'da ilk kez onunla Avrupa Şampiyonası'na katılırken; Galatasaray UEFA şampiyonluğu zaferine de onun liderliğinde uçtu... Aynı zamanda çok iyi bir baba ve eş oldu her daim. Hadsizliği sevmeyen, çoğu zaman neşeli, abartıdan hoşlanmayan, sadece “İşini iyi yapanlara” güvenen, şahsına münhasır bir isim kendisi... 
Fatih Terim'den bahsediyoruz... “İmparator” tüm samimiyeti ve içtenliğiyle bu ayki kapak konuğumuz... 


Siz Türk futbol tarihine hem futbolculuk döneminizde, hem de teknik adamlık kariyerinizde damga vurmuş en önemli isimlerden birisiniz... Fatih Terim'in futbolla tanışma öyküsü nasıl başladı? 

Tahmin edebileceğiniz üzere ayakla topa vurmayı öğrendiğim, bundan büyük keyif aldığımı farkettiğim gün başladı. 
Türkiye'nin 50 ve 60'lı yıllarında Adana'da doğduysanız, maddi imkanlarınız kısıtlıysa, anne ve babanız hayat okulunu iftiharla bitirmiş ve fakat eğitimlerini tamamlamamışlarsa, kitle iletişim araçları sınırlı, sokak kültürü yaygınsa fazla seçme şansınız yoktur. Ya bir zanaat sahibi olmak için eşe dosta emanet edilirsiniz, ya bir meslek sahibi olmak için eğitim imkanlarını zorlarsınız veya benim hikayemde olduğu gibi varsa bir yeteneğiniz onun üzerine ne pahasına olur- 


((4BAZI AYA 


BEN AYAKKABILARDA DAR 


NAT E 
KKABILAR SA TERCİH E KEYİF ALMAM ON 


sa olsun gidersiniz. Ne büyük şans ve mutluluk ki evladının 


hayalinin ve becerilerinin arkasında duran bir ailem vardı. 


Pek çoğumuzun çocukluk yılları sokaklarda top oynayarak geçmiştir. Siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz, o yıllarınızı anlatabilir misiniz? Mesela mahalle takımında da iddialı mıydınız? 

Televizyon yok, telefon yok, tablet yok... Alışveriş Merkez'leri ve oyun sahaları da yok. Vakit geçirecek bir tek aile, arkadaşlar ve sokak oyunları var. En başta da futbol... 
Topa vurmayı becerebildikten sonra o aşk içinize işliyor ve düşünebildiğiniz tek şey o oluyor. Kimse olmasa bile kendinize bir kale belirliyor, topu dar alanlara isabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Kimse olmasa bile kendi kendinize çalım atarak top sürüyorsunuz. Kısaca hem kendinize yetiyor, hem teknik geliştiriyor hem de keyif alarak enerji atıyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim sabah kalktığımda başlayıp bazen gece yarılarına kadar top peşinde koştuğum oldu. İddialı olmayı kazanma odaklı olarak görmüyorum ben. Elinden gelenin fazlasını yaparak karşılığını alabilmek olarak yorumluyorum. O nedenle inandığınız bir işi yapıyorsanız iddialı olmalısınız. 


Fatih hocanın çocukluk yıllarında hayranlık duyduğu isimler var mıydı? Kimleri örnek alırdı kendine? 
Dünyayı ve Türkiye'yi takip edebilecek bir tek gazeteler ve radyo vardı. O yüzden pek çok ismi bilir, duyardık. 
Ancak benim için o dönem örnekler Adana Demirspor'da kim varsa onlardı. 


i GİBİ A BAK 
İBİ. BAKTIKÇA 
ER an VE HER TÜRLÜ AYAKK 


“Sabah kalktığımda başlayıp bazen gece yarılarına kadar top peşinde koştuğum oldu. İddialı olmayı kazanma odaklı olarak görmüyorum ben. Elinden gelenin fazlasını yaparak karşılığını alabilmek olarak yorumluyorum. O nedenle inandığınız bir işi yapıyorsanız iddialı olmalısınız.” 


IRIYOR KEN 
” ABIYI GİYİYORUM.- 


EMLİ.” 


R KENDİNE. 
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Eskiden genç yetenekler sokakta mahalle takımlarında futbol oynarken keşfedilirdi. Artık bu değişti biraz. Sokaklarda top oynayan çocukları daha az görüyoruz. Genç yetenekler nasıl yetişiyor, nasıl keşfediliyor? 

Aslında yine öyle keşfediliyor. Belki bir profesyonel tarafından değil ama çocucuğun ailesi, yakınları veya komşuları tarafından. 
Zaten fark yaratacak bir yetenek gizli kalmaz. İşte o potansiyeli olan çocukları aileleri elinden tutup, futbol okullarına, akademilere, amatör kulüplere veya alt yapı sorumlularına getiriyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hemen hemen her ilde temsilciliği ve izleme komiteleri var. Büyük kulüplerin de bazı illerde yetenek avcıları var. Mesele yeteneği keşfetmekten ziyade yeteneğin doğru işlemesini sağlamak. Eğitimi, beslenmesi, psikolojisi, aile ilişkileri, teknik ekip ve takımla doğru iletişim kurabilmesi. Bunların hepsi çok önemli ve kritik. 
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Daha önce Muhammed Ali, Bruce Lee, Elvis Presley ve Frank Sinatra gibi efsaneleri onurlandıran Montegrappa'nın Icons koleksiyonu, bu kez unutulmaz futbolcu Pel&'yi ağırlıyor. Lüks kalem dünyasına damga vurması beklenen Pel& Icons Pen Limited Edition'un iki farklı tasarımı var. Altın ya da gümüş trim seçenekleri olan Heritage versiyonda, kapağın tepesinde “All Hail The King” ibaresiyle birlikte futbol topu motifi dikkat çekiyor. Kapakta ise Brezilya bayrağının renkleri ön planda. Mineleme yöntemi ve guilloch& dekorasyonuyla ortaya çıkan yarı saydam mavi gövde, Pelg ile özdeşleşen mavi şortlarını 


12 


Fatih Terim futbol kariyerine onlarca kupa sığdırdı. Pek çok ilkte hep o vardı... Fatih hoca, milli takımın tarihinde ilk kez 1996 yılında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmesini sağladı. Ardından 
2008 ve 2016'da da aynı 
başarıya imza attı. 


k 
..” 


a 


Montegrappa Pelâ Icons 
Pen Limited Edition 


hatırlatırken, en alt kısımdaki sarı-yeşil şeritler de çoraplarına vurgu yapıyor. Pel&'nin röveşata imajının kazındığı ucun etrafında ise Dünya Kupası şampiyonluklarının seneleri olan 1958, 
1962 ve 1970 ibareleri var. Siyah reçineden üretilen P10 versiyonunun tepesinde ise Rio de Janeiro'daki Maracanâ Stadı'ndan esinlenilmiş. 
Ayrıca Brezilya'nın renkleri yine mineleme yöntemiyle işlenmiş. Yine alt kısmında mavi, yeşil ve sarının, ucunda röveşata motifinin öne çıktığı P10 ise 1940'ar adetle limitli. (Doğum senesi) Ayrıca bu versiyonun da 10'ar adetle limitli altın seçeneği bulunuyor. 


AAA 


Fatih Terim, eşi Fulya Terim, kızları, damatları ve torunlarıyla birlikte... 


Türk futbol tarihindeki şanlı başarılara baktığımızda pek çok “ilkte” sizin imzanızı görüyoruz. Bu başarınızın sırrı ne? 

Bir sır yok açıkçası. Yani reçete gibi yazılabilir bir durum değil bu. İnanırsınız, hayal eder, hedeflendirirsiniz. O hedefe nasıl gideceğinizi belirler, doğru isimlerle bir araya gelirsiniz. Büyük şirketlerin kurumsal ve stratejik planlama yapması gibi bir şey bu. Biz de başarıyı sağlayacak planlamayı yapar ona göre projeler ve taktikler geliştiririz. İşin içine inancı, ruhu, duygusal öğeleri eklediniz mi şans ve dualar da yanınızdaysa başarı kaçınılmaz olur. Belki klişe gibi gelecek ama çok ama verimli çalışmak gerektiğini de eklemeliyim. 


Türk futbolu son 15 yılda büyük bir gelişim gösterdi. Gerek kulüpler bazında gerekse de milli takımlar seviyesinde turnuvalarda yer alıyoruz. Bu başarının daha da üst seviyelere taşınması için neler yapılmalı? 

Bence daha önce başladı gelişim ve ilerleme. Son 15 yıl dersek 
17 yıl önceki UEFA kupası ve ondan önceki genç millilerin 
başarılarını katmamış oluruz. Modern futbol sizi sadece saha- daki aksiyonla değil bütün olarak belirliyor ve değelendiriyor. 


Fatih Terim, yaz aylarının bir bölümünü Bodrum'daki yazlığında geçiriyor. Gerek 
İstanbul'daki evi gerekse de 
Bodrum'daki yazlığı oldukça şık ve zarif dekore edilmiş. 
Fatih Terim doğaya ve çiçeklere de oldukça meraklı. Evinde, bahçesinde ve ofisinde sevdiği çiçekleri görmek mümkün... 
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Kapak 


Bu işin sportif tarafı kadar finans, pazarlama, marka yönetimi, sosyolojik ve psikolojik tarafları da var. Son yıllarda kulüpler bunu daha bilinçli ve profesyonel ele alıyor diyebiliriz. Ancak halen somut başarılara ihtiyacımız var. 


Biz sizi iyi bir futbol adamı olmanızın yanı sıra iyi bir de “aile babası” olarak tanıdık hep. Fulya hanımla tanışma öykünüzü merak ediyoruz. Nasıl tanışmıştınız? 

O İsviçre'den gelmişti babasının vefatı sonrası. Ben de Galatasaray'da oynuyordum. Tanıştık ve bir daha da ayrılmadık zaten. 


AATLERiM VE ALYANSIM BENİM iÇiN OLMAZSA OLMAZ. 
BAŞKA HİÇ BİR AKSESUAR OLMASA BİLE BU İKİSİ MUTLAKA OLUR. 
HASTALIK DERECESİNDE BİR SAAT TUTKUM OLDUĞUNU DA SÖYLEMELİYİM. 
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Peki Fatih Terim nasıl bir babadır? Sert mizaçlı mıdır? 
Kızlarıma sormak lazım aslında. Bugüne kadar bir şikayetlerini duymadım (gülüyor). Sert mizaçlı olduğumu düşünmüyorum. Aksine kızlarıma olan düşkünlüğüm ve bağlılığım sertlik barındırmayacak kadar kıymetli. 


Siz giyim kuşam konusunda da tarz sahibi birisiniz. 
Kıyafetlerinizi kim seçer? Buse hanımdan sık sık danışmanlık alır mısınız? 

Benim için tarzdan önemlisi rahatlık. Yani çok şık, çok trend, x marka vs. diye kıyafet alıp giymem. Konforlu olması, en az biçimi rengi kadar önemli. Genelde kendim 


Fatih Terim iyi giyinmeyi ve saatleri çok seviyor. Terim'in, çeşitli marka ve modellerin yer aldığı bir saat koleksiyonu bulunuyor. Kolunda görünen saat ise IWC'nin Da Vinci 
Chronograph Edition “Laureus 
Sport for Good Foundation” 
modeline ait. 


seçerim ama eşim ve kızlarım, özellikle Buse'den destek alıyorum. 


Giyim tarzınızda dikkat ettiğiniz noktalar neler? Mutlaka dikkat ederim dediğiniz çizgileriniz var mı? 

Gittiğim yere, yaptığım işe göre değişiyor tabii. Antrenman, kamp vb. gibi yerlerde spor oluyor. Kulüp logosu veya ay yıldız mutlaka olacak. Günlük veya şık giyim için ise her rengi beğenirim ama genelde koyu renkleri tercih ediyorum. Giymem diyeceğim fosforlu renkler. Mendil kullanımı, manşetleri severim. Kısaca giyimle ilgili prensiplerim aynı ama şekil veya renkler değişebiliyor. 


Ayakkabı merakınız var mıdır peki? Ne tarz ayakkabılar giyinmekten hoşlanırsınız? 

Var tabii. Bazı ayakkabılar sanat eseri gibi. Baktıkça baktırıyor kendine. Ben ayakkabılarda da rahatlığı tercih ediyorum ve her türlü ayakkabıyı giyiyorum. 
Keyif almam önemli. 


Erkeklerin şüphesiz en önemli aksesuarı saatlerdir. Fatih hocanın saat tutkusu var mıdır? Varsa ne tür saatleri tercih edersiniz? 

Saatlerim ve alyans benim için olmazsa olmaz. Başka hiç bir aksesuar olmasa bile bu ikisi mutlaka olur. 
Hastalık derecesinde bir saat tutkum olduğunu söylemeliyim. Giysiye göre seçmeye gayret ediyorum. 
Daha önemlisi günlük ruh halime göre. Benim için her bir saatin anlamı ve bir hikayesi var. O yüzden o günkü tercihi belirleyen giyim tarzıma uygunlugunun yanı sıra saatlerin anıları oluyor. 


En sevdiğiniz yemek hangisi? 
Sıcak servis edilen barbunya yemeği. 


Değişik mutfakları deneyimlemeyi sever misiniz peki? 

Yılların alışkanlığı tatlar var elbette. Ben sadece doymak için değil keyif için de yiyorum. O yüzden keyifalabilmeliyim. Bunun dışında yeni tatları, farklı mutfakları deneyebilirim ama sevip yer miyim emin değilim. 


Tekrar futbola dönecek olursak bu işe gönül vermiş gençlere Fatih Hoca'nın tavsiyeleri nelerdir? 
İnanmak kadar çalışmak, mücadeleyi bırakmamak, hayalleri hedefe dönüştürmek ve en önemlisi kendinize olan saygınızı ve değerlerinizi kaybetmeden 


Fatih Terim, şıklığı ile yola devam edebilmek. 

de her daim dikkat 

çekmeyi başarıyor. Yurt dışında forma giyen oyuncularımızın sayısı 

ille ai her geçen gün artıyor. Bunun Türk futboluna kat- 

Fosforlu renkler hariç tığı değerler neler sizce? 

her rengi beğeniyor. Gençlere son derece iyi bir örnek oluşturduğunu 

Ama genellikle koyu, Tü düşünüyorum her şeyden önce. Daha önemlisi ülrenkler tercihi. ke markasına önemli bir katkısı var. Dünya futboml ie çil lunda Türkiye'nin adının varlığının sürmesi hem il na öğteriyar... kulüpler hem milli takımlar hem de bireysel oyun- 
: cuların başarıları ile katlanarak artıyor. 
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Yatlar 


Mauro Pelaschier 


PATRONLARI 


GENTLEMAN, AKDENİZ'İN SEZON AÇILIŞINI KUTLAMAK AMACIYLA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN 


Ugo Pellegrino 


eniz sezonu açıldı. Çalışanları işlerinin başına, 2017 sezonunun yeni modellerini de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach — Florida, Dubai ve Singapur gibi uzak diyarlara götüren kış molasından sonra, Mayıs ayı itibarı ile Akdenizli boat showlar, İtalya ve Fransa yeniden dünyanın göz bebekleri haline geldi. Sezon armatörleri ve yat tutkunlarını kendisine çekecek tüm özelliklere sahip bir etkinlik ile açıldı: Versilia Yachting Rendezvous. 11-14 Ma- 


Alberto Galassi 


PATRONLARINI SİZİN İÇİN BİR ARAYA GETİRDİ. 


Lamberto Tacoli 


yıs tarihlerinde gerçekleşen organizasyon, denizcilikteki made in Italy geleneğinin beşiği ve bir çok tersanenin merkezinin bulunduğu yer olan Viareggio'da düzenlendi. Akabin- de modanın ve lüks tüketimin tanınmış, İtalyan ve uluslararası markaları Milano salonunu şık bir marinaya dönüştüren Monte Napoleone Yacht Club etkinliğinin üçüncüsüne ev sahipliği yaptılar. Yaz başından itibaren, Cöte d'Azur'dan Trieste'ye dek birçok tersane de müşterileri ile özel buluşmalar or- 


Mauro Corvisieri 


Carla Demaria 


ganize ederek, 1 Eylül'de açılacak olan 2018 
sezonunun yeni modellerini önceden tanıtmaya başladı. Gelecek boat show tarihleri şöyle: Cannes Yachting Festival (12-17 Eylül); Monaco Yacht Show (27-30 Eylül); ikisinin arasında ise 57. kez düzenlenecek olan Salone Nautico di Genova (21-26 Eylül). Deniz tutkusundan filizlenen bu etkinlik, İtalya'nın denizcilik sektörünün pozitif yönde ilerleyişini onaylayan birçok tekne modeli ve yeniliklerle her geçen yıl daha da zenginleşiyor. 


FABIO PETRONE'NİN HABERİ. KATKIDA BULUNANLAR; CRISTINA CIMATO, ILARIA DE BARTOLOME!İS, ALESSANDRA ORISTANO, SAMANTHA PRIMATI - FOTOĞRAFLAR MASSIMO SESTINI 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Azimut Benetti Yachts'ın idari başkan yardımcısı Giovanna Vitelli. 


)| İl il >. (KE 


Deniz tutkunu, enerjik, çok yoğun. Her zaman seyahatte. 


« Tam 17 yıldır, 24 metre üstü yat üreticileri dünya klasmanında birinci sırada yer alıyoruz. Bu sonuç elbette çok yoğun bir çalışma ve grubumuzun kurucusu babam Paolo'dan öğrendiğimiz vizyon ile elde edildi. 
Bu vizyon ile üretim alanlarımıza (Avigliana'da ve Torino, Viareggio, Livorno ve Fano limanlarındaki) 
sürekli yatırım yapıyoruz. Böylece 
Azimut Benetti, boyu 12 metre ile 
100 metre üstü arasında değişen yat 
üretimi ile made in Italy kavramının dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olarak görülüyor. 
En önemli stratejilerimizden biri, bugün tüm kıtalarda yarlarımızı müşterilere | grubun sunan dealer ve bro- 


Üstte, Rolls-Royce ile birlikte üretilen karbon itme sistemleri ile donatılmış Benetti Vivace 125. Solda idari yardımcısı Giovanna Vitelli. 


ker'lar ile sağlam bir bağ oluşturmak. 
Hem estetik ve güvenlik, hem de performans ve konfor açılarından teknelerimizi referans noktası haline getiren bir katma değerimiz de inovasyon. Seri yat üretiminde karbon kullanımını ilk biz piyasaya sürdük ve süperyatlar için yine karbon olmak üzere yeni itme sistemlerini Rolls- 
Royce ile birlikte geliştirdik”. Grup, Benetti aracılığı ile pazarın daha zor 
bir segmentine, gigayatlar yani 100 
metre üstü eğlence gemileri alanına başarılı bir giriş yaptı. “Şu sıralar bunlardan dört adedi üretim aşamasında; bu da grubun kapasitesini ve sağlamlığını en iyi başkan şekilde gözler önüne seriyor”. 
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alassi. < Süper yönetici" 
ayrıca klan takımının yönetim kurulunda... 
a. 


yesinde yer alan, |et8İ aralarında Peren same yaşi 


Terin de bulunduğu yedi marka- ya sahip. “Son üç yıl'bizim için masal gibiydi; sağlığı pek de yerinde olmayan bir.holding iken anda ayakları sezi san ve gelecek için güçlü planları olan bir grup haline geldik. Endüstriyel planımızın içerisinde yeni modeller için yatırım yapmak, her alanda maksimum verimliliğe ulaşmak ve satış ağımızı uluslararası anlamda genişletmek 


ba- © 


Ferretti Grup'un bir filosu: 
Yukarıdan aşağıya, Custom 
Line Navetta 37, Ferretti 
Yachts 850, Riva 76' Bahamas, Pershing 5X, Ferretti 
Yachts 450 ve Rivamare. Altta, ceo Alberto Galassi. 


3 Ame 
p fikir.birliş gerçekleşiyor; grup 


satışlarının 9070'ini son üç yılda 


maz, LOM Line, Crn n ve Riva gibi isim- İs üretilen yatlar oluşturuyor. Giz. 


romuz da sürekli yükselişte, hat- 


ta bu yıl yarım milyar euro'nun üzerine çıkacak. Tabii bü arada grup da bizim tersanemiz ile çalışan, Made in se A iü inafan satış ağına destek oluyor” Pekiyişen sevdiğiniz tekneyi sorsak? “Riva, bu yakınlarda yitirdigimiz, babam Carlo* 
Riva, Riva modellerinin yaratıcısıydı. 
O benim için her zaman bu sektörün dâhi çocuğu olarak kalacak”. 


REKABET VE İŞ BİRLİĞİ 


Nautica Italiana Derneği'nin başkanı Lamberto Tacoli, Viareggio'da ilk Versilia Yachting Rendez-Vous etkinliğini düzenledi 


Mayıs ayında, başkanı olduğum dernek tarafından çok arzu edilen, Versilia Yachtin Rendez-Vous adlı denizcilik fuarını gerçekleştirdik. Fiera di Milano tarafından düzenlenen etkinlik, 


septler belirlendi: tasarım, gastronomi, sanat ve moda. Bu alanlar bir yandan da tıpkı denizcilik gibi Made in Italy kavramı ile özdeşleşen konular. Bu tür girişimler Nautica Italiana'nın bağlı bulunduğu 


Altagamma Vakfı'nın İtalyan tarzını tüm dünyaya tanıtan 


lüks yat üreticileri için dünya başkenti sayılan Viareggio'da yer aldı. Bu projede ürüne değer katan bir sergileme örneği 


kullanıldı. Dört gün 


üretim sektörleri arasında iş 


birliği oluşturma 
Solda Nautica Italiana'nın 


başkanı Lamberto Tacoli. a 


için farklı farklı kon- oç de Vetsilin Yachting Ran- sağlamlaştırmakta”. 
dezvous oluşturulma aşamasında. 
Officine Panerai i i Fendi Casa 
Cantiere Rossinavi Larusmiani Omega Emirates Pomellato delle Marche , Etro Tankoa Piaget Team New Invictus Yacht Sutor Mantellassi Custom Line Yachts O Ferretti Zealand Breguet 


Yachts Ccn 


via Pietro Verri 
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Italia Independent Philipp Plein 
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Emilio Pucci Montblanc 
Southern Wind Shipyard o Arcadia Yachts 


Salvini Loro Piana 
Isa Yachts Yacht Club Costa 
Smeralda 
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VIA MONTENAPOLEONE 


Valentino 
Admiral 


Salvatore Ferragamo 
Nautor's Swan 


Moda ve lüksün 150 markasını bir araya getiren MonteNapoleone District'in başkanı Guglielmo Miani 


« Deniz dünyanın en ilham verici, en büyüleyici yerlerinden biri”, diye belirtiyor, giyim markası Larusmani'nin ve MonteNapoleone District'in başkanı Guglielmo Miani. Başkanın denizi ne kadar sevdiği gözlerinden okunuyor; Atlantic Ral- 
Iy for Cruisers (Arc) etkinliği ile karbon bir Wally'nin güvertesinde unutulmaz bir Atlan- 


poleone Yacht Club ile Milano'da denizle ilgili bir etkinlik düzenlemeye kadar getirmiş onu. Milano butikleri, yedi gün boyunca en prestijli tersaneleri ve yat kulüplerini misafır ettiler. “Denizi bir yaşam tarzı olarak deneyimlemek mümkün oldu: lüks markalar ve yat tersaneleri arasında ortak birçok nokta var. Bir 


tik geçişi yaşadığını da anlatıyor. Deniz tutkusu öylesine büyük ki MonteNa- 


Larusmiani ve MonteNapoleone District başkanı Guyglielmo Miani. Solda, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen etkinlikten bazı görüntüler. 


yat inşa etmek için de, bir mücevher tasarlamak için de, özel dikim bir elbise için de ustalık, araştırma ve 


teknoloji gerekiyor”, diye belirtiyor Miani. Milano, İtalya'da en çok armatörün yaşadığı kent ve MonteNapoleone Yacht Club © da denizcilik sektörünün mimarları ile deniz tutkunlarını 

bir araya getirip, karşılıklı tecrübelerini paylaşmalarına olanak sağlıyor. Guglielmo Miani 

bu yıl da sektöre can verenleri, yenilik peşinde olanları, tekno- o loji ve tasarım konularında sürekli V 


etkinlikte toparlamayı başarmış. 


km tere, | i 


araştırmalar yapan, değerli isimleri Ny 


Brunello Cucinelli Ermenegildo Zegna Fincantieri Yachts 


Pershing 


Falconeri 
Vsy 


Yatlar 


EN BÜYÜK PAY TASARIMIN 


Sanlorenzo Yacht'ın başkanı Massimo Perotti. Geleneksel İtalyan tasarım ustalığını, iç dekorasyonda kullanıyor. 


« Biz 2018'de 60. yılını kutlayacak olan, tarih zengini bir tersaneyiz. Ben 2005 yılında Sanlorenzo'yu satın aldığımda yalnızca yerli piyasaya üretim yapan ve kompozit tekneler inşa eden bir tersaneydi. Uluslararası hale gelmemiz, metal süperyat ürün gamı yaratmamız, ürüne ve üretime yapılan yatırımlar ile birlikte geçtiğimiz yıl La Spezia'daki 
San Marco tersanesini almamız, bizi Avrupa'nın ciro bazında ilk beş tersanesi arasına taşımayı, dünya çapında süperyat 


Burada altta, yeni Sanlorenzo 52 Steel ve, en altta bir Sanlorenzo 460 Explo- 


sipariş alma bazında ise ikinci tersanesi olmamızı sağladı. Temel işimiz 24 metre üstü yatlar ve bunu yaparken her zaman müşteri odaklı çalışıyoruz, zira amacımız onlara en iyiyi sunmak. En iyi yat tasarımcıları ile iş birliği yapıyor, iç dekorasyonda ölçüye göre, özel yapım çözümler sunuyoruz. En iyiyi sunabilmek için de uzun süredir Dordoni Architetti, Antonio Citterio, Patricia Viel ve Piero Lissoni gibi isimlerle ve Minotti, B&B, Frau gibi alanında öne çıkan firmalarla çalışıyoruz”. 


rer; sağda grubun 2005 
yılından bu yana başkanı olan Massimo Perotti. 
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Monte Carlo Yachts'ın başkanı Carla Demaria, London Boat Show'da 


dünyanın en iyi yöneticisi ve Singapur'daki Asia Boating Awards'da yılın kişisi 


ünvanlarına layık görüldü. 


« 2009 yılında, krizin tam ortasında 20 ila 40 metre arası teknelerde uzmanlaşan Monfalcone 
Monte Carlo Yachts markasını kurdu. Paolo Vitelli okulunda yetişen 
Carla Demaria, aynı zamanda Fransız grup Böndtau'nun genel müdürü ve 
Ucina'nın (Denizcilik Endüstrisi Birliği) başkanı. “Monte Carlo Yachts, daha ileri endüstrilerden edinilen Lean Manu- 


diğer bir faktör ise dünyaca ünlü, Venedikli atölye Nuvolari Lenard ile tasarımda iş birliği yapılmasıydı. 
Sektörü en iyi şekilde ileriye taşımayı amaçlayan Denizcilik Endüstrisi 
Birliği Ucina'nın da temelinde bu değerler yatıyor. Birliğin desteklediği Cenova Denizcilik Fuarı'nın 57'incisinde sanat ve tasarım adına çok önemli bir sürpriz bizleri bekliyor: 

Renzo Piano, fuar 


facturing konseptini | Üstte, Monte Carlo Yachts'ın © alanına girişi sağlayan 


temel alan modüler konstrüksiyonu ilk 


bugüne dek ürettiği en 


büyük tekne olan, 32 metre- N lik MCY 105. Sağda, grubun ( acacak Bu hem sektör, 


yapının planına imza 


uygulayan oldu. başkanı Carla Demaria, hem de Cenova için Gelişimi sağlayan  süperyat maketi ile. büyük bir yenilik” 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HAYAT OKULU 


Mauro Pelaschier, üç Olimpiyat'a katıldı ve Azzura'nın dümencisi olarak, 
1983 yılında America's Cup'ta yarışan ilk ekibin parçası oldu. 90'lardan bu ya- 


na klasik teknelerle yarışıyor. 


auro Pelaschier, üst seviyede 

bir yelkenci olarak, İtalyan ulusal spor tarihinin en güzel sayfalarından birinin yazılmasında başrol oynadı. Üç Olimpiyat ve 
Finn klasmanındaki sayısız zafer- den sonra, Newport'taki 26. Americas Cup'ta Yacht Club Costa 
Smeralda'nın Azzurra adlı teknesi- nin dümenine geçmesi için Cino 
Ricci tarafından çağrıldı. Azzurra beklentinin çok daha üstünde bir performans sergiledi, zaferi kıl payı kaçırdı ancak medya- 


Denizcilik, 1949 doğumlu Mauro Pelaschier'in DNA'sında var: 
gerçekten de yelkencilerle dolu dan aldığı yüksek  birailede dünyaya gelmiş. Üst- 


geri dönüşle İtalyanların evleri- ne yelkeni sokmayı başardı. “Deniz bir özgürlük ve yaşam okuludur. Bu yüzden Yacht Club Costa Smeralda'nın yöneticisi Riccardo Bonadeo'nun tecrübeli kaptanların eğitim vereceği bir denizcilik okulu kurma fikri beni çok mutlu etti. Bu girişim birçok genci bu spora yakınlaştırıp, onların ciddi profesyoneller haline gelmesine neden olabilir. Ben kendim de seyahat etmeyi hâlâ çok seviyorum. 
YCCS'nın şo. yılını kutlamaktan da gurur duyuyorum”. 


te, klasik tekne yarışlarından birinde, Leonore'nin dümeninde. 
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DENİZ KÜLTÜRÜ 


Riccardo Simoneschi, Yacht Club Italiano renkleri altında tüm denizlerde yarıştı, Star ve Melges 24 gibi uluslararası yelken klasmanlarını yönetti ve şu anda Dün- 


ya Yelken Federasyonu'nun Events Committee başkanlığını sürdürmekte. 


Yatlar 


Y acht Club Italiano ile tüm denizlerde yarıştı, Star ve Melges 24 gibi uluslararası sınıfların eski başkanı, akla gelebilecek her türden etkinlik düzenledi. Bugün ise Dünya Yelken (World Sailing) Federasyonu'nun Etkinlikler Komitesi'nin başkanı ve ayrıca spor direktörü, yelken okulu müdürü, denizcilik okulu müdürü ve YCI yarış takımının başında yer alıyor. 
“Akdeniz'in en eski yelken kulübü 
1879'da Cenova'da 


tirmek ve geliştirmek boynumuzun borcu. Klüp, adındaki İtalyan sıfatıyla yelkencilerin yalnızca Cenova'daki değil, tüm ülkedeki evi haline geliyor. Yelken sporunu, özellikle olimpik sınıfı ön plana alarak, yeni nesillere de aktarma- ya çalışıyoruz. Guglielmo Miani ile yaptığımız anlaşma sayesinde denizcilik ve yelken ile ilgili sosyal etkinliklerin, buluşmaların yaşandığı Monte Napoleone Yacht 

Club'da biz de yeri- 


kurulmuş. Biz de Sağda YCİ yelken yarış okulu (mizi aldık. Bu or- 


geleneği sürdürerek yeni bir kursun ilk 


ve spor direktörü Riccardo Simoneschi. Altta Simoneschi tarafından düzenlenen M32 


ganizasyon bizim için aynı zamanda 


adımını atıyoruz. Bu Series Mediterranean uluslararası bir vitrin geleneği devam et- yarışlarından bir katamaran. © görevi gördü”. 
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GÜNEŞ ENERJİSİ 


Arcadia Yachts'ın başkanı ve ceosu Ugo Pellegrino. Kendisi hayallerini gerçeğe dönüştüren bir girişimci, deniz aşığı ve vizyoner. 


2010 yılında piyasa- 
« ya alışılmışın dışında bir konsept sunduk. O günden bu yana uzunlukları 58 ila 11ş feet arasında değişen 20'yi aşkın tekne sattık. Tüm dünyadan gelen müşterilerimiz yatçılık konusunda oldukça tecrübeli, kendilerinden emin ve denizde nasıl bir deneyim yaşamak istedikleri konusunda son derece bilinçli kişilerdi. 
Doğal ışık, iç mekanda dahi dışarısı ile göz teması kurulabilnesi ve geniş alanlara sahip olması, kişiselleştirilebilmesi, enerji tüketimini minimuma indirmesi, güneş panelleri gibi özellikler 


Üstte seyir esnasında enerji sağlamak için güneş panelleri ile donatılan ilk yatlardan biri yatlarımızın tercih Oglan Arcadia Vek Solda, çalışmalara başladık 


edilme sebeplerin- o Başkan ve Ceo Ugo Pellegrino. | bile”. 


den. Dekorasyon konusunda da müşterilerimizin kendilerine özgü stilleri yaratabilmelerine olanak sağlayan, made in Italy kavramının top markaları ile çalışıyoruz. Şu aylarda Arcadia 2.0 projesini lanse edeceğiz. Şimdilik oldukça gizli bir proje ama şu kadarını söyleyebilirim; her zaman sıra dışı bir tersane olma vizyonumuza yine sadık kaldığımız, önümüzdeki birkaç yıldaki yat modellerinin temelini oluşturacak bir proje bu. Gelişen yeni pazarlar da önceliklerimizden biri; güney doğu 
Asya ve kuzey Avrupa'daki varlığımızı güçlendirmek için 


Ağustos 


Yatlar 


KİŞİYE ÖZEL 


Sicilyalı Mauro Corvisieri, 2005 yılında C. Boat'u kurdu: yani çalışma gemilerini andıran, her tipte deniz ile başa çıkabilecek tekneler üretmeye başladı. 


« Lüks charter yatlar, helikopterler ve özel uçaklar sektöründe geçirdiğim yıllardan sonra, armatörün isteğine ve hayallerine bağlı olarak, 96100 kişiselleştirilebilen yatlar sunma fikri ile C.Boat'u kurdum. Monfalcone'de çalışma teknelerine benzeyen, 24 — 55 metre arası 
Motor Yacht ve Explorer Yacht üretimi yapıyoruz. Yap-boz gibi tek tek işleniyor her parça; gövde çelikten, metal aksam ise kolay şekillendirilebilen ama 


hem iç hem de dış mekânda geniş alanlara sahip, özel bir ürün gamı. 
Çevreye etkisi minimum düzeyde, verimli hidrodinamiği sayesinde enerji tüketimi düşük, deniz tutuşu mükemmel olan bu tekneler, Sergio Cutolo'nun HydroTec'i gibi çözüm ortakları ile birlikte geliştirilen proje- 


lerden doğuyor. Bu teknik özellikleri made in Italy ustalığı ile birleştirince $ 


ortaya herbiri eşsiz birer parça olan tekneler çıkıyor. Yeni C.Boat 27 Sc 
— S Version'ı 7 de- 


aynı zamanda dayanıklı alüminyumdan. Sıra dışı teknik özelliklere sahip, zarif ve sportif, 


Sağda Mauro Corvisieri C.Boat Explorer 28'in maketini sergiliyor. Altta, her detayı müşteriye özel hale getirilebilen, son C.Boat 27 Sc — S Version. 


niz gücü ve 40 knot rüzgar ile bir gece seyrinde denedim; sonuç muhteşem!” 
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Yatlar 


KUVEYT'TEKİ SEFİRE 


Amer Yachts'ın kurucusu Fernando Amerio'nun kızı, Pazarlama Müdürü Barbara Amerio. İtalyan tasarım gününde denizcilik sektörünü temsil etti. 


« Kuveytteki konferansa 

süperyatlar alanında Made in Italy temsilcisi olarak gitmek beni çok duygulandırdı. Ucina ve Ice Agenzia'nın ihracatı geliştirmek için 


uyguladığı yöntemlerden biri bu. 
Birbirinden bağımsız dört kumanda seçeneği sunarak, yüksek manevra kabiliyeti ve enerji tasarrufu sağlayan Amer 100 modelimiz, Cannes'daki World Yachts Trophies 2016'da 
En Yenilikçi Yat ödülünü aldı. 
İnovasyon ve İtalyan yaşam tarzı, bu yatın yeni charter projesinin de temelini oluşturuyor; tasarım, tersane, bayrak, ekipman, kılavuz ve yemeğin tamamı, 96100 ma- 


Üstte, Cannes'da en yenilikçi yat ödülünü alan 
Amer 100; solda iç salon. 


proje uzmanları ve kaptanların eğitimi de son derece önemli. Bu sebeple tasarım okulları ile iş birliği yapıyoruz ve yine Ucina'dan destek alarak mükemmelliği sürdürmek için hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için çabalıyoruz. Yani her za- 


de in Italy olacak. Altta markanın pazarlama (man tam yol ileri diyo- 


Yöneticiler, çalışanlar, 


müdürü Barbara Amerio. ruz! 
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COK ALIŞMAK VE 


YALAR! 


ASTON MARTIN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ 


NENLAİ 
NI 


ASTON MARTIN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ D&D MOTORLU ARAÇLAR YÖNETİM KURULU BAŞKA- 
NI NEVZAT KAYA İLE İŞ YAŞAMI, BAŞARILARI VE “LÜKS OTOMOBİLLER” ÜSTÜNE KEYİFLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK... 


evzat Kaya küçük yaşlarda başladığı iş hayatında, genç 

yaşına rağmen önemli başarılara imza atmayı başarmış 

bir iş insanı... 26 yıdır otomotiv sektörünün içinde 

bulunan Kaya için 1991 yılında temellerini attığı “Yeniköy Motors” ise hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olmuş... Dünyanın en lüks otomobillerinin bir arada sergilendiği “Yeniköy Motors”a geldiğinizde hayranlık duymamak neredeyse imkansız... Nevzat Bey yaşamındaki ikinci önemli atılımı ise 2014 yılında yapmış ve D&D Motorlu Araçlar'ı kurarak İngiliz efsanesi Aston Martin'in Türkiye distribütörlüğünü almış. 
Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya ile biz de bir araya geldik ve başarı öyküsünü kendisinden dinledik... 
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1991 YILINDA KURULAN Yeniköy Motors; 
bugün geldiği noktada otomobil ithalatı ile Türkiye'nin en geniş lüks araç portföyüne sahip şirket konumunda bulunuyor. Nevzat Kaya, 
2017 yılının sonunda toplamda 30 adet Aston 
Martin satmayı hedeflediklerini belirtiyor. 


girin rüyinözöriyigözü ğü çö gö gö giy 


Sizi biraz tanıyarak başlayalım. İş hayatına nasıl başladınız? 

Kalabalık bir ailenin çocuğuyum ve çok küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Farklı sektörlerde en alt basamaklardan yavaş yavaş ama sağlam adımlarla ilerledim. 26 yıla yakın süredir otomobil sektörünün içerisindeyim. Kariyer hikayeme şöyle bir baktığımda en önemli düsturum çok çalışma ve sabırlı olmaktı. Detaycı mizacımın da beni bu yolda destekleyen bir unsur olduğunu düşünüyorum. 
Yılmadan titizlikle çalıştığınız her işte insanların başarılı olacağına inanıyorum. Halen de tamam oldum demiyorum, hem kendim hem de ülkem adına başarılı işlere imza atmak için gayret sarfediyorum. 


İş yaşamınızda “Dönüm noktası” diyebileceğiniz şey ne oldu? 

Uluslararası otomobil markalarının bayiliklerini yaparak başlayan kariyerimin son 11 yılında Yeniköy Motors vardı. Bu anlamda Yeniköy Motors kariyerimde önemli bir dönüm noktası oldu. 


Yeniköy Motors'un temellerini ne zaman attınız? 

1991 yılında kurulan Yeniköy Motors; bugün geldiği noktada otomobil ithalatı ile Türkiye'nin en geniş lüks araç portföyüne sahip şirketi konumunda olmasının yanısıra operasyonel leasing ve gayrimenkul alanlarında hizmet veren bir şirketler topluluğuna dönüşmüştür. Adını İstanbul Boğazı'nın en güzel noktasında yer alan “Yeniköy” semtinden alan Yeniköy Motors; 26 yılı aşkın süredir lüks araç tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmuştur. 


Yeniköy'den geçenlerin hayranlıkla dikkatlerini çeken bir showroom'unuz var. Galeriyi biraz anlatır mısınız? Ortalama kaç araç bulunuyor showroomda... 

Çok teşekkürler. Yeniköy Motors showroomumuz 
1000 metrekarelik bir alana kurulu. Burada dünyaca ünlü otomobil markalarına evsahipliği yapıyoruz. Sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası port- 


föyü, müşteri hizmet kalitemiz ile yaygın hizmet ağımız sayesinde her geçen gün arttırdık ve müşterilerimizi asla yanıltmayan gerçekçi bir şirket politikasını benimsedik. Aradığı aracı Türkiye'de bulamayan müşterilerimize ise benzersiz hizmet kalitesi ile 30 gün içerisinde tüm yasal işlemleri tamamlayarak araç teslim garantisi sunmamızın yanı sıra operasyonel leasing seçenekleri ile de müşterilerimizin her ihtiyacını karşılamaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle Yeniköy Motors showroomumuzda gün içerisinde ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Sadece İstanbul değil Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerimiz sağolsunlar bizleri yalnız birakmıyor. 


Aston Martin ile Yeniköy Motors'un tanışma hikayesi nasıl oldu peki? 

Aston Martin'in distribütörlüğünü almamızın temelleri 2012 yılında gerçekleştirdiğim İngiltere seyahatine uzanmaktadır. Hiç aklımda yokken seyahatim sırasında o dönemin Aston Martin Orta Doğu Genel Müdürü ile tanıştım. Sohbetimiz kısa zamanda arkadaşlığa dönüştü ve sonrasında görüşmelerimiz devam etti. 2013 yılında ise Aston Martin'i Türkiye'ye getirme fikri yavaş yavaş aklımda oluşmaya başladı. O dönem Aston Martin'e Türkiyeden talebin olduğunu öğrendim ancak bizi gururlandıran konu Aston Martin'in de bizleri istemesiydi. Alt yapı çalışmalarımızı 2014 yılında tamamlayarak D&D Motorlu Araçlar A.Ş.'yi kurduk ve 2015 yılında İngiliz efsanesi Aston Martin'in Türkiye distribütörlüğünü alarak Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir atılım gerçekleştirdik. 


Yılda ortalama kaç adet Aston Martin satışınız var? 
Distribütörlüğünü aldığımız 2015 yılından bu yana Türkiye'de toplam 40 adet Aston Martin satıldı. 
Bu yılın Mayıs ayına kadar ise 11 adet Aston Martin'in satışı gerçekleşti. 2017 yılının sonunda toplamda 30 adet Aston Martin satmayı hedefliyoruz. 
Başarılı satışlarımız sayesinde bağlı bulunduğumuz Ortadoğu pazarı içerisinde Türkiye; 46.2 payı ile pazarda birinci sırada yer almaktadır. 2016 yılında 
gerçekleştirilen satışla da pazar lideri Dubai'nin 37 
araçlık satışının ardından ikinci sırada yer aldık. 


Türkiye'de hangi modelleri satışta ve en çok ilgi gören modelleri hangileri? 

Aston Martin geniş bir model yelpazesine sahip. 
Türkiye'deki tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini ölçümleyerek, yorumlayarak hareket ediyoruz. Bu nedenle bazı modelleri getirmiyoruz. Ancak bir çok model dünya piyasaları ile aynı anda Türkiye'de satışa çıkıyor, Vanguish, Rapide S, DB1I, Vantage ve DB9 bunlardan bazıları... Müşterilerimiz eğer özel bir Aston Martin modeli ile ilgileniyorsa benzersiz hizmet kalitemiz ile kısa süre içerisinde araç teslim garantisi sunuyoruz. Tabii burada Aston Martin fabrikasının araç teslim zamanlamalarını da gözönünde bulundurmak gerekiyor. 


Türk otomobilseverler spor otomobilde daha çok neleri arıyorlar. Süratli ve güçlü bir motor ilk sırada geliyor olsa gerek değil mi? 

Süratli ve güçlü bir motor ilk sırada gelse de tek başına yeterli değil. Performansın konfor ve tasarımla birleştüği modeller spor otomobil tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Aslında benzersiz bir sürüş deneyimi yaşamak isteyen herkes hedef kitlemiz. Kimi gündelik hayatında kullanıyor kimi ise koleksiyoner olduğu için sahip olmak istiyor. 


Aston Martin dışında da araç satışınız var? 
Bunlar hangileri? 

Yeniköy Motors Showroom'larımızda dünyaca ünlü otomobil markalarına evsahipliği yapıyoruz. Aradığınız aracı bulamama ihtimaliniz yok diyebilirim. 


zen pan çur mm m 


Söyleşi 


Yeniköy'deki dışında başka nerelerde showroom'larınız var? 

İstanbul dışında Aston Martin Türkiye ve Yeniköy Motors olarak İzmir Folkart Towers showroomumuz bulunuyor. Bu yılın sonuna doğru Ankara'da showroomumuzu açacağız. Orada büyük bir Aston Martin müşteri potansiyeli var. Sonrasında farklı illerde de olacağız. 


Yakın bir zamanda Aston Martin'i Alaçatı'da da göreceğiz. Bunun müjdesini de verelim okurlarımıza... Nasıl bir showroom olacak? 

Aston Martin ile ilgili büyük hedeflerimiz var. Aston Martin bizden, biz Aston Martin'den çok memnunuz. İnanıyorum ki bu başarılı iş ortaklığımız hız kazanarak uzun yıllar devam edecek. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme- ye hatta daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. 
Alaçatı Showroomumuz da Aston Martin'e ve bi- 


ze yakışan bir kalitede olacak. 


Sizin favoriniz hangisi? Hangi aracı günlük yaşamınızda kullanmayı tercih ediyorsunuz? 

Aston Martin öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabilirim sorunuzu. Öncesinde tercih ettiğim farklı marka ve model otomobiller mutlaka ki var. 
Ancak ilk Aston Martin kullandığımda spor otomobile bakışım değişti diyebilirim. Bu kadar spor bir performansa sahip olup nasıl konforlu olduğuna hayran kalmıştım. Günlük hayatta Aston Martin Vanguish modelini tercih ediyorum. 


Otomotiv dışında iş alanlarınız var mı? Yatırım yapmayı planladığınız yeni sektörler olacak mı? 
Varsa sizden dinleyelim... 

Yeniköy Motors olarak geçmişteki referans başarılarımızın benzerini şimdi de gayrimenkul sektöründe göstermeyi misyon edindik. Hayata geçireceğimiz projelerde mimari özelliklerin yanı sıra, teknolojik alt yapı ve hizmet ayrıcalıkları ile sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyoruz. 


26 YILI AŞKIN SÜREDİR İSTANBUL YENİKÖY'DE BULUNAN «Yeniköy Motors Showroomvu her geçen gün artan müşteri portföyünün ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına yenileniyor. Yeniköy'de açılacak showroom hizmete girene kadar marka geçici süreliğine müşterilerine Maslak Servis Merkezi ve The Grand Tarabya Oteli'nde hizmet verecek... 
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athalie Stoyanof Suda, 180 yıllık Beyaz Fırın markasının Sinci nesil temsilciğini yapıyor... 
Aynı zamanda markanın ilk kadın yöneticisi de olan Nathalie Stoyanof Suda, çocukluğundan bu yana her zaman işin mutfağında olmuş. St. Benoit Lisesi'nin ardından Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Nathalie hanım, yeme ve içme kültürüyle ilgilide dünyanın en önemli şeflerinden dersler almış... Nathalie Stoyanof Suda'nın bu tecrübeleri Beyaz Fırın'ın bugünkü mönülerinin oluşmasında da önemli bir role sahip... 


Beyaz Fırın'ın öyküsü ne zaman başladı? Kökleri ne zamana uzanıyor? 

Türkiye'de asırlık markalar iki elin parmaklarını geçmez. 
Geçmişi iki asıra dayanan markalar için ise bir elin parmakları bile çok gelir. Beyaz Fırın işte o nadide markalar arasında yer alıyor... Tam anlamıyla bir başarı öyküsü, hatta roman olarak anlatılabilecek Beyaz Fırın'ın geçmişi tam 180 


İli 


NATHALIE STOYANOF SUDA İLE KÖKLERİ NEREDEYSE İKİ ASIRA UZANAN TARİHİ BEYAZ FIRIN MARKASINI VE BÜYÜME HEDEFLERİNİ KONUŞTUK... 


yıl önceye kadar gidiyor. Bugün Anadolu Yakası'nda altı mağaza ile faaliyet gösteren ve geçtiğimiz aylarda Etiler Nispetiye Caddesi'nde 7'nci mağazasını açarak doğduğu yere, Avrupa Yakası'na 130 yıl sonra geri dönüş yapan Beyaz Fırın, kurulduğunda yıl 1836'ydı... Hikaye, Andon Stoyanof tarafından Balatta Bulgar'ın Fırını olarak bilinen poğaça, börek, çörek fırınını açılmasıyla başlar. Andon'un oğlu Kosma Stoyanof sonraki yıllarda üç oğlu için Üsküdar ve Sarıyer'de fırın açar. Üç oğlundan biri olan Dimitri Stoyanof, Üsküdar'daki fırının başına geçer ve 1927'de Balat'taki evini de Kadıköy'e taşıyarak, Üsküdar'daki fırının yanı sıra Kadıköy'e bir fırın açmaya karar verir. Böylece Türkiye'de fırın ve pasta sanatının öncüsü kabul edilen Beyaz Fırın'ın Anadolu yakasındaki yolculuğu da başlar... Beyaz Fırın tam beş kuşaktır Stoyanof ailesi tarafından yönetiliyor. Dördüncü kuşak Dimitri Stoyanof halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ediyor. Fiilen işin başında ise beşinci kuşak temsilcisi olarak bulunuyorum. 


Beyaz Fırın Brasserie 
Etiler'de, günlük taze ürünlerle zenginleştirilen sabah kahvaltısı, salatadan et yemeklerine, balıktan sebzelere uzanan yemek mönüsü ile öğle ve akşam yemekleri ayrı bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Bahçesi de olan Beyaz 
Fırın Brasserie Etiler'de 80 
kişilik kış bahçesi, yaz için 130 
kişilik açık oturma alanı, 80 
kişilik özel davet de yapılabilen kapalı alanı ile toplam 310 
misafire hizmet veriyor. 
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Beyaz Fırın'ının mönüsünde neler var? Sadece pastane ürünleri ile menünüz sınırlı değil. Spesyelleriniz neler? 
İşin kahvaltı tarafi var. Beyaz Fırın, kahvaltısıyla yıllardır misafirlerimizin aklında yer etmiş bir marka. Brasserie bizim 
2012 yılında hayata geçirdiğimiz ve Beyaz Fırın'a ek olarak 
gerçekleştirdiğimiz bir hizmet. Brasserie ile bunu modernize ettik ve modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir menü oluşturduk. Ürünlerimizin, evde yapılmış gibi olmasına özen gösteriyoruz. Menünün bir kısmında evde tükettiğimiz, sevdiğimiz, kendimizi şımarttığımız ürünleri menümüzün içinde barındırıyoruz. Özgün ve yaratıcı olmaya özen gösteriyoruz. Çok alışıldık ve bilindik lezzetler var ama menünün genelinde sıradan olmamaya, yenilikçi ve yaratıcı olmaya özen gösteriyoruz. Kahvaluda, cevizli, otlu, keçi peynirli menemen, somon fümeli, avokadolu poşe yumurta, poşe yumurtalı domates soslu burrata, lor peynirli biber kavurmalı yumurta, patatesli sucuklu pankek gibi pekçok ürünü sıralayabiliriz. Öte taraftan, yemek tarafında mercimek köftesi, hellim peynirli mücver, kısırlı patlıcan gibi kendimizi iyi hissettiğimiz, yemek yerken kendimizi mutlu hissettiğimiz son derece lezzetli başlangıçlarımız var. Yerel lezzetlere önem veriyoruz. Kaliteli hammaddeye ve lokal tadlara önem veriyoruz. Tahini menümüzde bolca kullanıyoruz. Salata da, yemeklerin yanında ki garnitür lezzetlerin içinde kullanıyoruz. Sucuklu keçi peynirli pide, konya küflü peynirli pide, labneli lahmacun pizza gibi lezzetlerimiz var. Ana yemeklerde de köfteyi yorumlayarak, yanına çok sevdiğimiz erik turşusu, muhammara ya da hellim peynirli şiş köftenin yanında kısır ve muttabbal gibi lezzetlerle eşleştirerek aslında ürünleri taçlandırıyoruz. 


Beyaz Fırın'ın nerelerde şubeleri var? 

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda; Ataşehir, Suadiye, Kadıköy, Çiftehavuzlar, Erenköy, Akasya Alışveriş Merkezi ve Avrupa yakasında Etiler Nispetiye Caddesi'nde ki yeni şubesiyle birlikte toplam 7 Beyaz Fırın mağazası bulunuyor. Kadıköy, Çifte Havuzlar ve Erenköy şubelerinde Beyaz Fırın, Ataşehir, Suadiye, Akasya AVM ve Etiler şubelerinde ise Beyaz Fırın & Brasserie konsept ile hizmet verilmektedir. 


En son Eüler'deki yeriniz hizmete girdi. Nasıl bir kon- 


septi var? Yeni mekanı biraz anlatır mısınız? 

İki asırlık lezzet yolculuğunu 2012 yılında Suadiye ve 2013 
yılında Ataşehirdeki mağazalarını Brasserie olarak restoran konseptine taşıyan Beyaz Fırın, üçüncü Brasserie şubesini 
2015 yılında Akasya Alışveriş Merkezi'n de açarken; Etiler 
Beyaz Fırın & Brasserie konseptli üçüncü şubesi oldu. Fırın ve Pasta sanatındaki ustalığını sabah kahvaltısından öğle ve akşam yemeklerine uzanan zengin bir yemek mönüsü ile zenginleştiren Beyaz Fırın Brasserie'ler de oldukça farklı lezzetler ve çok şık yemek sunumları buluyorsunuz. 
Eüler Nispetiye Caddesi'nde açılan yeni Beyaz Fırın Brasseriede, zengin kahvaltı seçenekleri, öğlen ve akşam yemek- 


ler mönüleri, Beyaz Fırın klasikleri patatesli sarma, kuru poğaça, kandil simidi, acıbadem gibi asırlık ürünlerin yanı sıra, açma, simit, börek gibi oldukça zengin fırın ürünleri, birçoğu Beyaz Fırın tarafından geliştirilen birbirinden lezzetli pasta çeşitleri, makaronlar ve Chocolat Chez Nathalie Spesiyal çikolatalar da ayrıca satışa sunuluyor. Tüm şubelerinde olduğu gibi Eüler'de açılan Beyaz Fırın Brasserie'de de yerinde üretim yapılıyor. Yerinde üretim, tazelik, doğallık vurgusundan asla vazgeçmiyor. Paket servisi de olan Beyaz Fırın, Avrupa yakasında bu özel lezzetleri denemek isteyenlere hem telefonla sipariş hem de beyazfirin.com adresinden de sipariş imkanı veriyor. 


Peki sizin pastalarla ve yemeklerle aranız nasıl? 

Çok iyi. Zaten çok iyi olmasa bu kadar yaratıcı olamazsınız. 
Bunla yatıp bunla kalktığım bir iş bu ve hayatımın tamamını kapliyor işim. İşin içinde yaratcılık büyük yer kaplıyor. 
Yenilikleri takip ederek bunları kafanızda aklınızda olgunlaştırıp Beyaz Fırında uygulamak için yemekle ve pastayla, tatlıyla aranızın iyi olmasını gerektiriyor. 


Beyaz Fırın pasta ürünlerinde mi yoksa yemekleriyle mi daha iddialı? 

Beyaz Fırın 1836'dan gelen bir marka olduğu için elbette pastacılık konusunda söz sahibi olma durumu tartışılmaz. 
Öte taraftan bunca yıllık birikimle, marka bilinciyle birleştiğinde yemek konusunda da çok iddialı olduğumuzu biz değil müşterilerimiz söylüyor. Buradaki, esas konu sadece pasta ya da yemek değil, markanın tamamı. 5 nesildir süre gelen bir markanın sorumluluğunu taşıyoruz. 


Kendiniz tarifler dener misiniz? Deneyip menüye soktuğunuz lezzetler var mı? 

Ana fikri genelde ben ortaya atıyorum. Ben birşeyi oluşturuyorum ama ustalar buna lezzet katıyorlar sonuçta. Ana fikirde ben olsamda ustaların, satın almanın ve tüm ekibin büyük katkısı var. Bu bir ekip işi. Hem eğitimim dolayısıyla hem de çocukluğumdan itibaren üretimin, işin içinde olmamdan dolayı tüm ürünler benim için çok lezzetli. 
Ayırım yapamıyorum. 


Bundan sonrası için Beyaz Fırın'ın büyüme hedefi nedir? Yurt içi ya da yurt dışında açmayı planladığınız yeni yerler olacak mı? 

Beyaz Fırın yerinde üretim ilkesinden taviz vermeyerek büyümeye devam edecek. Yerinde üretim, bir yandan her gün günlük, doğal, taze ve katkısız ürünü müşterilerimize sunmak anlamına gelirken diğer yandan uygun lokasyon bulmayı da zorlaştıran bir unsur. Bu nedenle, Beyaz Fırın konseptine, yerinde üretim ilkesine uygun lokasyonlar bulduğumuzda yeni şubeleri zaman içerisinde açmayı planlıyoruz. Yurt dışında Beyaz Fırın açma hedefimiz bulunuyor ama bunun yakın zamanda olacağını söyleyemeyiz. İki yılda bir mağaza açmayı planlıyoruz. 5 yıl içinde yurt dışında da bir mağaza açma hedefimiz var. 


Biraz da sizinle ilgili sorular soralım. Zamanınızın ne kadarını çalışarak geçiriyorsunuz? 
Zamanımın aktif olarak 8-9 saatini çalışarak geçiriyorum. 


Ama çoğunlukla akşamları da interneti gezerek, işime yönelik kitaplar okuyarak, araştırmalar yaparak işe devam ediyorum. Bununla beraber 11-12 saati buluyor diyebiliriz. 
Hobim işim olduğu için gerçekten hobi tarafını akşam değerlendiriyorum. 


Son olarak boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğinizi soralım... 

Misafir ağırlarım. Evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Haftasonları özellikle, arkadaşlarımızı çağırarak evde yemek yapmayı, evde vakit geçirmeyi, fılm seyretmeyi seviyoruz. 2 
tane çocuğum var. Boş zamanlarımı ailemle geçirmeyi seviyorum. Burgazada'ya gitmeyi seviyoruz. Haftada 5-6 gün yürüyüş ve 3 gün pilates #1 gün fitness yapıyorum. Ayrıca Beyazfirinblog sayfam var. Burada tariflerimi paylaşıyorum. 
Ayrıca, Kurabiyeler ve Kahvaltı&2Brunch olmak üzere 2 
yemek kitabım bulunuyor. Bu kitaplarda da tariflerimi okurların bulabileceğini hatırlatmak isterim. m 


“Zamanımın aktif olarak 8-9 saatini çalışarak geçiriyorum. 
Ama çoğunlukla akşamları da 

interneti gezerek, işime yönelik kitaplar okuyarak, araştırmalar yaparak işe devam ediyorum. Bununla beraber 11-12 saati buluyor diyebiliriz. Hobim işim olduğu için gerçekten hobi tarafını akşam değerlendiriyorum.” 
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“Les Ottomans mimarisi ve dekorasyonu ile İstanbul'un eşşiz dokusunu misafire yansıtmayı planlamış olup yıllardır bu amaçla hizmet vermektedir. İstanbul gibi nüfusu yüksek, metropol bir şehirde bizim misafirlerimize sunduğumuz en önemli hizmet huzur ve aitlik.” 
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MİMARİSİ VE DEKORASYONU İLE İSTANBUL'UN ÖZEL 

OTELLERİNDEN BİRİ LES OTTOMANS... PEK ÇOK 

DÜNYA YILDIZININ TERCİH ETTİĞİ OTELİN BAŞINDA 

İSE SEKTÖRÜN DENEYİMLİ İSİMLERDEN MEHMET KIRKLAR BULUNUYOR... 
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Otel 


MM stanbul'un incisi boğazın en nadide otellerinden biri Les Ottomans... 1790-1929 yılları İl arasında Muhsin Paşazade Yalısı olan; ilerleyen yıllarda ise kömür ve kum deposu olarak kullanılan bu yer daha sonraki yıllarda Unit grubu kurumsal çatısı altında Hotel Les Ottomans olarak hayata döndürülmüştü. Donald Trump'tan Nursultan Nazarbayev e, Julio Iglesias'tan Jennifer Lopez ve Kevin Costner'a kadar pek çok önemli 
ismi ağırlayan otelin genel müdürlüğünü ise 2010 
yılından bu yana Mehmet Kırklar üstleniyor... 
Kırklar, “Excellence is our Heritage” sözünden yola çıkarak “Mükemmel olmak bizim en önemli mirasımız” diyor... 


Mehmet bey sizi tanıyarak başlayalım. Kaç yıldır otelcilik sektöründesiniz? 

Bilkent Turizm ve Otelcilikten mezun olduktan sonra San Diego'da UCSD'de turizm üzerine eğitim gördüm. Tekrar Türkiye'ye döndükten sonra mesleğime başladım. 14 senedir profesyonel olarak otelcilik sektöründeyim. 


Les Ottomans'da ne kadardır görev yapıyorsunuz? 

Les Ottomans ile yollarımız 2010 yılında kesişti. 
2017 senesi çok sevdiğim Les Ottomans Ailesi ile 
beraber oluşumun 7'inci senesi olacak. 


Les Ottomans en nadide konumlarından biri olan Kuruçeşme'de bulunuyor. Daha çok butik ve özel konseptte hizmet veriyor. Biraz oteli anlatır mısınız, sizi özel kılan ayrıntılar neler? 
Les Ottomans mimarisi ve dekorasyonu ile İstanbul'un eşşiz dokusunu misafire yansıtmayı planlamış olup yıllardır bu amaçla hizmet vermektedir. İstanbul gibi nüfusu yüksek, metropol bir şehirde bizim misafirlerimize sunduğumuz en önemli hizmet huzur ve aitlik. Otellimizin mottosu olan “Excellence is our Heritage” sözünden yola çıkarak, mükemmel olmak bizim en önemli mirasımızdır. Misafirlerimizi tüm önceliklerini öne çıkararak, otelden uğurlarken hem şehrimizi hem insanımızı pozitif şekilde akıllarda kalmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Sabah boğazın manzarası ile uyanmaları, dünya mutfaklarını tatmaları, dünyaca ünlü Caudalie Spa'da masajlar ve terapileri alarak onlara eşsiz bir deneyim sunup hem de evleri kadar rahat ve kendilerine özel bir alan sağlamıs oluyoruz. 


Biraz otelin mimarisinden ve dekorasyonun- dan bahseder misiniz? Hangi ayrıntılar göze çarpıyor? 

Muhsin Paşazade Yalısı 1790-1929 yıllarında 
4527 metrekare alanı zarif çeşmesi ve zengin bahçesi ile Osmanlı tarzı ve peyzaj mimarisinin muhteşem örneğiydi. İlerleyen yıllarda ise kömür ve kum deposu olarak kullanılmış. Daha sonraki yıllarda Ahu Aysal özeniyle ve Unit grubu kurumsal çatısı altında Hotel Les Ottomans olarak tekrar 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“Les Ottomans olarak önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyüme hedefimiz bulunmuyor. Onun yerine mevcut otelimize ve çalışanımıza yatırım yapıp misafirlerimize daha güzel deneyimler yaşatmak 
Istiyoruz.” 
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hayata döndürülmüştür. Mimarımız Erdal Tusavul ve iç mimarımız Zeynep Fadıllıoğlu ile orjinaline sadık kalarak yeniden tasarlanmıstır. Osmanlı İmparatorluğu ndan kalma zengin dokuma işleri muhtelif alanlarda sergilenmektedir. Aynı zamanda Topkapı Sarayı'nın Harem'inden esinlenilerek inşa edilmiş,duvar ve tavanlardaki çalışmalar ise ressamlar tarafından yapılmıştır. 


Daha çok müşteri profoiliniz nasıl? Yerli mi yabancı mı? 

2014 yılına kadar misafilerimiz ağırlıklı olarak 
Avrupa ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devlet'nden geliyordu fakat şu anda ağırlığımız Türkiye, Ortadoğu ve Azerbeycan. 


Bugüne kadar pek çok dünya otelin misafiri oldu. Kimler var ilk akla gelenler arasında? 
Evet bir çok dünya yıldızına ev sahipliği yaptık. 
İlk akla gelenler diyemiyorum çünkü gerçekten hepsi kendi alanlarında bir numaralar. Donald Irump, Nursultan Nazarbayev, Julio Iglesias, Jennifer Lopez, Philip Starck, Andre Bocelli, Kevin Costner , Gisele Bündchen, Kate Moss ... Tüm bu isimleri ağırlamak tabii çok büyük bir onurdu bizim için ve herbiri Les Ottomans'ı dünyaya tanıtmamızda yardımcı oldular. 


Les Ottomans'ın mutfağında neler var? Ne tür ağırlıklı menüler sunuyorsunuz misafirlerinize? 

Les Ottomans olarak neredeyse tüm yiyecek içecek operasyonumuzu 40 yılı aşkın bu işin içinde olan Park Şamdan & The Bar ile beraber yürütüyoruz.Dünya mutfağı öncelikle olarak misafirlere sunduğumuz mutfak kültürüdür. Onun dışında Swiss Fondü ile de orjinal İsviçre mutfağını sunuyoruz. 


Les Ottomans'ın büyüme hedefleri var mı? İstanbul dışında ya da yurt dışında yeni oteller açılacak mı? 

Les Ottomans olarak önümüzdeki bir kaç yıl için- 


NN 


Donald Irump, Nursultan 
Nazarbayev, Julio Teleslas, 
Jennifer Lopez, Philip 
Starck, Andre Bocelli, 
Kevin Costner, Gisele 
Bündchen ve Kate Moss otelin dünyaca ünlü mısafırlerinden bazıları... 


de büyüme hedefimiz bulunmuyor.Onun yerine mevcut otelimize ve çalışanımıza yatırım yapıp misafirlerimize daha güzel deneyimler yaşatmak istiyoruz.Fakat ileride böyle bir düşünce olursa o da yurtdışında Türk kültürünü ve misafirperverliğini tanıtmak amaçlı düşünülebilir. 


Bu yılı turizm sektörü nasıl geçiriyor? Durgunluk aşıldı mı? 

Turizmde son dört senedir yaşanan durgunluğun 
henüz tam aşıldığını düşünmüyorum fakat son 2 
aydır daha pozitif bir hava ve güven oluştuğunu ve bunun giderek daha olumlu yönde ilerleyeceğini görebiliyorum. 


Biraz da sizinli ilgili sorulara geçmek istiyoruz. 
Zamanınızın ne kadarını çalışarak geçiriyorsunuz? 

Otelcilik bir hayat tarzı olduğundan uyumadığım her an çalısıyorum diyebilirim.Bizim sektörmüz insana hizmet olduğundan bunu gerektiriyor. 
Özellikle turizmde öncü ve lüks bir ürünü temsil ettiğim icin daima yenilikleri yakalamak ve daha iyiye taşımak için böyle yaşamaktan çok mutluyum. 


İş dışındaki zamanlarda daha çok neler yaparsınızış ? Hobilriizden biraz bahseder misiniz? 
İş dışındaki zamanlarda hayattaki en büyük mut- 


luluğum olan ailemle vakit geçiriyorum.En çok yapmaktan hoşlandığım hobim balık avı. Eşim Ceyla ve yakın arkadaslarımızla her sene farklı balık turnuvalarına katılıyoruz. Önümüzdeki senelerde yurtdışında bulunan turnuvalara katılacağız. 


Seyahatle aranız nasıl? Yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz sık sık oluyor mu? Nerelere gidiyorsunuz? 

Bulduğum her fırsatta ailemle seyahet ederiz. Degişik yerler, lezzetler keşfetmeyi seviyoruz. Aynı zamanda şirket grubumuz uluslararası bir grup olduğundan cok fazla iş seyahatim de oluyor. Belçika bizim için en sık gittiğimiz destinasyon diyebiliriz. 


Son olarak eklemek istediklerinizi soralım.. 
Hayat görüşüm bu sene turizm de yaşadığımız zorlukları aşmamda beni en çok motive eden nokta oldu. Neden derseniz ben başarının sırlarından birinin geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemek olduğunu düşünürüm. Özetlemek gerekirse önümüze çıkan zorluklara engel dedğimiz an takılıp düşeriz fakat bir basamak gibi görürsek basamağı aşıp ilerleriz. Bu son senelerde yaşananlar turizm sektörünün daha önce yaşamadığı tecrübelerdi ve ben çok daha güçlenerek çıkacağımıza sonsuz inanıyorum... 
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Solda: yün ve ipek, tek sıra düğmeli ceket,'Luigi Bianchi 
Mantova Sartoria (720 euro, lubiam.it); koton, kısa'kollu, polo yaka tişört, Robe di Kappa (46 euro, robedikappa.com|); yün've ipek pantolon; Ermenegildo 
Zegna Couture"f930 eüro, zegna. 
com); deri sn&akers,.Doucal's 
(245 euro, doucals.com), 


Sağda: Pamuklu kazak, Pringler of Scotland (415 euro, pringlescotland:com)|; kısa kollu, polo yaka tişört, Sergio Tacchini (50:euro, sergiotacchini.com|); 
koton pantolon, Cornelianı ID /corneliani.com); koton kemer, 
Moncler (moncler.com|); deri sneakers, Tod's (350 euro, tods.com). 
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Bu sayfada: koton, polo yaka tişört, Gallo (95 euro, theartofgallo.it). 


Yan sayfada: koton, polo yaka tişört, Moncler; yün pantolon, Paul Smith (308 euro civarı, paulsmith.com)|); 
koton kemer, Moncler. 


2017 


Bu sayfada, solda: Koton, uzun kollu, polo yaka tişört 
(99 euro) ve koton pantolon 
(129 euro), Polo Ralph 
Lauren (ralphlauren.com); 
elastik koton askı, Bretelle 
& Braces (60 euro, bretelleitaliane.com); 
bağcıklı, deri ayakkabı, 
Church (churchfootwear.com). 


Sağda: yün ve ipek, tek sıra düğmeli ceket, Eleventy (940 euro, eleveniy.it); koton, polo yaka tişört, Corneliani 
(240 euro, corneliani.com); 
koton pantolon, Ballaniyne 
(228 euro, ballantyne.it); 
koton kemer, Moncler; deri sneakers, Tods (350 euro). 


Yan sayfada: koton, tek sıra düğmeli ceket, Tagliatore 
(540 euro, tagliatore.com); 
koton, kısa kollu, polo yaka tişört, Seveniy (133 euro, seventy.it); yün ve ipek pantolon; Ermenegildo 
Zegna Couture (950 euro; 
koton kemer, Moncler. 
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Bu sayfada: koton, kruvaze ceket, Roy 
Roger (265 euro, royrogers.it); koton, polo 
yaka tişört, Del Mare 1911 
(69 euro, delmare1911spa. 
com); koton pantolon, 
Eleventy (285 euro). 


Yan sayfada: koton, polo yaka tişört, Lacoste (120 euro, lacoste.com); koton pantolon, Entre Amis (144 euro, entreamis.it); deri kemer, Paul Smith 
Accessories (140 euro), deri sneakers, Doucal's 
(245 euro). 
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AUDI A8 


STANDARTLARI DEĞİŞTİRECEK 


AUDI, GEÇTİĞİMİZ AY BARSELONA'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “SUMMIT” İLE 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEKTE NASIL ŞEKİLLENECEĞİNİ DÜNYANIN 

DÖRT BİR YANINDAN GELEN ULUSLARARASI BASINA TANITTI... A8 MODELİNİN 

YENİLENMİŞ HALİNİN DE İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTIĞI ORGANİZASYONU GENTLEMAN DA YERİNDE İZLEDİ... 


üks otomobil segmentinin lider markalarından biri olan Audi, Barselona'da düzenlediği zirve ile geleceğin lüks sınıf otomobillerinin başlangıcına ev sahipliği yaptı... Gentleman Dergisi'nin de Barselona'da izlediği organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası basın temsilcileri geleceğin otomobil teknolojilerinin tabir-i caiz ise “ete ve kemiğe bürünmüş halini” burada görme fırsatı yakaladılar. “Premium Dijital Otomobil Markası” olarak kendini tanımlayan Audi, bu Summitte markanın 2025 stratejilerine temel teşkil eden “Dijitalleşme”, “Sürdürülebilirlik” ve 


AUDI'NİN BARSELONA'DA 


.. 


DÜZENLEDİĞİ SUMMİT, 
MARKANIN AMİRAL GEMİSİ 
OLARAK TANIMLANAN A8 
MODELİNİN İLK GÖSTERİMİNE 


.—.. 


EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 


“Şehirleşme” ana trendlerine olan yaklaşımlarını da bu zirve ile ortak bir platformda ilk kez paylaşmış oldu. Audi'nin gerçekleştirdiği Summit'te A8 modelinin dünya prömiyeri de yapıldı. Katılımcılar burada sadece A8 modelinin yeni versiyonuna değil, otomobil tasarımından, üretime, pilotlu sürüşten, derin öğrenme konseptinde gelinen noktaya kadar pek çok yeniliğe tanıklık ettler. Barselona'da bir araya geldiğimiz Audi Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro markanın 


Gino Bottaro 1 


2025 stratejilerini ve yenilenen A8 modelini 
Gentleman'a anlattı... 


Audi, Barselona'da gerçekleştirdiği bu organizasyon ile lüks sınıf otomobillerin geleceğine de projeksiyon tuttu bir anlamda. Sizlerle birlikte bizler de bu yeniliklere şahitlik ettik. Öncelikle markanın değişen ve akıllanan dünyada kullanıcılarına neler vaat ettiğini soralım Gino bey... 

Belirttiğiniz gibi Audi Summit etkinliği Audi markasının geleceğini gösteren çok önemli bir organizasyon oldu. Audi'nin kendini Premium Dijital Otomobil üreticisi olarak tanımladığı, yeniliklerini ortaya koyduğu bir etkinlik... Burada Audi ola- 


rak vaat edilenleri iki kelimeyle açıklarsak “Audi. 
Vorsprung.” yani, faaliyetlerimizde müşterilerimize her zamankinden daha fazla odaklanma ve pazarın diğer oyuncularından daha fazlasını sunma iddiasında bulunuyoruz. Audi markası tüm süreçlerinde, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak istiyor. Onlara kendilerine ayıracakları zaman yaratıyor, çevreleriyle bağdaştırıyor ve onlara sürdürülebilir çözümler ve benzersiz deneyimler sunuyor. Audi A8'in dünya prömiyerinin yanısıra, markanın diğer teknolojik kilometre taşlarını da tecrübe etme olanağının sunulduğu bu zirvede, dijital çağda bireysel hareketlilik için yeni kavramlar, geleceğin sürdürülebilir üretim, hafif yapı, bağlantı, pilotlu sürüş ve dijital hizmetler gibi konuları da tanıtıldı. Audi'nin buradaki en önemli vaatinin, zirvede tanıtımı yapılan, “Otonomi”, Zeka' ve “Yenilik” gibi kavramları ifade eden Audi AT olduğunu söyleyebilirim. Audi Al, yapay zekanın yardımıyla sürücü ve yolcuların hayatını kolaylaştüracak ve daha güvenli yolculuklar sağlamayı hedefliyor. 


Audi'nin 2025 yılı hedefleri doğrultusunda A8 ile bir başlangıç yapılmış oldu. Peki bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor olacak? 
Audi'nin bu hedefleri otomotiv dünyasında neleri değiştirecek? 

Audi Summitte markanın 2025 stratejilerine temel teşkil eden “Dijitalleşme”, “Sürdürülebilirlik” ve “Şehirleşme” ana trendlerine olan yaklaşımları ortak bir platformda paylaşıldı. “Vorsprung — İlerici olmak”, marka değerlerimiz içerisinde en önemli itici güç. Audi markası, Audi Summit ile otomotiv sektörünün gelecekte nasıl şekilleneceğine öncülük ettiğini bize göstermiş oldu. Burada sadece A8 modelimizin yeni versiyonu değil, otomobil tasarımından, üretime, pilotlu sürüşten, de-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Otomobil 


rin öğrenme konseptinde gelinen nokta da paylaşıldı. Audi bu strateji doğrultusunda, önümüzdeki yılların startejisini dijital, sürdürülebilir ve kentli olmak üzere üç ana başlıkla belirlemiş. 


Yenilenen Audi A8'in de ilk gösterimi bu organizasyonda yapıldı. A8 getirdiği yenilikler ve teknolojiyle kendi segmentinde de çıtayı oldukça yükseltmiş gibi görünüyor. Yeni A8'te hangi yenilikler bizleri bekliyor? 

Markanın amiral gemisi niteliğindeki modelin dördüncü nesli; yeni tasarım dili, yenilikçi dokunmatik ekranlı kontrol konsepti ve sistematik elektrikli sürüş özelliğiyle “Vorsprung durch Technik - Teknoloji ile bir adım önde” ilkesinde gelinen son noktayı gösteriyor. 


Yeni A8'de en çok dikkat çeken özelliklerden biri de şüphesiz yapay zekalı pilot teknolojisi oldu. 
Yapay Zeka teknolojisi sürücülere hangi avantajları sağlayacak? 

Audi A8, aynı zamanda dünyada ileri otomatik sürüş için geliştirilen ilk seri üretim otomobil olma özelliğini taşıyor. Audi, 2018 yılından itibaren üreteceği otomobillerde park pilotu, otopark pilotu, sıkışık trafik pilotu gibi pilotlu sürüş fonksiyonları ekleyecek. 
A8'in yapay zeka pilotu, gidiş ve geliş şeritlerinin bariyerle ayrıldığı otoyol ve ana yollarda, 60 km/s'den düşük hızlarda otomobilin kontrolünü ele alıyor. Sistem, orta konsol üzerindeki Al düğmesine basılarak devreye sokuluyor. Kalkış, hızlanma, dönüş ve frenler, sıkışık trafik pilotu tarafından yönetiliyor. Sistem, sürücünün sürekli otomobili kontrol etmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu sayede sürücü direksiyonu bırakarak, ulusal yasalara bağlı olarak otomobil içerisinde izin verilen başka bir aktiviteyle ilgilenebiliyor, örneğin araç içi TI V'yi izleyebiliyor. Sistem belirlenen sınırlara ulaştığında bir uyarıyla sürücün otomobilin kontrolünü yeniden devralmasını sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında, sıkışık trafik pilotu bir devrim niteliği taşıyor. Audi'nin geliştirdiği yapay zekalı (AT) sıkışık trafik pilotu, A8'in satışa sunulduğu ülkelerin yerel mevzuatlarına ve uygulamalarına göre şekillenecek. Bu sürüş sisteminin kullanılması için dünya genelinde, ülkelere göre onay ve uygunluk gerektiği için, Audi sıkışık trafik pilotunun sunulması için her ülkeye özgü yaklaşımını adım adım belirleyecek. Audi Al uzaktan park pilotu ve Audi Al uzaktan otopark pilotu, A8'in park yeri ve otoparklarda otomatik olarak manevra yapmasını sağlarken, sürücünün tek yapması gereken manevrayı izlemek. Bu sırada otomobilin içinde olmasına dahi gerek yok. 


Süspansiyon teknoloji konusunda da A8 beklentilerin çok üstünde deneyim sunacak. Buna da ayrı bir parantez açmak gerekiyor sanırız değil mi? 

Fiziksel sınırları zorlayan cinsten bir dizi yenilik getirilen süspansiyon, bu anlamda bakıldığında belirttiğiniz gibi ayrıca öne çıkarılması gereken bir konu. 
Tümüyle aktif bir süspansiyon sistemi olan “Audi AT” aktif süspansiyon, sürücünün tercihine ve sürüş koşullarına göre her tekerleği elektronik olarak yükseltip alçaltma yeteneğine sahip. Bu esneklik, otomobilin sürüş karakterine, klasik lüks bir sedanın yumuşak ve rahat sürüşünden bir spor otomobilin dinamizmine dek uzanan muazzam bir çeşitlilik sağlıyor. Audi pre sense 360' ile birlikte çalışan sistem, yandan bir çarpışma gerçekleşeceğini tespit ettiği anda yıldırım hızıyla otomobili yükselterek, otomobildekilerin olası bir kazada daha az zarar görmelerini sağlıyor. A8'de kullanılan gelişmiş havalı süspansiyonla birlikte, bu inovatif süspansiyon konsepti yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor. 


Tasarımda neler dikkat çekiyor. Bir önceki kasa ile yeni A8 arasında hangi farklılıkla dikkat çekiyor? 

Stil yönünden Audi A8, tüm marka için yepyeni bir tasarım çağının başlangıcını işaret ediyor. Otomo- 


AUDI A8 STİL YÖNÜNDEN, 
TÜM MARKA İCİN YEPYENİ 
BİR TASARIM CAĞININ 
BAŞLANGICINI İŞARET EDİYOR. 
OTOMOBİLİN, GENİŞ VE YÜKSEK 
TEK CERCEVELİ IZGARA İLE 
AKICI VE SERT HATLARA 
SAHİP ÖN KISMI, SPORTİF BİR 
ZARAFETE SAHİP, SOFİSTİKE 
VE İLERİCİ BİR GÖRÜNÜM 
SUNUYOR. 


bilin, geniş ve yüksek tek çerçeveli ızgara ile akıcı ve sert hatlara sahip ön kısmı, sportif bir zarafete sahip, sofistike ve ilerici bir görünüm sunuyor. Yeni A8, Audi Prologue tasarım çalışmasının verdiği sözleri yerine getiriyor. Lüks sedan, hem 5,17 metre aks mesafesine sahip standart versiyonunda hem de aks mesafesi 13 santim daha uzun olan A8 L versiyonunda güçlü bir duruşa sahip. Markanın amiral gemisi niteliğindeki model, Audi lazer aydınlatma kullanan çarpıcı HD Matrix LED farlar ve arkada OLED teknolojisinden yararlanan LED şerit aydınlatmalar ile hem gündüz hem de gece dikkati çekmeyi başarıyor. 


Çağımızın en önemli başlıklarından biri de “Zaman”... Audi sunduğu bu yeniliklerle bir anlamda kullanıcılarına 25'inci saati kazandırcak diyebilir miyiz? 

Günümüzde otomobiller, Car-to-X teknolojileri sayesinde trafık sıkışıklığından ve diğer sinir bozucu gecikmelerden kaçınabiliyor. Ve gelecekte, pilotlu sürüşle, hareket halindeyken bile araç kullanıcısından sürüşle ilgili bazı görevleri devralacak. Aracın yönlendirilmesine ihtiyaç duymadan sürücü, başka şeylerle meşgul olabilecek ve dikkatini bunlara verebilecek. 
Trafikte geçirdiğimiz süre itibarıyla baktığından günde ortalama | saati bu şekilde tekrar kazanmış olabi- 


Mustafa Uluer — Audi Türkiye Pazarlama Müdürü 


Audi böyle bir Summit'i ilk kez gerçekleştirdi. Teknoloji tarafında Audi nasıl bir öncülük yapıyor? 

Audi Summit Barselona'dabunu ilk kez gerçekleştirdi. 
Özellikle marka kendisini Premium Dijital bir otomobil markası olarak tanımlıyor. Bunun altını doldurmak için de her yıl aynen Barselona'da olduğu gibi bir Summit organize ederek, markanın özellikle 2025 yılı hedefi doğrultusunda gelmiş olduğu teknolojik noktayı göstermeyi amaçlıyor. 
Bir taraftan da 2025 yılı hedefleri içinde bulunan özellikle dijitalleşme , sürdürülebilirlik ve şehirleşme ana başlıkları altında markanın neler yaptığını bütün paydaşlarıyla paylaşıyor. 


Aydi 2025 hedeflerine giden yolda yeni teknolojilerini modellerinde bugünden kullanmaya başladı bir anlamda. 
Yeni A8'de de pek çok yeniliği görüyoruz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? 

“Audi Al“ oldukça heyecanlandıran başlıklardan biri. 
“Audi Al" sadece yapay zekanın ötesinde yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan, ülkelerdeki hukuki ve teknik altyapılar çözüldüğünde de daha fazlasının geleceğini bildiğimiz bir sey. Yeni A8'in de dünya prömiyeri bu. Yeni A8 Audi'nin “Al“sının bakış açısının da ilk örneği aslında. 
Pilotlu sürüşün tüm dünyadaki üçüncü seviye olarak adlandırılan seviyesinde hayata geçen ilk otomobil aslında. 
Audi bunu göstererek özellikle 2025'e doğru otonom yani pilotlu sürüşün hayatın bir parçası olacağını nasıl hayata geçireceğini bizlere göstermiş oldu. Bu çok heyecan verici 


birsey. Audi aslındaartı 1 saatin yani 25'inci saatin peşinde. 
Öyle olduğu için de daha fazlave fonksiyonel zamanı kendi kullanıcılarına nasıl sunacağının arayışı içinde. 


25'inci saatkonusunu biraz daha açabilir miyiz? 

Mega şehirler hayatın bir parçası. Kendinizi hayal ettiğinizde ne kadar uzun bir zamanı trafikte geçirdiğinizi hemen fark edebilirsiniz. Bu zaman içinde kendinize artı bir değer katabileceğiniz zaman buralarda gizli. 8'de de bunun bir başlangıcı var. Özellikle pilotlu sürüşün üçünce seviyesinde bu var. Siz belki o 1 saat içinde otomobilin içinde çocuğunuzlailgilenebilirsiniz. Veyaişinizle ilgili önemli birseyi ozaman diliminde okuyabilirsiniz. 


Pilot sürüş teknolojisini düşündüğümüzde akla ilk gelen sorulardan biri de “güvenlik” kısmı oluyor. Bu aşamada neler söylemek istersiniz? 

Aslında “Cruise Control” sistemi ile aracın hız kontrolünü araca bırakıyoruz bizzaten. Bunun bir gelişmiş versiyonu ise Adaptif Hız Kontrolü'ydü. İşte buartık pilotlu sürüşe doğru evrilmeye başladı günümüzde. Adaptif Hız Kontrolü'nde araç önündeki otomobil ile arasındaki mesafeyi hesaplayıp kontrol altında tutyor. Şimdi bir üstseviyede otomobil artık dahafazla sensör ile bütün yol alanında size dahafazlaalan sağlamış oluyor. İsin hukuki süreci de tabii hala üstünde çalışılan bir konu. Zaten o yüzden seviye 3'te... Seviye 4-5 ve 6 için teknoloji hazır ama, hazır olmayan şey bu hukuki ve teknik alt yapılar... 


lecek. Audi, “25. Saat” projesiyle müşterilerinin otomobillerinde zamanlarını nasıl kullanabileceklerine ışık tutuyor. Burada temel odak kişisel tercihler öncelikli. Aracın iç kısmı, kullanıcıların ihtiyaç ve arzularına uyum sağlıyor; bu sayede, en iyi konforun keyfini çıkarırken, rahatsız edilmeden aile veya arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyor ya da verimliliklerini iş etkinliklerine kanalize edebiliyor. 


Peki yeni A8 Türkiye'ye ne zaman gelecek? Dünya ile aynı anda kullanıcılarına ulaşacak mı? 

Yeni Audi A8 ve A8 L 2018 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. Gİ 
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DOĞA İÇİNDE, HEM 
KEYİFLİ HEM DE 
SAĞLIKLI BİR BİSİKLET 
YOLCULUĞUNA 

HAZIR MISINIZ? İŞTE 
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 5 
BİSİKLET ROTASI... 


MM |kbaharın gelişine, doğanın canlanmasına şahitlik etmek ister misiniz? Cevabınız 

“Evet” ise seyahat sitesi momondo Türkiye'nin en güzel bisiklet rotalarından olu- 

İ şan bir seçki hazırladı... Gezerken istediğiniz an durup fotoğraf çekmenize, göçmen kuşları izlemenize ve köy kahvesinde soluklanıp pazarlardaki yerel lezzetleri tatmanıza imkan sağlayan en iyi beş bisiklet rotasıyla sizleri başbaşa bırakıyoruz... 


DOĞA TUTKUNLARI İÇİN İDEAL 


Bursa'ya sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan Mysia Rotası, ilkbahar aylarında doğanın uyanışına şahitlik etmek için ideal. Doğal patikaların birbirine bağlanmasıyla oluşan rota, çam ormanları arasındaki tarihi Gümüştepe'de (eski adıyla Misi) başlıyor ve son yıllarda yerli dizi ve filmlerde görüp el değmemiş doğasına özendiğimiz Ulubat Gölü kıyısındaki Gölyazı'da sona eriyor. Doğa tutkunları için başka bir cazip seçenek de, Ulubat Gölü çevresinde göçmen kuşları izlemek. 


AYVALIK: 
SESSİZ, SAKİN VE HUZURLU 


Yazsıcakları bastırmadan dolaşabileceğiniz bir diğer yer ise Ayvalık. Bu lokasyonda ismini köyü kuran yeniçerilerden alan sanat köyü Yeniçarohori'yi ziyaret edebilir, köydeki galerileri ve atölyeye dönüştürülmüş eski Rum evlerini gezebilirsiniz. İkinci seçenek, Ayvalık'a 10 kilometre mesafedeki Şeytan Sofrası'na pedal çevirerek Ege kıyılarının en nefes kesici manzarasına karşı gün batımını izlemek. En az ilk ikisi kadar cazip üçüncü seçenek ise Cunda Adası Milli Parkı'nı ziyaret ederek, adanın kuzeyindeki ıssız plajlara gitmek. 
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TERTEMİZ HAVADA PEDAL ÇEVİRİN m me e m 


Fethiye'ye bağlı Kayaköy, ülkemizin en özel köylerinden biri. Geçmişte ağırlıklı olarak Rum nüfusa ev sahipliği yapan köy, bölgenin önemli ticaret merkezleri arasında yer alıyordu. Eski adı Levissi olan köy, aynı zamanda bugün de koruduğu tertemiz havasıyla hastalara şifa veren bir yerleşim yeri olarak tanınıyor. Özgün mimarisiyle bisiklet turunuza eşsiz bir dekor sağlayan Kayaköy”ün merkezini gezdikten sonra köyün eteklerindeki ovada yer alan çiftlik evlerini, sanat kampını ziyaret etmenizi öneririz. 


p— 


BİRBİRİNDEN ÖZEL ALTI ETAP 


İzmir'e bağlı Karaburun Yarımadası'ndaki bisiklet ve yürüyüş rotaları, doğal güzelliklere ek olarak üzüm yetiştiriciliğini yakından tanımak isteyenler için ideal. Bölgede Urla, Çeşme ve Karaburun'daki üzüm bağları arasında altı farklı etap bulunuyor. Ayrıca İzmir şehir merkezinde bisiklet kiralayabileceğiniz onlarca dükkan olduğunu da hatırlatalım. 


.. 


ÖNCE ZİYAFET, SONRA BİSİKLET 


, 


İzmir'in yanı başındaki Sığacık, Türkiye'nin ilk Sakin Şehri Seferihisar'ın kıyı yerleşkesi. Arnavut kaldırımlı sokakları ve çiçeklerle bezeli, avlulu, cumbalı konaklarıyla huzur veren Sığacık'ın bir başka özelliğiyse, bölgede bisiklet turu yapmak isteyenler için ideal bir başlangıç noktası olması. 
Önerimiz önce pazar günleri kurulan üretici pazarına uğrayarak ev yapımı börekleri, baklavaları, reçelleri ve tabii ki bahçeden yeni toplanmış meyveleri tatmanız. 
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SERKAN 


MEDİANOVA CEO'SU 
SERKAN SEVİM, 
2000Lİ YILLARIN 
BAŞINDAN BU YANA 
İNTERNET VE BİLİŞİM 
SEKTÖRÜNDE PEK 
ÇOK BAŞARILI 
PROJEYE İMZA 

ATMIŞ BİR İSİM. 

AYNI ZAMANDA 

GENÇ YÖNETİCİ 

VE İŞADAMLARI 
DERNEĞİ'NİN (GYİAD) 


DE BAŞKANLIĞINI 
YÜRÜTEN SEVİM'İN 
EN SEVDİĞİ HOBİSİ 

İSE YAT YARIŞLARI... 


SEViM 


erkan Sevim 2000'li yılların başında Amerika'da öğrenim gördügü yıllarda mezun.com'u kurarak 

internet sektöründe adını duyurmuştu. Ardından 444 çiçek projesini satın alarak sektöre yepyeni bir soluk getirmişti. 
Bu iki şirketteki hisselerini sattıktan sonra ise 2005 yılında video yayın alanında faaliyet gösteren Medianova'nın temellerini atü. Kurulduktan sonra hızlı bir büyüme gösteren şirket, bugün bulut bilişim platformu üzerinden 600'den fazla sirkete hizmet veren bölgesel bir dev haline geldi. Hepsiburada, Gittigidiyor, Morhipo ve Trendyol gibi yüksek trafiğe sahip siteler, bugün gör- 


sellerini Medianova üzerinde barındıryor. 
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Söyleşi 


“Mezun.com'u 
Baltimore'daki evimin odasında kurdum. 2006 yılında 
Mezun çatısı altındaki 444cicek. 
com şirketini ortaklarımdan satın aldım ve Türkiye'ye yerleştim. Bu 


esnada, şu anda 
Türkiye'nin en büyük bulut bilişim ve streaming altyapı şirketi olan 
Medianova'nın temellerini attım.” 
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Türkiye dahil 6 ülkede sunuculan bulunan Medianova için Serkan Sevim, “En büyük hayalim global bir şirket olmak” diyor... Teknoloji alanında yatırımlarının yanı sıra tarım , hayvancılık ve soğuk hava deposu yatırımları bulunan Sevim'in en büyük hobisi ise yat yarışları... 


Serkan Bey sizi biraz tanıyarak başlayalım... 

1992 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'ye master'a gittim. ABD'de öğrenim gördüğüm dönemde, üniversiteden bir arkadaşım ile Baltimoredaki evimin odasında, o dönem son derece popüler olan Mezun.com şirketini kurdum. 

2006 yılında Mezun çatısı altındaki 444cicek.com şirketini ortaklarımdan satın aldım ve Türkiye'ye yerleştim. Bu esnada, şu anda Türkiye'nin en büyük bulut bilişim ve streaming altyapı şirketi 


olan Medianova'yı da kurdum. 2010'da Mezundaki hisselerimi satarak ilk başarılı çıkış tecrübemi yaşadım. Ardından 2011 yılında 190 bin müşterisi ile'Türkiye'nin ikinci büyük çiçek şirketi olan 444cicek'i Çiçeksepeti'ne sattım ve Medianova'ya odaklandım. 


Siz 2000'lerin başında mezun.com'u kurarak adınızı ilk olarak duyurmuştunuz. Biraz onun hikayesini dinleyebilir miyiz? 
Mezun.com 2000'li yılların başında çok ses getiren ve büyük ilgi gören bir platformdu. Düşünürseniz 1999 yılında daha Amazon, Ebay gibi şirketler 2-3 senelikken biz de Amerika'da bu trene bindik. Mezun'un hem ilk girişim tecrübesi olarak, hem de yukarıda da ifade ettiğim gibi, ilk başarılı çıkış deneyimimi yaşattığı için de benim için anlamı büyük. 2000-2003 yıllarında Mezun.com çatası altında önemli başarılara imza atarken, kullanıcıların sitedeki yazılı içerikler için ücret ödemek istemediklerini gördüm. Bu bütün internet dünyasının sorunu olduğu için, mecrayı yazıdan videoya çevirerek ücret alınabileceğini düşündüm. Teknik Ar-Ge'nin yapılmasının ardından, içerik oluşturmanın maliyetinden dolayı projemi rafa kaldırmak zorunda kaldım. Arkasından, dönemin Digiturk genel müdürü ile yaptığımız bir toplantıda, maçları internet üzerinden satma fikrini sundum. Fikir beğenildi ve 2004 
yılında Mezun.com çatısı altında, Digiturk lisansı ile internet üzerinden futbol maçlarını satmaya başladık. İlk yılın sonunda 97 
ülkeden on binlerce kullanıcı bu fikir sayesinde internet üzerinden güvenli bir şekilde futbol karşılaşmalarını izlemeye başlamıştı. Mezun.comdaki ortaklarım streaming işinin geleceğine inanmadıkları için projeyi sonlandırmak istiyorlardı, ben de buradan ayrılarak Medianova'yı kurdum. İlk müşterilerimden biri de Digiturk oldu. 


2000'lerin başından günümüze kadar internette büyük değişiklikler oldu. Artık hayatın vazgeçilmezi durumunda. O zamanlarda bunu öngörmüş müydünüz? 

Açıkçası biraz enteresan gelecek ama evet, görmüştüm. Sadece o yıllarda çok genç olduğum için, kendi gördüklerime inanmak yerine genel insanların bakışı ile kafamın karışmasına izin verdim. 
Örnek olarak Mezun.com'a reklam sattığımız bir dönemde, dijital reklamların ölçülebilir olmasından dolayı normal mecra reklamlarının önüne geçeceğini öngörürken, bu gerçekleşmedikçe şüphe etmeye başladım. Ama bugün gelinen dünyada artık bu dönüşüm tartışmasız bir gerçek. 


Medianova'yı 2005 yılında kurdunuz. Şirketi biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? 

Medianova ana sektör olarak bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteriyor. Sahip olduğumuz geniş bilgi birikimi ve profesyonel ekibimizle sadece Türkiye'de değil, başta Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri olmak üzere Amerika, Fransa, Portekiz, Hindistan gibi ülkelere küresel çapta bulut altyapı hizmetleri sunuyoruz. CDN, Streaming, encoding, canlı yayın prodüksiyon ve site hızlandırma alanlarında geniş bir çözüm yelpazesine sahibiz. 
Türkiye'nin en büyük web siteleri performanslarını artırmak için 
Medianova'nın bulut hosting platformunu kullanıyor. Günde 4 
milyarın üzerinde işlem yapan bu platformlar, dış kullanıcılar tarafından anlık ölçülerek sürekli kontrol altında tutuluyor. Platform ile veri merkezi ötesinde yedeklilik de sağlandığı için, çok farklı bir katma değer sağlıyor. Bir başka deyişle, servis sağlayıcıda sorun yaşansa bile, Medianova müşterileri kesintisiz hizmet almaya devam ediyor.Medianova'nın en önemli farklılıklarından biri tamamen kendi geliştirdiği teknolojileri kullanıyor olması. Bu da bizi global şirketler ile rekabet edebilir durumda tutuyor. Medianova, 


kurumsal prensipleri gereği, sunucu haricinde hiçbir yazılım satın almıyor; başka şirketlerin dağıtıcısı konumuna girmiyor. Bu strateji ilk yıllarda zor bir süreçti ama şimdi tüm gücü sıfır hata ile çalışan bu özel altyapıdan geliyor. Bu sayede, Türkiye'de müzik streaming pazarında birinci durumda bulunuyor. Aynı şekilde WebTV, canlı yayınlar ve Trendyol, Milliyet.com.tr, Gittigidiyor, Habertürk, Kariyer.net gibi şirketlerin görsellerini host ederek her gün milyonlarca kullanıcıya dokunuyoruz. 


Bir röportajınızda “En büyük hayalim global bir şirket olmak?” 
dediğinizi okumuştum. Sanal dünyada Türkiye bu zamana kadar neden global markalar çıkaramadı? 

Bunun birkaç ana sebebi var. Öncelikle şirket liderleri olarak büyük düşünmeyi bilmiyoruz ve maalesef kendimizi çok küçümsüyoruz. Bu kültürün uzantısı girişimcilere de yansıyor haliyle. Bir konu da daha ne kadar çok çalışmamız gerektiğini ülke olarak anlamamış olmamız. Arada kapatmamız gereken ciddi bir mesafe var ve bu dönemde daha çok eğitim, daha çok okumak ve daha çok çalışmak gerekiyor. Aksi halde sadece borç alarak lüks tüketime ulaşmış oluyoruz ki bu da sürdürülebilir değil. 


Siz bu hayalinizi gerçekleştirme yolunda nasıl bir strateji benimsediniz? Hedeflerinizi anlatır mısınız? 

Şu anda en büyük hedefimiz, geliştirmiş olduğumuz teknolojileri ve platformları yurtdışına satmak. Bütün gün bu konuda düşünüyoruz ve yatırım yapıyoruz. Hindistan'da 8 şehirde network kurmak için imzaladığımız anlaşmanın ardından son olarak, ABD merkezli küresel dijital medya ve eğlence şirketi Starzın MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine hizmet sunan Starz Play markasının CDN tedarikçisi olduk. Bugün aldığımız bir habere göre Starz'ın 125 milyon USD yatırım almış olması nasıl bir oyu- nun parçası olduğumuzu gösteriyor. 


Teknoloji alanı dışında yatırımlarınız var mı? 

Anne ve baba tarafından ailem eski sanayici olduğu için, içimde beni bu tip farklı yatırımlara doğru çeken bir gen var. Fakat henüz sanayi alanında bir yatırım yapmadım. Bunun yanında soğuk hava depolarına yatırım yaptım ve enerji ve dijital ile desteklenen tarım yatırımları ile ilgileniyorum. Her Türk gibi gayrimenkul tarafında da ufak çaplı da olsa varım. Tabii her zaman amiral gemimiz ve odağımız dijital ve teknoloji üretimi. 


Sizin en büyük tutkularınızdan biri de yat yarışları. Yat tutkunuz nasıl başladı? 

8 yaşımdayken babam bir sürat teknesi almıştı. O tekne üzerinde 
denizle tanıştım. Ardından, 10 yaşımda “bana özel” olan ve 1 beygir gücünde motoru olan bir şişme bot aldı. Çocukluğum onların üzerinde geçti. 12 yaşında profesyonel sörfe başladım ve yarışlara katıldım. 15 yaşıma geldiğimde artık denizle iç içe bir hayatım olmuştu. Deniz ile ilgili her konu benim ilgimi çekiyor. En çok da, insanın tüm deniz ve hava şartları ile mücadele halinde olduğu yelkenciliği seviyorum. Mümkün olduğunca denizde vakit geçiriyorum ve her yıl buna daha fazla vakit ayırabildiğim için çok memnunum. 2007'de Vedat Tezman'ın teknesi Acadia ile yarışlara katılmaya başladım. Daha sonra şirketim Medianova ile, IRC 1 
kategorisinde benim de beraber yarıştığım Acadia takımına sponsor oldum. Türkiye'deki yarışların dışında, China Cup, Rolex Middle Sea Race gibi yarışlarda yarıştım. GYİAD Başkanlığı döneminde ara verdiğim yarışlara şimdi “Define” ekibi ile devam ediyorum. Define ve Define Jr. olarak iki teknemiz var. Bodrum'da BAYK Tiofesini, İstanbul'da ise TAYK Trofelerini takip ediyoruz. 


» ME & 


Yatınız hakkında da bilgi alabilir miyiz? Özellikle neler? 
İstanbul'da Define Jr. ile yarışıyoruz. Bu tekne yarış amaçlı optimize edilmiş, karbon armaya sahip bir Benetcau First 40. Daha önce Vedat Tezman'a ait olan, benim de sponsor olduğum tekne. Dolayısı ile her türlü detayını çok iyi tanıyorum. Bence filodaki en iyi yarış teknelerinden biri. Birçok kupaya sahip olması ve geçen seneki TAYK İstanbul — Çeşme büyük yarışında 40 knot fırtınada bile bizi yarı yolda bırakmadan gitmesi bu sağlamlığın göstergesi. Bodrum'da ise Define adında bir Beneteau First 50 ile yarışıyoruz. Bu tekne ile en son BAYK Trofesini kazandık. Son derece keyifli, iddialı ve verimli bir ekibimiz var. Ekipte çok ciddi global tecrübesi olan Selim Kakış liderliğinde yarışıyoruz. Ayrıca Sydney Hobart, Clipper, Voiles de St. Tropez, Palermo-Monte Carlo Race ve Rolex Middle Sea Race gibi yarış tecrübeleri olan arkadaşlarımız da var. Bu sene de hep beraber China Cup 2017'de ülkemizi temsil edeceğiz. 


Önümüzdeki yarış programınız hakkında da bilgi alabilir miyiz? 
25 Ekim'de Çin'de yapılacak olan China Cup'a katılacağız. Kış sezonu ile beraber Bodrum'da BAYK tarafından yapılan Trofe ile sezona devam etmeyi planlıyoruz. 


Gezmeyi sever misiniz? 

Açıkçası benim biraz iş odaklı bir yapım var. Dolayısı ile seyahatlerim çok oluyor ama genelde bir iş ile birleştirmeyi seviyorum. Sadece turistik amaçlı bir gezi planlıyorsam içinde kesin tarihi yapılar ve güzel restoranlar olmasına dikkat ederim. Mesela Roma'ya yaptığım seyahatler beni son derece mutlu ediyor. Bunun yanında çok resim çekmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı seviyorum. Hatta bazı arkadaşlarım iş hayatımı sosyal medyada çok paylaşmadığım için sadece gezdiğimi düşünüyor fakat tabii gezmekten çok daha fazla çalışma- 


yı, okumayı ve öğrenmeyi seven biriyim. 


Son olarak saat ve giyim merakınızı soralım... 

Saatte Patek Philippe markasını yakından takip ediyorum. Modellerinin genelde benim tarzıma uyduğunu düşünüyorum. Tekstil konusunda yerli markalara kesinlikle öncelik veriyorum. Dünya kalitesinde iş yaptıklarını düşündüğüm Network ve Sarar'ın yanı sıra yabancı marka olarak Lacoste favori markalarım. Ayakkabı olarak Tod's, Salvatore Ferragamo ve New Balance markalarını tercih ediyorum. Gİ 


Medianova ana sektör olarak bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteriyor. Sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve profesyonel ekip ile sadece Türkiye'de değil, başta 
Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika bölgeleri olmak üzere 
Amerika, Fransa, 
Portekiz, Hindistan gibi ülkelere küresel çapta bulut altyapı hizmetleri sunuyor. 
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Lexus ile gEZİYOTUZ 


YENI NESİL 


FİNANSAL TEKNOLOJİLERİN UZMANI 


Bu bir ilandır. 


“FITI SOLUTTON5S” 


FIT SOLUTIONS CEO'SU KORAY GÜLTEKİN BAHAR İLE “LEXUS İLE GEZİYORUZ” BÖLÜMÜMÜZ İÇİN İSTANBUL SOKAKLARINA ÇIKTIK... 


IT Solutions, yazılım alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Ulusal ve uluslarası arenada 4 binden fazla müşterisi bulunan şirket özellikle e-fatura alanında Türkiye'nin ve dünyanın global markalarına hizmet veriyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Koray Gültekin Bahar ise bir bilgisayar mühendisi. Zamanının çoğunu çalışarak geçiren Bahar'ın en büyük hobisi ise dalış yapmak ve balık tutmak. “Yollarda. TV” isimli bir de youtube kanalı bulunan Koray Gültekin Bahar ile işi, hobileri ve otomobil merakı üstüne konuştuk... 
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Koray bey FIT Solutions'ın öyküsü ne zaman başladı? 

FIT 1996 yılında kurulmuş orta yaşlı bir şirket. 
Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 100 personelimiz olan 4 binden fazla müşterimiz bulunuyor. Ağırlıklı olarak elektronik dönüşüm alanına odaklandık biz. Maliye Bakanlığı'nın çıkardığı elektronik fatura, elektronik defter ve bilet gibi şirketlerin kullanması gereken zorunlu ürünler için biz yazılımlar geliştiriyoruz. İlk başladığında büyük ve uluslararası şirketlere odaklanmış bir ekiptik. O zamanlar 30 kişi civarındaydık. Şu an pazara baktığımızda yaklaşık 62 bin şirket Türkiye'de elektronik fatura kullanıyor. Piramitin en 


“FIT 1996 YILINDA KURULMUŞ 
ORTA YAŞLI BİR ŞİRKET. BUGÜN 
GELDİĞİMİZ NOKTADA YAKLAŞIK 
100 PERSONELİMİZ VE 4 BİNDEN 
FAZLA MÜŞTERİMİZ BULUNUYOR. 

BİZ, AĞIRLIKLI OLARAK 
ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM ALANINA 
ODAKLANDIK.” 


tepesinde uluslararası şirketler var. Unilever, Shell, Tommy Hilfiger gibi 100'den fazla Fortu- ne 500'de yer alan müşterimiz var. Holding'lerin neredeyse hemen hemen hepsiyle çalışıyoruz. Sabancı, Doğan, Çalık, Ülker ve Anadolu Grubu bunlardan bazıları. 700 civarı çok büyük müşteri, 3400 civarında da KOBİ müşterimiz var. Bu senenin ilk 6 ayına baktığımızda da KOBİ tarafında çok hızlı geliştiğimizi görüyoruz. Normal- de bizim sektörümüz devlet bir zorunluluk çıkarttığında sektör büyüyor. Elektronik fatura ilk çıktığında 19 bin şirketti. 2015'te ikiye katlandı ve sonrasında 60 bini geçti şirket sayısı. Bizim yaptığımız çözümlerle şirketler hem buluttan hem de kendi sistemlerine entegre biçimde bu elektronik hizmetleri kullanabilir hale geldiler. 


Dünyada bu sistem nasıl? Ne kadardır kullanılıyor? 

Bize en çok benzeyen ülkeler Latin Amerika'dakiler. Onların kullanma oranı yüzde 99 seviyesinde. Yani neredeyse tamamına yakını elektronik fatura kullanıyor. Tabii bunun bir sebebi var. 
Devletler neden böyle bir şey istiyor? En önemli nedeni kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi toplama. Nerede kayıt dışı fazlaysa elektronik fatura yoluyla devletler bu işi elektronik ortamda yapmaya başlıyorlar. Türkiye bizim bölgemizde örnek bir ülke. Bu kadar kısa sürede bu kadar 


ile geziyoruz 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yüksek bir oranı yakalamış başka bir ülke yok. 
Avrupa'ya baktığımızda Kuzey Avrupa ülkeleri iyi bir seviyede. Ama Avrupa ülkelerinin bir çoğunda bizdeki gibi bir zorunluluk yok. Türkiye'ye benzer olarak şimdi Ortadoğu'da, Avrupa'nın Akdeniz ülkelerinde birazcık Singapur, Endonezya ve Malezya'da zorunluluklar gelmeye başlıyor. 
Benzer bir strateji ile ilerliyorlar. 


Siz yurt dışına çözümler üretiyor musunuz? 

Bizim üç ana stratejimizden bir tanesi bu. FTI”nin Türkiye'de yaptığı bu çözümleri büyük müşterilerden gelen taleplerle burada kullandıkları yazılımları o ülkelerde de kullanabiliyorlar. Artık bir birimizin nasıl çalışacağını iyi biliyoruz. O yüzden de farklı müşterilerden farklı talepler alabili- 


yoruz. 


Türkiye'de yazılım sektörü son 10 yılda önemli ölçüde bir büyüme sağladı. Bu konuda Türkiye'nin aldırıyorum nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yazılımda katma değerli bir şey üretiyorsunuz. 
Yaptığınız şeye baktığınızda bir al-sat iş değil. Burada kaliteli beyinler ile bir iş çıkarıyorsunuz. Bunu da çok katma değerli satıyorsunuz. Biz artık kendi ürettiğimiz yazılımları 10 kat daha değerli konumlandırabiliyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında... Yazılım sektörüne baktığınızda bu alanda en hızlı büyüyen ülke Hindistan. ABD'deki bir çok şirket hizmetini Hindistan'dan alıyor. 
Çin de çok hızlı büyüyor. Ama Türklerin şöyle bir avantajı var. Türkiye olarak Avrupa'ya çok daha yakınız. İngilizce bilme oranı, Türkiye'de Hint- 


“BOŞ ZAMANLARIM AZ AMA 
KEYİF ALDIĞIM BİRKAÇ HOBİM 
VAR. MESELA DALIŞ YAPMAYI COK 
SEVİYORUM. YAZIN EN AZ BİRKAÇ 
DEFA DALARIM. GECEN SENE 
KAŞ'TAYDIM. KAŞ MUHTEŞEM 
BU ANLAMDA. TÜRKİYE'DEKİ EN 
İYİ DALIŞ NOKTALARINDAN BİRİ 
DİYEBİLİRİM.” 


lilere göre çok daha iyi. Burada çıkan işlerin kalitesi gerçekten çok çok iyi. O yüzden Türkiye'yi bir şeyi üretmek için kullanmak aslında kaçınılmaz. 


Türkiye rekabet anlamında Hindistan ve Çin ile yakışabiliyor mu peki? 

Açık olmak gerekirse yarışabildiğimizi söylemek çok zor. İnanılmaz derecede yetişmiş insan kaynağı var bu ülkelerde. Nüfusun da buna ciddi bir etkisi var. Ama farklılaşmak lazım. Kaliteli işi yazılım sektöründe de üretmek çok önemli. Türkiyeden pek çok şirket yurt dışına ürünlerini satıyor. Bazı iş yaptığımız arkadaşlarımız var mesela. 
Onlar 180 ülkeye ürün satıyorlar. O yüzden yazılımın böyle bir avantajı var. 


Ürünü sattıktan sonra destek süreci de çok önemli değil mi? 

Bizim müşteriyle ilişkimiz çok yakın. Biz bir defa evlendik mi boşanmıyoruz. Onların sistemleriyle çok entegre biçimde çalışıyoruz. İyi bir hizmet verip müşteriyi memnun ettiğiniz sürece ilelebet giden bir ilişkiniz oluyor. Biz şu an Türkiye'deki elektronik faturanın yüzde 60'ını yönetiyoruz. 


Yazılım denediğinde akla hep güvenlik tarafı da gelir. Elektronik fatura tarafında da bu çok önemli olsa gerek... 

En çok vakit harcayıp kafa gördüğümüz şey güvenlik konusu. Müşterilerin en mahrem bilgilerini sağlıyoruz. O yüzden de en çok bu konuya dikkat ediyoruz. “Hack”leme olayları hep içerde- 


ki bir hatadan kaynaklanır. Dışardan birinin gelip sizin verilerinizi çalması zordur. O yüzden bizim sistemlerde çok katmanlı güvenlik var. Çok kısıtlı yetkilendirmiş personel ulaşabiliyor. İçerdeki veriye ulaşan personel ne zaman erişti, neye istinaden buna ulaştı, kayıt altına alınıyor ve silinemez kayıtlar bunlar. Senede 2 defa sistemleri tamamen kapatıyoruz. Bu sayede olası bir sistem çökmesi vs. gibi durumlarda iki sistem bağımsız olarak çalışabiliyor. Biz de bunun iki kez simülasyonunu yapıyoruz. Çok kısa bir kesintiyle Ankarada sistem çalışmaya başlıyor. Ayrıca beyaz şapkalı hackerlardan da destek alıyoruz. Onlar sistemlerimizi kırmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili uluslararası danışmanlık şirketlerinden destek alıyoruz. Hiç bitmeyen bir süreç bu... 


Yazılım sektöründe girmeyi düşündüğünüz başka alanlar var mı? 

E-dönüşüm alanına da odaklandık. Odaklandığınızkonunun en büyüğü olduğunuzda büyüme de daha hızlı oluyor. Bizim geçen seneki Ar-Ge yatırımı 9 milyon lira. Bu sene ise 10 milyon lirayı geçecek. Neredeyse ciromuzun 3'te Vi kadar Araştırma-Geliştirme yatırımı yapıyoruz. Geçen sene itibarıyla yeni bir şirket kurduk. Bir finansal teknoloji şirketi bu. Onun yüzde 50'si Logo'nun yüzde 50fsi ise FIT'in. En büyük rakipleriz e-faturada biz. Ama güçlerimizi birleştirdik bu alanda. Bizim sektörde bu çok azdır. Tedarikçi finans- 


manı konusunda tamamlayıcı bir iş geliştirdik. 
Adı Figo; ilk ürünün adı da FigoPara. FigoPara şunu yapıyor. Tedarik Zinciri Finansmanı diye geçiyor bu hizmet. Türkiye'de kapanan şirketlerin yüzde 50'sinden fazla nakit akış sıkıntısıyla kepenk indiriyor. Şirketlerin yaptığı iş karlı ama parasını zamanında tahsil edip, borcunu ödeyemediği için şirketler kapanıyor. Figo tamamen bu nakit akışını çözmek için tasarlanmış bir ürün. 
Şirket geçen senenin son çeyreğinde kuruldu. 


Biraz da iş dışında sizinle ilgili sorulara geçelim. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? 
Boş zaman az bende. Ama keyif aldığım birkaç hobim var. Bunlardan biri benim bir Youlube kanalım var. Girişimcilik, teknoloji ve yatırım dünyası ile ilgili hafta 10 dakikalık iki bölüm yayınlıyoruz. Dışarıda yaptığım sosyal işlerden biri bu. Adı Yollarda. TV. Onun dışında balık tutmayı ve dalmayı çok seviyorum. Yazın en az birkaç 


defa dalarım. 


Nerelerde dalarsınız? 

Dalacak nereyi bulursam... Geçen sene Kaş'taydım. Kaş muhteşem bu anlamda. Türkiye'deki en iyi dalış noktalarından biri. En azından benim tecrübe ettiklerim arasında... Çok uzman değilim adama 3-4 senedir dalıyorum. Kışın Snowboard yapıyorum. En azında 1 hafta dağa gitmeyi seviyorum. 


Otomobil kullanmayı sever misiniz? 
Uzun yol yapmayı çok severim. 1000 kilometre yolu araç kullanarak keyifle yapabilirim. 


Daha çok ne tarz otomobillerden hoşlanırsınız? 
Ben biraz daha konforlu ve sedan arabaları severim. Son dönemde elektrikli ve hibrit otomobillere de çok ilgim var. 


Sık seyahat eder misiniz? 
Çok fazla seyahat ederim. Hem yurt içi hem de yurt dışına fırsat buldukça çıkıyorum. 


Favori yerleriniz? 

Yurt içinde Ege'yi çok severim. Her köşesi çok keyifli. Ben Üniversite'yi Kıbrısta okudum bu yüzden orayı da çok severim. Kıbrıs herşeyiyle çok güzel. Avrupa'daki favorim ise İtalya. ABD'de de Kaliforniya ve Los Angles'i çok severim... 


Saat merakınız var mıdır? 

Saatte dijital takıntım var. Çıkan her dijital saati alıyorum hemen hemen. O yüzden de eşimden çok eleştiri alıyorum. 


Lüks saat markaları da elektronik saat üreticileriyle ortak modeller çıkarıyor. Bunlardan da satın alıyor musunuz? 

Evet alıyorum. Pahalı da bir zevk. Çok güzel saatler çıkarıyorlar. 


“BEN BİRAZ DAHA 
KONFORLU VE SEDAN 
RABALARI SEVERİM. SON 
DÖNEMDE ELEKTRİKLİ VE 
HİBRİT OTOMOBİLLERE DE. 
ÇOK İLGİM VAR.” , 


İd Şenilerniun 
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EV VE TEKNE AKSESUARLARINA 


DENİM RUHU 


“Casa Di Denim” 


“CASA DI DENİM” MARKASININ KURUCUSU SİNEM AKAY, DENİM KUMAŞINDAN ÜRETTİĞİ EV, BAHÇE VE TEKNE ÜRÜNLERİYLE KISA SÜREDE DİKKATLERİ 

. HER GEÇEN GÜN ÜRÜN GAMINI DAHA DA GENİŞLETEN “CASA DI DENİM” MARKASININ YELPAZESİNDE, AMERİKAN SERVİSLERİNDEN RUNNER'LARA, BARDAK ALTLIKLARINDAN TEPSİYE, PERDEDEN, YASTIK VE YATAK ÖRTÜSÜNE KADAR PEK ÇOK FARKLI AKSESUAR YER ALIYOR... 


ÜZERİNE ÇEKMEYİ BAŞARDI... 


Ağustos 2017 


inem Akay, genç ve başarılı bir girişimci... 
Aileden tekstilci olan Sinem hanımın hayatı adeta “denim” kumaşlarının arasında geçmiş... Her daim etrafta gördüğü eşyaları, kendi kullanımı için denim kumaşına uyarlayan Akay, “Bu işi neden genişletmiyorum” düşüncesi ile “Casa Di Denim” markasını kurmaya karar vermiş... Ev ve bahçe ürünlerinin yanı sıra, denimden ürettiği tekne aksesuarlarıyla “dünyada bir ilki gerçekleştiren “Casa Di Denim”in öyküsünü, kurucusu Sinem Akay'dan dinledik... 


Sinem hanım siz eğitiminizi moda ve tasarım üstüne yaptınız. Markalaşma serüveninizi anlatır mısınız? 

Egitimimi Floransa Polimoda'da Fashion Marketing and Management üzerine yaptım. Marka olabilmek için çok büyük uğraşlar, zaman, birikim ve bir fırın ekmek yemek gerekiyor. Casa Di Denim oluşumu diyelim. Aralık ayı itibarıyla kendini tanıtmaya başladığı için daha markalaşma serüvenini anlatmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Minik minik büyüyen bir bebek daha benim gözümde... 


Ürünlerinizde dikkat çeken ayrıntı denim üstüne olması. Denimden ne tarz ürünlere imza atıyorsunuz? 

Ev, bahçe ve özellikle teknede kullanabiliceğiniz ürünleri denim kumaşı ile uyarlıyoruz. Amerikan servislerinden runner'lara, bardak altlıklarından 


Söyleşi 


tepsiye, perdeden, yastık ve yatak örtüsüne kadar geniş bir ürün gammımız var. Hatta denim deseniyle yapılmış tavlamız da mevcut. Çok yeni olarak, denim kumaşı ile kaplanmış tasarım objeleri ile de çalışmalarımız başladı. 


Ev ve tekne aksesuarlarında denim ürünler pek fazla yok bildiğimiz kadarıyla. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünerek mi bunu yapmaya karar verdiniz? 

Aile işimiz denim üzerine olduğu için çocukluğumdan beri bu sektörün içinde büyüdüm ve heralde DNA'ma işledi artık. Etrafta gördüğümüz eşyaları zaten kendi kullanımımız için denim kumaşına uyguluyorduk. Mesela çocukluğumuzdan beri yatak örtülerimiz arasında denim kumaşı ile yapılmış çalışmalar hep oldu. 


“Ağustos ayı itibarıyla 42 
Maslak'ın içinde bulunan 
“Modül İstanbul”da küçük bir corner'ım oldu. Burada 

müşterilerim ile birebir irtibatta olma şansı yakalıyorum. İnternet de 
“olmazsa olmazımız". 

Sayesinde herşey bir "tık" 

yakınımızda.” 


Ağustos 2017 


93 


Roma ve Floransa başta olmak üzere birkaç mağaza ile görüşme sürecindeyiz. Aynı şekilde 
Amerika ile karışık ürün satan çok büyük bir marka ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu hayalim gerçekleşecek... 


A LARA 


ga Ağustos 2017 


Derken bu işi neden genişletmiyorum düşüncesi ile “Casa Di Denim doğdu, aramıza hoş geldi. 


Dünyada denimden tekne aksesuarları üreten markalar var mı sizin dışınızda? 

Bildiğim ve araştırdığım kadarıyla sadece bunu yapan bir marka yok, inşallah da uzun bir süre olmaz. 


Tasarımları kendiniz mi yapıyorsunuz? 

Genellikle kendi fikirlerim üzerinden doğuyor ürünler. Ama tabii ki uygulanabilirlik açısından yardım aldığım bir ekibim var. Çünkü denim gerçekten zor bir kumaş, üretimin hepsini 


aynı ölçülerde tutturabilmek için büyük uğraşlar vermek gerekiyor ve büyük fireler de oluyor. Kumaşın yıkama renkleri için de aynı şey geçerli. 


Tasarımlarınızda ağırlık ev tekstiline mi yönelik yoksa tekne aksesuarlarına mı? 

Hem ev hem de tekne kullanımına uyan ürünlerim var. Ama bazılarını sadece teknede kullanmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. 


Satış kanallarınız nereler? 

Ağustos ayı itibarıyla 42 Maslak'ın içinde bulunan “Modül İstanbul”da küçük bir corner'ım oldu. Burada müşterilerim ile birebir irtibatta olma şansı yakalıyorum. İnternet de “olmazsa olmazımız”. Sayesinde herşey bir 'tık' yakınımızda. Bunun dışında artık yeni bir sektör haline geldiğini düşündüğüm kermes, alışveriş etkinlikleri ve dernekler yararına yapılan organizasyonlara katılmayı tercih ediyorum. Böylece size uygun kitle ile çok kolay tanışma ve ürünlerimi tanıtma şansı buluyorum. Bunların içinde ama özellikle bir amaca, bir yardıma desteğe sebep olan dernek organizasyonları kesinlikle daha önceliğim oluyor. 


Tekne aksesuarlarında denim kullanımı nasıl bir farklılık getiriyor iç tasarımlarına? 

Tabii ki modemlik seçtiğiniz ürünlerle kendini gösterir ama denimin bu konuda çok ayrı bir havası olduğunu inanıyorum. 
Değişik kumaşları bir araya getirerek, değişik yıkamalar ve boyamalarla çok keyifli ürünler elde edebiliyorsunuz. 


İç tasarımının tamamını denimden yaptığınız tekneler oldu mu? Varsa hangileri anlatır mısınız? 

İç tasarımın tamamının denimden olduğu bir tekne daha yapmadım, yapacağımı da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü sadece bir kumaş kullanmanın çok boğucu olacağını düşünüyorum. Tek tek dokunuşlarla çok keyifli çalışmalar çıkıyor. Kendi teknemizin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çok değer verdiğim, hem arkadaşlarım hem de aile dostlarımız olan, Türkiye'nin önemli ailelerinin hem ev hem de teknelerine kısa bir sürede giriş yapabildiğim için çok mutluyum. 


Orta ve uzun vadede markalaşma hedefleriniz neler? 

Yanlış anlaşılmasını istemem ama orta ve uzun vade sözu bana her zaman çok klişe gelmiştir. Hedef her zaman hedeftir ve en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Casa Di Denim olarak, her marka sahibi insanın da istediği gibi yurt dışında da tanınan bir marka olacağı günleri dört gözle bekliyorum. 


Yurt dışına açılma planlarınız var mı? 

Kesinlikle var ve hatta çalışmalara başladım bile. İtalyada Roma, Floransa başta olmak üzere birkaç mağaza ile görüşme sürecindeyiz. 
Aynı şekilde Amerika ile karışık ürün satan çok büyük bir marka ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu hayalim gerçekleşecek. 


Ev tekstili ve tekne aksesuarları dışında tasarımlar gerçekleştirmeyi düşündüğünüz alanlar var mı? Varsa bunlar hakkında da bilgi alabilir miyiz? 

Bu sektörün doğru ve güzel yapıldığı sürece çok geniş bir yelpazeye 


sahip olduğunu düşündüğüm için, en azından şimdilik yok. 


Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Hobilerinizi soralım. 
Yoğun şehir hayatında artık boş zaman diye bir şey kalmadı. Sağolsun İstanbul trafiği ile de günlük yapmamız gerekenlere zor yetişiyoruz. 
Ailem ile kaliteli vakit geçirmek benim için çok önemli, boş zamanlarımızda mutlaka beraber olmaya çalışıyoruz, kısa bir akşam yemeğinde olsa bile... Arkadaşlarım ile keyifli programlar olmazsa olmazlarım'... Arada üşengeçlik yapıp kaçmaya çalışsam bile sporu hayatımdan eksik etmemeye çalışıyorum. Sporun kesinlikle mutluluk ile alakası var çünkü. Sinemanın eksik olduğu bir hayat da düşünemiyorum. Neredeyse vizyona giren her filmi izleme gibi bir alışkanlığım da var... 


Sık seyahat eder misiniz? 

Seyahat etmekten daha çok keyif aldığım bir şey yok herhalde dünyada. Kısa süre için olsa bile İstanbul'dan uzaklaşmaya bayılıyorum. 
Senelik bir şehir “check” listim var, tamamlamazsam eksik hissediyorum kendimi. Kardeşim yaklaşık 8 senedir Boston'da yaşıyor, onu özlediğimde direkt yanında buluyorum kendimi. Onun dışında mutlaka görmediğim bir ülke, şehir görmek, değişik tatlar tatmak, değişik insanlarla tanışmaktan çok keyif alıyorum. En son ailem ile birlikte bir Küba seyahatimiz oldu, tadı ve keyfi hala damağımızda.... 


Dünyada örnek aldığınız moda tasarımcıları var mı? Varsa kimler? 
Uzun süre İtalyada yaşadığım için kesinlikle İtalya modasına ve modacılarına ayrı bir zaafım var. Kim ne derse desin benim için moda her zaman İtalyadır, bilindik isimlerdir. Ama değişik ülkelerden yeni modacıları seyahatlerimde keşfetmekten de ayrı bir keyif alırım. © 


Hem ev hem de tekne kullanımına uyan ürünlerim var. Ama bazılarını sadece teknede kullanmanın daha 

uygun olduğunu düşünüyorum. 
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GALEN ARİBİİE 
ANSELM KeYLE 


KULLARI 


GÜMÜŞSUYU' NDA CENNET 
BAHÇESİ ADLI TARİHİ BİR KÖŞKE 
TAŞINAN GALERİ ARTİST, ÜNLÜ 

ALMAN SANATÇI ANSELM 

REYLE'NİN SON DÖNEM 
ESERLERİYLE DÖNEMİ İÇİN 
BİR ZİRVE KABUL EDİLEN 11 VE 
12'İNCİ YÜZYILA AİT KASHAN 
(İRAN) SERAMİKLERİNİ BİRLİKTE SERGİLİYOR... 


ümüşsuyu'ndaki Sarayönü Sokak'ta 1903 yılında mimar A. Demetracopulo tarafından inşa edilen Cennet Bahçesi adlı köşke taşınan Galeri Artist, ünlü Alman sanatçı Anselm Reyle'nin sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergideki bronz “Eternity” ve seramik “Etla Nuit se Tombe...” adlı heykeller Reyle'nin çağdaş seramik ve heykel sanatına getirdiği yeni bakış açıları ve katkılar olarak değerlendiriliyor. Ait oldukları dönem düşünülünce bugün postmodern diye nitelendirilen çizgileriyle şaşkınlık ve hayranlık uyandıran Kashan seramikleri sanatçının “Klişeleri yeniden yapılandırma” tutkusuna çağ öncesinden bir cevap yöneltiyor bu diyalogda... Tarihi köşkün iki ayrı katına yayılan sergide; seramiklerin dışında Anselm Reyle ile bütünleşmiş folyo, neon ve tuval yerleştirmelerine de yer veriliyor. Biz de bu sergi dolayısıyla Alman sanatçı Anselm Reyle'e sanatsal perspektifini ve sergiyi sorduk... 


Yaşadığınız, size ilham veren bir olay veya anınız var mı? Varsa paylaşır mısınız? 

Ben Berlin'e ilk daireme taşındıgım zaman, Neukölin çok gelişmemiş, gelir düzeyi daha düşük fakat Kozmopolit bir semtti. Zamanımın çoğunu çarşılarda, ikinci el mağazalarda veya sokaklarda geçirirdim. Bir gün, bir mağazada gümüş folyo ile yapılmış bir dekorasyon görmüştüm. 


Son iki senedir bağımsız çalışıyor olmak bakış açınızı degiştirdi mi veya yenilik kattı mı? 

İki yıl sergilere ara vermem ile beraber eski çizimlerim ve son yirmi yılın birikimini gözden geçirme, hatırlama fırsatım oldu... Her şeyi bir kutunun içine koymuştum ve tekrar bakmaya zaman bulamıyordum. Bu 2 yıllık dönemde bazı fikirlerimle, düşüncelerim ile birleştim. Mesela büyük seramik eserler bu dönem sonrası ortaya çıktı... 


Modernizme yakından bağlı olan ve ödünç alma, eleştirme, yeniden keşfetmeyi bir pratik olarak benimseyen Reyle, bu yöntemlerin tümünü aynı anda ve bir arada kullanmaktan kaçınmıyor. 
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Eserlerinizde farklı materyal ve teknikler kullanıyorsunuz. Son yıllarda daha çok seramik çalışmalarla kendinizi ifade ettiğinizi görüyoruz. İstanbul'da yapmış olduğunuz son sergi (stripe); neon ve folyo çalışmalarınızı da içeriyor. Serginizdeki seramik parçalarınız ve diğerleri sanki Kashan seramikleri ile bir dialog yada bir bağ içerisinde. Dağhan Özil, GaleriArtist'te açtığınız sergi konsepti fikriyle size geldiğinde düşünceniz ne oldu? 

Farklı materyaller kullanmak benim sanatsal dilim. Bulduğum ve hoşuma giden bir obje, malzeme ya da herhangi bir materyal kendi hikayesini taşıyor. Mesela folyolar tüketici kültürü yansıtıyor ve ikinci el mağazalarında- ki folyoların kendi öyküleri var. İlk folyo eserlerim bu şekilde başladı. Kökenleri kuzey Almanya da 1970'de üretilen ve tasarlanan endüstriyel seramiklerden geliyor. Folyo 


Anselm Reyle'nin kendine has seramiklerinin Kashan 
seramikleriyle olan buluşması ve diğer eserleri 31 


Ağustos'a kadar Galeri Artist Gümüşsuyu'nda görülebilecek... 
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maddi değeri düşük olan ama aynı zamanda çok büyük etki yaratabilen bir malzeme olması ile dikkatimi çekti ve tual ile birleştirme fikri gelişt. Fava Lava deniyor buna, ve o zamanların psikedelik etkisini görebiliyoruz. Renk düzeni ve dokunma duyusu bana çok özel geldi. Formlarında biraz değişiklik yaptım, ayrıca epey araştırma yaptım kullanılan orjinal renkler hakkında ve aynız zamanda çatlatma tekniği ile ilgili, bilerek seramiklere kesikler ilave ettim. Kazalara 


önem vermek ve onları yansıtma ve gösterme teknigi Uzak Doğu kültüründen gelir, seramiklerde bu çok yapılan birşey. Görüldüğü gibi benim eserlerim Kashan seramikleri ile çelişiyor, dolayısıyla Dağhan Özil'in ikisini kıyaslama ve bağlantı kurması bana çok enteresan geldi. 


Yakın zamanda sizden, yeni, süpriz işler bek- 


lemeli miyiz? 
Muhtemelen evet! König Gallery Berlin 'de çok 


dl 


degişik birşey yaptım. Dev rüzgar süsleri geometrik formlarda. Beni çok büyülüyen ve bırakmayan birşey... 


Anselm Reyle'nin kendine has seramiklerinin Kashan seramikleriyle olan buluşması ve diğer eserleri 31 Ağustos'a kadar Galeri Artist Gümüşsuyu'nda görülebilecek... 


G: Sizin tanışma öykünüz nasıl oldu? 

D.Ö: 15 yıldır bizim Almanya'da galerimiz vardı zaten. 
Bizim bir şekilde tanışıklığımız vardı. Şimdi bir boşluk olduğu için ve bizim de iyi bir diyoloğumuz olduğundan böyle bir sergiye başlamış olduk. 


G: Sergiyi açmaya ne zaman karar verdiniz? 

D.Ö: 1 yıl önce verdik. 31 Ağustos'a kadar sürecek sergimiz. 6 eser yer alıyor. Her biri başyapıt niteliğinde. 
Her biri görkemli ve çok büyük eserler. Müzelik eserler hepsi. 


G: Sergideki eserlerin fiyatları hakkında da bilgi verebilir misiniz? 
D.0: 60.000 euro ile 150.000 euro arasında değişiyor. 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI AMA 
EN KÜÇÜK KITASINA ADINI VEREN 
ÜLKE. KOLAY KEŞFEDİLMEYEN 
ANCAK 18'İNCİ YÜZYIL SONLARINDA 
FARKEDİLEN VE BELKİ DE BU SAYEDE 
DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ GÜNÜMÜZE 
KADAR KORUYABİLMİŞ DÜNYANIN EN 
YAŞANILASI ÜLKESİ AVUSTRALYA, 


YAZI: GÜNNUR GÜNDÜZ AYAR 


DÜNYANIN ÖTEKİ UCU 


AVUSTRALYA 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vustralya seyahatimi Yeni Zelanda ile birleştrdiğim için en merak ettiğim ama aynı zamanda ülkenin iki önemli şehri Sidney ve 

elbourne'ü programıma alabildim. 

Modern mimarinin dünyaca ünlü yapılarına ev sahipliği yapan, şehre yakın eşsiz plajları, doğa ile mimari arasında dengenin özenle kurgulandığı huzurlu şehir Sidney. 
Şehrin en ikonik binası, Sydney Opera House. UNES-CO Dünya Mirasları listesine giren ve 20'inci yüzyılın en değerli yapılarından biri kabul edilen binanın dış görünüşü sizi büyüleyecek olsa da mutlaka binayı içeriden de ziyaret edin derim. Özel rehber eşliğinde binayı detaylı olarak gezebiliyorsunuz. Elbette programınızı çok öncesinden yapabilirseniz bu eşsiz mimaride bir performansı izlemek de oldukça değerli bir deneyim olacaktır. 
Danimarkalı mimar Jorn Utzon tarafından tasarlanan binanın yapımına 1959 yılında başlanmış, ama yapımı 
1973 yılında tamamlanmış. Yapım aşamasında oldukça 
eleştiri alan binanın, 7 milyon Avustralya dolarına mal olması beklenirken 102 milyon Avustralya doları harcanmış. Dilimlere ayrılmış portakal olarak dizayn edilen bina aynı zamanda bir yelkenliyi andırıyor. Şehrin farklı noktalarından ülkenin sembolü bu binayı fotoğraflayabiliyorsunuz ama en güzeli bir tekne gezinüsi ile gerçekleştirmek. Akşam üzeri yemekli olarak düzenlenen bir tekne gezintisine katılmak, gün batımında şehri doyasıya yaşamak için de mükemmel bir fırsat. 
Şehrin bir diğer simgesi ise Harbour Bridge. Sidney Limanı'nın üzerinden geçen 134 metre yüksekliğinde- ki dev köprü, dünyanın en geniş çelik kemer köprüsü ünvanını taşıyor. Şehrin en güzel manzarasının bu köprü üzerinden görülebileceği söylense de çok kolay bir 
seyir noktası olmadığını söylemek isterim. Yaklaşık 3 
saat süren bir aktivite. Belinize çelik halatlar bağlayarak özel tur rehberi eşliğinde şehri ayaklarınızın altına alabiliyorsunuz. Ben açıkçası ayaklarının altından fotoğraf çektirmekle yetindim. 
Diğer gezi duraklarım Darling Harbour ve The Rocks bölgesi. Kafeleri, restoranları, alışveriş merkezleri ile şehrin en canlı bölgesi Darling Harbour. The Rocks ise şehrin ilk yerleşim yeri olması sebebiyle tarihi ve kültürel bakımdan önem taşıyor. Koloniyel mimarinin izlerini taşıyan yapıları, pubları ve aborjinlere özgü hediyelik eşyalaları bulabileceğiniz irili ufaklı dükkanları ile Sidney'in keyifli bir bölgesi. 
Şehrin en önemli zenginliğinin uçsuz bucaksız masmavi plajları olduğunu söyleyebilirim. İçlerinde en dalgalı olanı ama Avustralya'nın en ünlü plajı Bondi Beach. Adı şehirle de iyice özdeşleştiği için mutlaka gitmenizi öneririm. Sörfçüler için bir cennet. Sörf yapmasanızda etrafındaki restoranlar, eğlence mekanları bu plajı çok keyifli hale getiriyor. 
Avustralya'nın zengin doğal hayatına biraz daha yakından bakmak üzere şehre yakın doğal yaşam parkların- dan en büyüğü Featherdale Park'ı programıma almıştum. Ülkenin sembolü kanguruları, sevimli koalaları, ünlü Tazmanya Canavarı'nı ve kıtaya özgü daha bir çok vahşi hayvanı görebileceğiniz, besleyip sevebileceginiz çok geniş ve benim bugüne kadar gördüğüm en büyük hayvanat bahçesi. 
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Şehirden biraz uzaklaşmışken yolumu biraz daha bauya çevirip Avustralya'nın en büyük kanyonuna Blue Mountains'e doğru yol aldım. İyiki de almışım yeşille mavinin içiçe geçtiği okaliptüs ormanları ile kaplı manzara karşısında nefesim kesildi. Blue Mountains Milli Parkı, Unesco Dünya Mirası Listesi'nde kesinlikle hakkıyla yer alıyor. Bugün nesli tükenmekte olan bazı türler ile birlikte 400 binden fazla hayvan türünün yaşadığı yaklaşık 300 bin hektarlık bir alanı kaplıyor. Sayısız trekking yolları bulunuyor. Ultraviyole ışınlarının atmosferde bu bölgeye özgü partiküllerle çarpıp dağılması sonucu dağlar ve etrafının mavi renkte görünmesine neden oluyor. İşte bu sebeple Blue Mountains (Mavi Dağlar) ismini almış. Üç Kız Kardeşler Kayaları, Katoomba şelaleleri ve sevimli kasaba Leura bu bölgede gördüklerim arasında. Ama beni en çok etkileyen Scenic World istasyonunundan geçmişte madencilerin vadinin dibine inmek için kullandığı dünyanın en dik demiryolu olarak değerlendirilen bugün turistik amaçlı kullanılan vagonlarla okaliptus ağaçlarının arasına dalmak oldu. Tam da bu sırada başlayan yağmur gezimi gerçekten inanılmaz kıldı. Yağmur ormanlarında yağmur yağarken yürüyüş yapmanın keyfi bir başka oluyormuş. 

Sidney'in ardından Avustralya'da ikinci durağım Victoria eyaletinin başkenti Melbourne. İçinden nehir geçen şehirlerin hep ayrı bir huzur taşıdığını düşünürüm. Yarra Nehri'nin okyanusa kavuştuğu yerde kurulmuş olan şehir, dünyanın en yaşanılası birinci şehri seçildiğinde bu düşüncemin aslında sadece 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bana ait olmayabileceğini kabul ettim. Elbette bu seçilmişliğin tek nedeni nehir değil, mükemmel şehir planlaması, sağlık hizmetlerindeki gelişmişlik, toplu ulaşım kolaylıkları, suç oranındaki düşüklük ve yaşam kalitesinin yüksekliği en önemli nedenler. 
Dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen insanların bir arada yaşamasına rağmen son derece uyumun ve huzurun hakim olduğu bir şehir. Uzun uzun binaların yine doğayla dengeli uyumu kalbinizi fethediyor. 

Şehrin güzelliği karşısında o kadar etkilendim ki bir öğleden sonra mı sokak sokak dolaşmak yerine Yarra Nehri kıyısında saatlerce oturup uzun uzun şehri dinleyerek geçirmeyi tercih ettim. Nehir kıyısında yürüyen, bisiklete binen, piknik yapan, sevgilisiyle vakit geçiren insanların yüzünde gördüğüm huzur, yoğun şehir yaşantımız karşısında kıskandıracak boyuttaydı. 
Victoria Eyaleti Parlamento Binası, Flinders Street Tren İstasyonu, St Paul Katedrali şehrin öne çıkan tarihi binaları. Bir çok önemli etkinlik ve aktiviteye ev sahipliği yapan Federation Meydanı ve Güney Yarmküre'nin en büyük açık hava pazarı Ouenn Victoria Market, Melbourne'de gezdiğim diğer keyifli yerler arasında. 

Melbourne'de bizim için ayrı önem taşıyan bir uğrak noktası da Shrine of Remembrance yani Anzak Anıtu. Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatlarını kaybe- den, Avustralya adına hizmet eden tüm askerler anısına inşa edilen anıt binada Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybedenlerin izine rastlamak dünyanın öteki ucunda insanın ruhuna dokunuyor. (8 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KLASİK OTOMOBİL 
SAYFALARIMIZIN BU AYKİ 
KONUĞU CÜNEYT GÜLLER 

VE AİLESİ... KENDİSİYLE 
ÇOCUKLUK YILLARINDAN 
BU ZAMANA KADAR 
UZANAN KLASİK OTOMOBİL 
SEVDASINI VE SAHİP 
OLDUĞU OTOMOBİLLERİ 
KONUŞTUK... 
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lasik otomobillere çocuk yıllarından bu yana tutkun bir isim Cüneyt Güller... Amerikan otomobillerine olan merakı babasının sahip olduğu 1959 
Chevrolet'i ile başlamış. Ardından izlediği “Vanishing Point” filmi ile Amerikan klasiklerine olan sevgisi daha da pekişmiş. Cüneyt Güller'i Klasik Otomobil Yarışları'nda ailesiyle bir takım olarak görürüz pek çoğumuz. Eşi ve çocukları da en az Cüneyt bey kadar klasiklere gönüllü... 


Cüneyt bey klasik araba tutkusu nerede ve nasıl başladı? 

Klasik tutkum benim 4-5 yaşlarımdan bu yana var. Babamın 1959 model bir Chevrolet'i vardı. Oradan bir Ameri- 


BABAMIN 1959 MODEL.BİR CHEVROLET'İ VARDI. 
ORADAN BİR AMERİKAN SEVGİSİYLE BAŞLADI.Y 


“Şu an İstanbul içinde trafikten dolayı keyifli bir kullanım çok zor. İstanbul istikametini ters yönüne gitmek gerekiyor. Ya da 
Anadolu 'ya... Klasik Otomobil 
Klübü'nün düzenlediği rallilerde kimsenin gitmediği yollardan gidiyoruz. Tamam yollar araçlar için bozuk sıkıntılı olabiliyor ama en azından keşmekeş araç sıkışıklığı yok. Bu yüzden çok keyifle kullandığım yerler ralliler de oluyor aslında.” 


106 Ağustos 2017 


kan sevgisiyle başladı. Daha ileri yaşlarda sinemalarda “Vanishing Point” 
diye bir film vardı. O film hem konu olarak hem de oradaki 1970 model beyaz Challenger beni çok etkilemişti. 
Görüntüsü ve sesiyle dört dörtlük bir otomobildir. Git zaman gel zaman baktık eşimin amcası Dr. Hasan İnsel onun da bu merakını görünce, bende eski şeyler tekrar depreşti ve bir Amerikan satın almak istedim. Hayal ettiğim Amerikan da aslında Dodge idi. 
74 model Challenger RT aldım. Bunu 
da Tufan Bolkan'dan almıştım. Ailece gezdiğimiz ve yarışmalara katıldığım keyifli bir araçtı. 


Klasikçiler içinde ailece yarışmalara katılır bir durumunuz var. Ailece klasiği seviyor musunuz, yoksa siz katılıyorken size eşlik mi ediyorlar? 

İki oğlumun da otomobil tutkusu var. 
Tek sorun eşimdi. Onu ikna etmek gerekiyordu. Birkaç turdan sonra o da çok keyif almaya başladı. Klasik araba rallilerine ailece katılmaya başladık 4'lü bir ekip olarak. Senede 3 defa düzenleni- 


yor, hepsine katılıyoruz. 


Rallilerde enteresan bir şeyler yaşadınız mı? 

Aslında bir çok şey oluyor aklıma gelen birkaç şey anlatayım. Ralli sırasında bir dağ yolunda karşıdan bir araba geliyor, belli bir kilometrede durmadan gitmemiz gerekiyor. Bizim önümüze kırarak durdurdu. “Ne oluyor hayırdır” dedik. 
“Abi bir fotoğraf çektirelim mi” dedi. 
“Ne fotoğrafı yarıştayız arkadaş, kusura bakma” demişliğimiz var mesela. 


Amerikancı olarak başladığınız klasik otomobil tutkusu Avrupa'ya doğru kaymaya başladı. Gerçekleşme nedenleri nelerdir? Bazıları düşük motor hacimlerinden bahsediyor, bazıları çok az sayıda üretilmiş olmasını avantaj olarak görüyor. Sizin dönüş serüveninizde etkili nedenler nelerdir? 

Burada tabii çevre baskısı çok önemli. 
Özellikle bizim Sinan Dündar vardır. 
Onun bu konuda çok etkisi oldu. Hem daha karlı olacaktır, ilerleyen zamanlarda yatırım amaçlı filan diyip Amerikan araçlarından bizi biraz soğutmaya başladı. Ama yine de ben Amerikan'dan vazgeçemiyorum. Şu anda 1969 model bir Dodge Charger'ım var. V8'in sesi, gücü, konforu, yaşattığı hisler ve duygular başka. 


ARAÇSA OTOMOBİLE PEK DOKUNMAMA TARAFTARIYIM. 
YA DA ORİJİNALLİĞİNİ BOZMADAN RESTORE ETMEYE ÇALIŞIRIM.DI 


Klasik arabanın yatırım metası olması meselesine dönersek, böyle 
bir hedefimiz olmasa da son 10 
yılda yukarı doğru gidiş, hatta son 
5 yılda daha sert bir çıkış oldu. 
Fiyatlar çok yukarılara çıktı. Bunu siz nasıl görüyorsunuz, yani bu duraklamanının ardından bir hareket başkayacak mıdır? “Bu fiyatlar oturdu daha da yükselmez, alınanlar alındı satılanlar satıldı” gözüyle mi bakıyorsunuz? 

Aslında şu anda dediğiniz gibi bir durgunluğa girmiş gibi gözüküyor ama Avupa ve Amerika piyasaların- da hala yükseliş sözkonusu. Ama 


Türkiye olarak baktığımızda bir hareketsizlik var. Politik durumlar ekonomiyi aşırı etkiliyor. Ben inanıyorum ki ilerleyen zamanda eski haraketliliğine kavuşacaktır. Hem 
Avrupa hem Amerika'da hala yükseliş söz konusu. Biz hep diyoruz ki Amerikan için daha ucuz. Avrupa bu konuda hep prim yapacak araçlar ama Amerikan arabalar da da bir artış söz konusu. 


Peki Cüneyt Güllerin koleksiyonunda hedeflediği arabalar nelerdir? Şunları elimden çıkartayım, şunları ekleyeyim ya da hayalimde 


şu araba var dediğiniz arabaları öğrenelim... 

Benim şu anki arabalarım; 69 model 
Charger, 63 model Mercedes 190 
SL, 88 model Porsche Targa ve 95 
modelde Porsche 993 Cabriolet. 
Bunlar gelecek için değerlenecek, doğru arabalar diye düşünüyoruz. 
Bunları değiştirmeden yanına koyabileceğim çocukluk hayalimde de olan Ferrari Testarossa var. Testarossanın Türkiye'ye girişine 6 sene var daha, sabretmemiz gerekiyor. Fakat 
6 sene sonra tabii fiyatlar nerelere gelecek onu da bilmiyoruz. Eşimin kardeşi İngiltere'de yaşıyor, bir tane alıp 


orada bekletmeyi düşünüyorum. 
Onun dışında da bir de Mercedes 
300 SL Roadster var onu çok beğeniyorum. Bizim 190 SL ile kardeş. 
Bu iki araba, heralde bundan sonra alacağım hedefteki otomobiller olacak. 


Şu anda sizde 3 değişik tarzda otomobiliniz var. Bir tarafta Porscheler, diğer tarafta Amerikan Charger, bir tarafta da 190SL. Bunları kullanırken ne hissediyorusunuz? 
Üçü de farklı segmentte arabalar. 
Sizde yarattığı hisler nelerdir? 

Aslında bu arabaların içinde bana çok farklı duygular hissettiren tek araba var o da Charger. Charger bilmiyorum hani Avrupa sevenler ne der buna ama Amerikan farklı. Por- 


sche, Mercedes bunların kalitesine veya teknolojisine diyecek hiçbirşey 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yok o ayrı birşey. Fakat Amerikan'ın yaşattığı his, güç bende çok daha farklı. Charger kullanırken 30-40 milde dahi bir heyecan yaşıyorum. 
Kalkışıyla, duruşuyla, viraja girişiyle. 


Peki klasikleri kullanmayı sevdiğimiz rotalar? 

Şu an İstanbul içinde trafikten dolayı keyifli bir kullanım çok zor. İstanbul istikametinin ters yönüne gitmek gerekiyor. Ya da Anadolu ya... Klasik Otomobil Klübü'nün düzenlediği rallilerde kimsenin gitmediği yollardan gidiyoruz. Tamam yollar araçlar için bozuk sıkıntılı olabiliyor ama en azından keşmekeş araç sıkışıklığı yok. Bu yüzden çok keyifle kullandığım yerler ralliler de oluyor aslında. Arabaların ruhuna çok uygun tenha, orman içinde yollarda kullanıyoruz. 


Birazda aileden konuşalım isterim. 
Klasik tutkunu aile dedik. Biraz ailenizden bahsedebilir miyiz? 

Eşimle evleneli 24 yıl oldu. 1989'dan beri beraberiz. 1993 yılında evlendik, 
94 yılında ilk oğlumuz Arda dünyaya 
geldi. Daha sonra Meriç geldi. Onları da klasikçi yaptık. Eşimle tanıştıktan sonra Dr. Hasan İnsel'le tanıştık. Eşimin amcası benim de amcam artık. 
Bendeki tutkuyu görünce çok iyi anlaştık aslında. Çok fikir alışverişinde bulunuyorduk. Hatta zaman zaman amcada da güçlü arabalar vardı. “Amca bir tur atayım” derdim, “Hayır sen bir delilik yaparsın eşin bana kızar, bunlar güçlü arabalar” diyordu, vermiyordu. Emirgan'da bahçede dolaşıyorduk onunla. Amca da bendeki merakı ve araba sevgisini görünce beni çok güzel bir şekilde yönlendirmeye başladı. Bunun dışında ailemizle hep beraber klasikleri keyifle kullanıyoruz. 


Hasan İnsel ayrıca klasikleri çok hızlı değiştirme ünvanıyla ünlüdür. 
Ben şuna gözümle şahit oldum. Sabah 10:00'da kahvaltı yapıyoruz, bir arabayla geldi nasıl bu arada diye sordu, “Çok güzelmiş amca” dedim. “Ben Bebek'e gidiyorum, görüşürüz” dedi. Bebek'ten geldi başka bir arabayla, “amca dedim öbür araba ne oldu?”, “Onu çok beğenmişler sattım ben de” dedi. 


Biz bir röportajımızda kaç arabanız oldu diye sormuştum. O da “300 civarıdır herhalde” dedi. “Bugün birçok kişinin şu anda bindiği arabalar 


benim eski arabamdır” demişti... 
Evet kesinlikle öyle. Alalım, kar edelim, satalım diye de düşünmüyor. 
Amcanın şöyle bir huyu var arabayı dökük haldeyken alıyor, yapıyor yaptığı anda o araba onun için tamamdır diyor ve bitiyor. Hakikaten dört dörtlük resterasyon yapıyor ve ondan sonra tamam yapacak birşey kalmadı satılabilir diyor. 


Bir de sizinle özdeşleşen bir sarı Challenger var. Klasik camiasını ikiye bölen, sarı mı olsun yoksa kırmızı diye. Yoksa patlıcan moru mu diye uzun süre tartıştığımız... 
O arabanın hikayesini dinleyelim isterseniz. 

Tufan Bolkan'dan Hasan İnsel vası- 


tasıyla tanışarak aldığım bir arabaydı 


ve inanılmaz keyif aldık. Çok yol yaptık, yarışlara katıldık, ailece gezintiler yaptık ve hiçbir zamanda bizi teknik açıdan sıkıntıya sokmuşluğuda olmuş bir araç değil. Ama saklama koşullarımdan dolayı kaportada biraz sıkıntılar olmaya başladı, restore etmek gerekti ve resterasyona da soktum. Bizim Cumartesi guru- bu ikiye bölündü. Sarı kalsın, kırmızı olsun, mor olsun diye bir türlü karar veremedik. Ama en sonunda kırmızı oldu. Ben daha kullanmadan da sattık. Klasikte belli bir olgunluğa gelen herkesin araba restore etmek ve o arabayı kazandırmak, tekrar yürür hale getirmek, biraz hani vatan borcu gibi. 
Ben de onlarca araba yapıp sattım, hala gece rüyamda gördüğüm ara- 


balar var. Çünkü kötü bir kullanıcıya geçerse araba yok oluyor. Erkeklere özgü koruma içgüdüsü müdür bilmiyorum ama korumacılık içgüdüsüyle ben alayım böyle olsun, şurası şöyle olursa daha iyi olur diyerek kendine hasta bir şekle şemale sokuyorsun ve onunda aslında yaşattığı haz başka. 


Peki çok orjinalci miyiz? 

Aslında ben orijinalciyim. Ama nasıl... 
Hakikaten bu seceresini bildiğim bir araçsa otomobile pek dokunmamıa taraftarıyım. Ya da orjinalliğini bozmadan restore etmeye çalışırım. Mesela 
69 Charger'ım hala 35 bin milde. 
Tüm koltuğundan tutun, motor parçalarından, emniyet kemerine kadar herşey orjinal. Ben bu aracı modifiye 


CHARGER KULLANIRKEN 30-40 MİLDE DAHİ BİR HEYECAN 
YAŞIYORUM. KALKIŞIYLA, DURUŞUYLA, VİRAJA GİRİŞİYLE. 93 
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etmek istemiyorum, küçük belki dokunuşlarla amörtüsörler, frenler şunlar bunlar yaparak daha güvenilir halde kullanma şansım olabilir ama orjinalliğini bozuyorum. Çünkü o araba yok artık. Aynı şekilde Targa'da da bir tek yaptığım şey rengini değiştirmek oldu ama onda da halen fabrika koltukları var. Galiba orjinalci tarafım biraz daha 


ağır basıyor. 


Ailece yaptığınız başka hobileriniz var mı ya da size özgü? 

Biz denizi çok seven bir aileyiz aynı zamanda. Büyük oğlum yelkenci, yelken yarışlarına çok katılır. Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldu bu sene. Meriç hem sörf hem de yelkenciliğe son derece meraklı olmaya başladı. Tabii en önemlisi eşim 30 senedir sörfle uğraşıyor. Denizle içiçe. 
Ailemizin asıl denizci ve yelkencisi eşimdir. Yelkenlimiz var, ailece hep beraber seyirlere çıkıyoruz. Herkesin bir görevi var. Güzel bir ekip. 
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CENTİLMEN PRENS 


TIMUR SAVCI 


PRODIGY SAYFALARIMIZDA BU AY ÜNLÜ YAPIMCI TİMUR SAVCPYI AĞIRLIYORUZ... 


ii d 


imur Savcı ve Yaşamı”... Bu yaşama bakıp onu hikayeleştirmek istediğimizde, bir 


anlamda sinema tarihinin en içten filmlerinden biri olan Giuseppe Tornatore'nin Cennet Sineması; yani orijinal adıyla "Cinema Paradiso"nun bir yansımasını görüyoruz. Küçüklük tutkusu sadece sinema olan Salvatore'yi, büyüdükçe aynı tutkuyu hayatının aşkı Elena'ya adayan Toto'yu ve seneler sonra büyük bir sinemacı olarak şehrine dönen Di Vita'yı... Küçüklük hayallerinin meslek aşkına dönüştüğü kararlı bir karakteri, kara kutunun “medium”una tüm enerji ve yaşam birikimini aktaran, yapımlarıyla dünyanın şimdiden 86 ülkesinde Türk kültürünü tanıtan; girişimci bir yapımcıyı, cabbar bir tır sürücüsünü ve ailesinin centilmen prensini... 


Sayın Savcı, kararlı bir adımla size hukuk fakültesini bıraktıran meslek aşkınız nasıl oluştu? 

Aslında “su akar yolunu bulur derler ya, yaşamımdaki tüm olayların gelişimi de böyle oldu. 
İnsan üniversite yıllarında daha gençken ne istediğini tam bilmiyor. Bu istekler zamanla netleşiyor. Benim çocukluğum Adana'da geçti. Ve ben çocukluğumda çok çok iyi bir sinema seyircisi idim. Sinema Adana'da oldukça değerli bir sanat dalı idi.Yazlık sinema çok vardı. Aile- 


(Ere > 
"ÇOCUKLUĞUM ADANA'DA GEÇTİ 
VE BEN ÇOK İYİ BİR SİNEMA 
SEYİRCİSİYDİM. AİLECEK HER 
HAFTA EN AZ ÜÇ KERE SİNEMAYA 


GİDERDİK." 
e 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cek her hafta en az üç kere sinemaya giderdik. 
Benim çocukluğum her türlü filmi izleyerek geçti. Seneler sonra Adana'dan İstanbul'a okumaya geldiğimde bu meslek ile ilgili yapacağım birşeylerin olduğu aslında yoktu kafamda. Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştım. Çünkü bizim zamanımız- da ebeveynlerin de yönlendirmesiyle hep klasik meslek dallarına ait yüksek öğrenim görmek destekleniyordu. Mühendislik, tp, hukuk bunların başıydı. Benim de İstanbul'a gelişim ilk bununla oldu. İçlerinde benim için en havalısı nedir diye bakıp hukuk okumaya karar vermiştim ( İçten bir kahkaha...). Sinema ve setler ile tanışmam ise bütünüyle benim girişkenliğimle ortaya çıkan bir durumdu. Arada hep part time işlerde çalışıp kendime bir meşgale ve uğraş bulmaya çalışıyordum. 
Birgün tesadüfen bir reklam şirketinde Art-Direktör olan mimar kuzenim beni bir sete davet etti. İnsan tabii daha önce hiç karşılaşmadığı birşeyi bilmiyor. Gece gitmiştim; hiç unutmuyorum saat 23.00 sıralarıydı ve sabaha kadar kalmıştım. 
O kadar çok etkilenmiştim ki vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştım. O gün şansa çekim setinde büyük bir kriz çıktı ve ben de çekimi yapan İngiliz yönetmene onlara o anda ve o saatte yardım edebileceğimi söyledim. O zamanlar cep telefonu yok, 7/24 her yer açık değil, gecenin ikisi... Bana sadece bir araba ayarlarsanız ben halledebilirim demiştim onlara. Yaşadıkları büyük bir terslikten dolayı oluşan bu sıkıntıyı sabaha kadar çözmüştük. Benim girişken ve yardıma istekli davranışımdan çok etkilenip bana üniversiteden arda kalan zamanlarda part-time iş teklif ettiler. Ben de böylece mesleğe ilk adım atarak onlarla çalışmaya başladım. Hep bir reklam filmi çekme hayalim vardı, setlerde ilk işim de bu oldu zaten. Ben aslan burcuyum ( Kahkaha). Çok küçük şeylerden kolaylıkla ilham aldığım söylenir. Bunu kendimde keşfettim ve bu yanımı geliştirmeye çalıştım hep. 
Zaman geçti ve reklam endüstrisinde değişimler oldu bu değişimlerin dışında reklam işlerindeki bir takım gelişmeler beni mutsuz etmeye başladı. 
Maddi bir hedef için yirmi güne yakın feci yoğun çalışıyorsunuz, kimse fark etmeden enerjinizi su- ya yazıyorsunuz ve o akıp gidiyor. Ben o dönem hep içten gelen hikayeleri resmetmeyi, bunları yine ekrana yani eski tabiri ile kara kutuya aktarmayı istiyordum. İşte bu istek ve hayal ile hukuk fakültesini bıraktım; bütünüyle kendimi şimdiki mesleğime verdim. 


Bireylerin çocukluk dönemleri, aile ve yaşadıkları coğrafya yaşamlarında her zaman büyük önem taşır. Yaşantınızda sizin şimdiki pragmatik kişiliğinizin yanısıra, onu mesleği- nin zirvesine taşıyan duygularıyla sağlıklı et- 


"ÇOK KÜÇÜK ŞEYLERDEN 
KOLAYLIKLA İLHAM ALDIĞIM 
SÖYLENİR. BUNU KENDİMDE 

KEŞFETTİM VE BU YANIMI 
GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM HEP" 


kileşimde olan bir birey var. Timur Savcı'nın “Hayatının Arka Bahçesi”nde onu mutlu ve başarılı kılan nasıl bir sosyal ruh vardı? 

Çok güzel bir konuya değindiniz. Ben aile ve coğrafyayı birbirinden hiç ayırmam bu bağlamda. 
Benim çocukluğum hiç baskıcı olmayan bir aile yapısında geçti. Annem ve babam konusunda net olarak çok şanslıyım demeliyim. Şekilperest ve önyargılı olmayan bir aile ile Adana gibi yine çok doğal bir coğrafyada büyümek yetişmek büyük ayrıcalık benim için. Adana çok enteresan bir şehirdir. Büyüktür ama değildir de. Adana'da o dönemde bile İstanbul'da olan herşey vardı, ama yine küçük bir şehre özgü dinginlik ve huzur da vardı. İstanbul'da mesela şimdi hayat çok çabuk akıp gidiyor yakalayamıyorsunuz. Zaman hem kendini hem de sizi tüketiyor. Hayal kurmaya fırsat yok. Adana'da ise o sarı sıcağı ile hem huzur bulur hem herşeyi görebilecek kadar onlara ulaşabilir hem de istediğinizde rahatlıkla yalnız kalabilirsiniz. Dengeli ve yavaş bir coğrafyadır Adana. Bu bakımdan hayatımın arka bahçesinde 


onun sevgi ve anlayış dolu toprağı mevcut. Gelişen zamanda olgunlaştıkça şehrime olan sevgim arttı ve bağlarımı hep sıcak tutmaya çalıştım. Diğer taraftan sinema ve edebiyatla oldukça ilgili bir ailede büyüdüm. Yine hayata dair “Arka Bahçem”deki küçüklüğüme ait mutlulukları yaşamamda onların rölü çok büyüktür. Ailemizde Ahmet Arif, Orhan Kemal, Yaşar Kemal okunur ve her fırsatta armağan edilirdi. Sinema konuşulur, sinema analizleri aile içinde keyifle yapılır, Yılmaz Güney ve onun filmleri değerlendirilirdi. 
Ailemin hayatımdaki ve mesleki başarı ile birlikte aslında özgüven ve koşulsuz sevgi ile ilgili bana kattığı çok büyük değerler olduğunu şimdi ben de bir ebeveyn olunca çok daha iyi anladım. (Gülümseme ile birlikte kısa bir dalgınlık hali...) Size şimdi aklıma gelen çok hoş bir hikayeyi anlatmak isterim. Bir okul yılı sonunda babama karnemi götürdüm. Bakmadı! Baba karnem dedim, yine bakmadı bile. Bana döndü yüzünde harika bir tebessümle - Sen nasıl buluyorsun karneni? dedi ve devam etti - Sen nasıl buluyorsan öyledir!.. 
Babam o gün bana aslında büyük ve güzel bir hayat dersi vermişti. Bütün dünyayı gezmiş üç lisan bilen oldukça geniş bir bakış açısına sahip özgürlükçü bir kişiydi. İşte, "Arka Bahçemin" küçüklüğüme ait temel mutluluklarında hem ailem hem de Adana var. 


İnsanın sevdiği mesleği yapması nasıl bir duygu? 
Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey aslında sevmediği bir işi yapıyor olması... Eğer sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız, tutku ve istekle ona bağlıysanız. Yaşama 5-0 önde başlıyorsunuz! Bir de sonra aşık olacağınız kişi ile karşılaşmak. Bu olduğunda iş bitiyor zaten. 


Bu Cinema Paradiso'nun Remake'i gibi oldu. 
Salvatore gibi konuştunuz... 
Haklısınız galiba evet gerçekten öyle konuştum. 


Bir girişimci olarak işinizin ticari boyutu ile ilgili hedeflerinizi nedir? Bunları gerçekleştirirken nelere dikkat edersiniz? 

En büyük hedefim yapımlarımızın çok sevilip çok izlenmesidir. Ben tabii duygularıma kulak vererek ilerlerken işimi de kurgularım hep. İşimin ticari boyutu ticari başarısı çok önemlidir. 
Bu hedefler olmazsa yürümez zaten. İlk şans sevdiğin işle karşılaşmak ve derken onu severek uygulamaktır. Ben Üniversite yıllarında çok çeşitli part time işlerde çalıştım. Çiçek aranjmanları yaptım, garsonluk yaptım, Dj'lik yaptım. İnanırmısınız onları da çok severek yaptım. Şimdi bir sokak temizleyicisi olsam işimi yine aynı istekle öyle güzel yaparım ki. Eminim keşfedilirim! Verdiğim örnekten yola çıkarak aslında işinizin ticari boyutu kendinize bakış açınızla başlıyor. Ticari başarınızın ve hedeflerinizin neresinde olursanız olun kendinizi iyi tanımalı, fırsatlarla ilgili istekli ve gayretli olmalısınız. 
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Kendinize karşı oldukça açıksınız... Bu radikal bir özgünlük! Öyleyse ülkemizin ve kıtamızın normlarında sosyal kovaların ve çerçevelerin içine bireysellik sanrısıyla hapsolmuş post modern birey profilleri arasında bizi özgün kılan nedir? 

Özgürlük... Bireyin kendi içinde özgür olması onu bu şartların tamamında bile özgün kılar. Teşekkür ederim güzel yorumunuza ama ben çocukluğumda da hep böyleymişim. Geçen gün oğullarıma da bunu anlattım. Kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin ne kadar önemli oldugunu. Bana geçen gün bir soru sordular. "-Baba sen küçükken ne olmak istiyordun" dediler. Tır Şöförü dedim.Bunun da şöyle bir hikayesi var; İlkokuldaydık ve öğretmenimiz hepimize ne olmak istediğimizi soruyordu, sırayla herkes cevapladı, herkes öğretmen, doktor, mühendis diyordu sıra bana geldi ben de gerçekten o anda hayalini 


istiyorum dedim, bütün sınıf kahkahalara boğuldu. Öğretmenim beni yanına çağırdı ve herkesin içinde bana övgü dolu sözler söyledi. Aklımdan yaşıma uygun bir isteği özgürce dile getirdiğim için bana aferin dedi ve beni alkışlattı. Küçükken Convoy adlı bir fılm izlemiş ve çok etkilenmiştim. 
Ondan sonrada rüyalarımda hep o tırları kullandım. Sinema böyle birşey işte hayallerinizi tetik- 


kurduğum mesleği söyledim. 'Tır şöförü olmak 


"BİR İNSANIN BAŞINA 
GELEBİLECEK EN KÖTÜ ŞEY 
ASLINDA SEVMEDİĞİ BİR İŞİ 
YAPIYOR OLMASI... EĞER 
SEVDİĞİNİZ BİR İŞİ YAPIYORSANIZ, 
YAŞAMA 5-0 ÖNDE 
BAŞLIYORSUNUZ" 


liyor. Bu yaşamda özgün birey olmak için Özgür düşünce gücüne sahip olmalısınız. Sosyal çevre baskısı ve insanın kendinden ziyade başkaları için yaşama şekli tüm dünyayı kuşatmış neredeyse. Bu aslında ömrü kısaltan bir seçim. Önce hissettiğin kişi olmalısın. Aynı sizin hergün Boğaza atlayıp yüzmeniz gibi işte; Kim ne der gözlükleri olma- dan yaşama ben buyum mercekleriyle bakabilme cesareti ve gerçek özgünlük ve yaşam mutluluğu- nun kaynağı bu! Sonrasında daha kaliteli yaşam kaliteli ilişkiler kaliteli işler üretimler geliyor. Bende çocuklarıma bunu anlattım özgür olmak ve hissetiğiniz gibi yaşamalısınız dedim. Özgür ve özgün olmak zincirlerden arınmış olarak yaşamak harika bir duygudur. Özgür ruhlar bu evrene pıril pırıl bir vizyon katarlar, hayat aşkı ve tutkusu çok yüksektir onların. Özgür düşünce ve hareket herhaliyle çok güzeldir! Pazar günü ehliyet sınavım var tir ve kamyon sürücülüğü belgesi alıyorum, bir rüyam gerçek oluyor. (Mutluluk dolu bir kahkaha). 


Adana Türk sanatında aydın insanların yetiştiği bir coğrafya. Özgünlükten yola çıkarsak Yılmaz Güney Sanatı ile size ne ifade eder? 

Yılmaz Güney bir “dahi” idi. Dahilik ve delilik arasında gidip gelen bir üstün zekalı sanatçı idi. 
Onun doğup büyüdüğü şartları düşünürsek hayallerinin peşinden giden ve sıfırdan büyük bir sanatçı olarak doğan bir kişilikti. Aktör, yazar, yönetmen ve sinemacı... Aynı onun gibi bir kişi daha var adını anmadan geçmek istemem; Aydın Uluçay... Tavşanlı Köyü'nden hayatı boyunca hiç çıkmamış hiç biryere gitmemiş sadece küyünde yaşamış bir kamyon şöförü ve aynı zamanda bir sinema entellektüeli. Yazdığı filmi çekmek için kamyonunu satıyor, sonra bizim yollarımız kesişti. Onu keşfettik aslında muhteşem bir film yapu Aydın Uluçay, yurtdışında ödüller bile aldı. 
Hayallerinin peşinden hiç yılmadan gitti. Filmi- nin adı " Kaktüs Kabuğundan Gemiler Yapmak". 
İşte insanın içinden birşeyler fışkırdığında, çağlayan suyun önünde birşey durmaz denir ya aynen öyle oluyor. Yeter ki istemeli insan. Yılmaz Güney de bu isteklerini kararlılıkla gerçekleştirmiş. Sinema açısından ise onu oldukça hassas bulurum, filmlerindeki şiddete meyilli bir yaklaşım yaşadı- 


ğı hayatın bir özetidir bizlere aslında. Büyüdüğü sosyo-kültürel ortamın acımasızlıklarının, yoksulluğun yansıması. 


Türk film ve sinema sektörü büyük bir altyapıya rağmen hala tam teşekküllü bir Endüstriyel Platforma ulaşmadı.Bunun olabilmesi formül nedir? 

Bu aralar dünya ile birlikte Türkiye'de sanat adına bir durağanlık içinde. Son otuz yıldır büyük bir sosyolojik enerji değişimi var,globalleşmenin sonuçu iletişim ağlarının bu derece etkin olması ile "Tektipleşme" oluştu. Bu sadece sinema ve film sektörü değil bütün sektörlerde görebiliriz. Gastronomide bile. Türkiye'de Amerika'da ve Dubai'de de aynı yemeği yiyorsunuz bir restaurant zincirinde. Ben özgünlükten yana olduğum için sanatta, sinemada yaşamda bozulmayan ayrışmayan bir form seviyorum. Bizim kendi kültürüz o kadar özgün ve güzel ki. Özgün fikirlerle kendi kültürümüze ait ilham aldığımız eserler ortaya koymalıyız. Bu da bunu yapacak nesilleri yetiştirerek başlar. Bunun temeli eğitimdir. Malesef bu zamanda başarının ilk ve temel unsuru para olarak gösteriliyor. Bu ölçüt derinlikli üretimi sığlaştırıyor. Kamusal bağlamda ise televizyon ve sinemayı endüstri olarak görebilecek bir vizyonun oluşturulması gerek. Bir de tabii teşvik edilmesi. 
Şimdi düşündüğümüzde dünyaya mal olmuş büyük edebi eser üreten kaç tane yazar çıkıyor ülkemizden. Nitelikli senaryolar, anlamlı şarkılar, emek dolu kitap ve edebi eserleri özlüyoruz. 
Var evet! Yok değil ama elli sene öncesine kıyasla onda biri mahiyetinde üretilen işin. Herşey tektipleşti; tek tip üretim. Çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok köklü bir tarih bitmeyen eşsiz hikayeler, ilhamlarla dolu zengin bir cografya Anadolu!... Bunları ortaya çıkarmalıyız. Ortaya çıkan bu işi duyacak izleyici var mı? Sosyal atmosfer bütün sektörleri şekillendiren bir güçtür. Önce insanların bu sektörü bir endüstri gibi görmeleriyle başlar herşey aslında. Amerika'nın bir yüz sene öncesine bakın, daha o zamanlar başından beri bir endüstriye dönüşmüş, çünkü bu vizyonla algılanmış. Bizde de yeni yeni bu idrak oluştu, o bakımdan oldukça umutluyum. 


Katedilen bu değerli yolun lokomotifi artık sizlersiniz.Yapımcıların gayreti ile gelişen bir sektör sinema sektörü Türkiye'de. Siz büyük bir atılım gerçekleştirdiniz.Tüm dünya coğrafyalarında ses getiren yapımlara imza attınız. 
Bir yapımın kime ne şekilde ulaştığı ve onda bıraktığı etki; yani izleyici kitlesindeki ivme aslında prodüksiyon süreçinin en büyük bilincidir. Timur Savcı tüm dünyaya Türk dizileri- 


ni senelerdir nasıl izletiyor? 

Yıllardır biriktirdiklerimizin bir meyvesi olarak düşünüyorum bunu ben. Elele vererek yola çıktığımız insanlar, deneyimlerimiz... Bu işi sıfırdan kurdum ben. Bir zamana kadar hep düşük bütçeli küçük işler yaptım. Deneyim kazandım sonra hep para biriktirdim. Giderek sektörde bir yer kazandım, derken büyük bir iş yapmak istiyordum hep. Rahmetli Meral Abla ile birlikte (Meral Okay) bir hayalimiz vardı; uluslararası bir iş yapmak. Yıllardır beraber çalışıyorduk, benim ekonomik özgürlüğüm tamamlandığında, neredeyse herşeyimi ortaya koyup bu işe yani “Muhteşem Yüzyıl”a yatırım yaptım. Bu o zaman bir delilik gibiydi birçok şeyi riske ettiğiniz. Çok inancım vardı. Türkiye'de ilk defa bir dizi ilk kelimesinden itibaren uluslararası pazar için inşa edildi. Ve hikayemiz böylece başlamış oldu. Benim bir de şöyle bir şansım oldu. Dizi, reklam ve belgesel türü birçok işte ve birçok yapımda hep yabancı ekiplerle çalıştım. İşin her türlü versiyonunu gördüm. 
Sonra oradaki matematiği ve mekaniği kendi şime uyguladım. Ama sorunuzun cevabını belki şimdi tam olarak verebilirim o da şudur ki; herşey ama herşey hayal kurmakla başlar. Muhteşem Yuzyıl ilk defa tüm dünya ülkelerinde vizyona giren bir dizi olarak birçok şeyi değiştirdi aslında. Bu noktaya kadar gelmemizde ise birçok etken bir araya geldi. Vizyon, cesaret, risk yönetimi, girişimcilik, zamanlama ve şans. Şimdi 86 ülkede vizyonda ve çoğunda bizim Prime-Time olarak adlandırdığımız en çok Iv izleniminin gerçekleştiği saatlerde gösterimde. Çin'de kapıları aralayarak o ülkeye adım atan ilk Türk dizisi yine. Japonya deseniz oradan muhteşem feedback'ler geri, dönümler aldık. Daha senelerce daha devam edecek ve ardından "Kösem" geldi . 


Bu ülkemizin tanıtımı için harika ve doğal bir fırsat.Profesyonel duyarlılığınızı bu açıdan kutlarım. Gelecek projeleriniz nasıl devam edecek? 
Teşekkür ederim. Japonya hazırlığımız bir buçuk sene sürdü, şimdi Japonya'da Prime-Time'dayız. 
Daha yeni ülkeler de var. Yeni projelerimiz için hazırlık süreçlerindeyiz. Biz ayrıca Tims-B olarak bir şirket evliliği gerçekleştirdik. Burak Sağyaşar ile ortaklık kurduk ve TİMS-B olduk. Dümene beraberce asılabileceğim, güvenebileceğim bir yoldaşım olsun istiyordum hep. Bu evliliğin ilk meyvesi “Söz” dizisi ise şimdi vizyonda... Bu arada TAFF adlı şirketimiz de Cemal Okan ile ortaklıgımız sürüyor . Bu firmamızda senede 6-10 arasında yerli Türk filmi üretiyoruz. Bu sene 9 film yaptık. Bunun dışında Amerika'da TİMS olarak bir firmamız var, hatta burada yapacağımız bir proje için Tarantino'nun yapımcısı ve Nikita'nın 


yazarı ile geçen hafta İstanbul'da bir görüşmemiz oldu onları burada ağarladık. Amerika'da da ileriki zamanlarda yeni projelerimiz gerçekleşecek. 


Timur Savcının hayalleri arasında birgün hiç kamera arkasına geçmek var mı? 

Şu anda severek yaptığım bir mesleğim var ben bir yapımcıyım ve bunu şimdi istemem. Ama birgün oldukça daha yaş aldıktan sonra, mesela 70- 
75 yaşlarımdan sonra herşeyi bırakıp yönetmen 
olarak bir film çekebilirim, çünkü anlatacak bir hikayem var bunu biliyorum, ama bu ancak çok büyük bir zaman sonra olur. Ben bir yapım şirketinin yöneticisiyim ve bu şirket için oldukça çok hedeflerim var. Çok değerli yönetmenlerimiz var Türkiye'de, onlar bu arenanın gerçek sahipleri... Sinema ve dizi fılm özünde birbirine benzese de detaylarda ayrılırlar. Yönetmen olarak ikisnin de mediumunu iyi bilmelisiniz. Sinema er meydanıdır, daha sessiz ve derindendir çünkü kaderini seyirci belirler. Dizi film ise, TV reyting ölçümleri ile önceden belirlenir, ön provizyona açık bir sistemdir. Reyting parametreleri ile bir anlamda kaderi anlaşılabilir. Bizim işimizde “Dış Göz”ü kaybetmemek gereklidir. Yani kendi bulunduğun pozisyona ve sahip olduklarına dışardan bakabilme yetisi. Bu dış göz kapanınca herşey sizin için ters döner. Zamanından önce birtakım işlere girişmek sağduyusuz adımlar atmak işte bununla ilgilidir. Ben de buna dikkat etmeye çalışır, hep kendimi yoklarım. Bizim işimiz bir ekip işi,bunun kaynağında da bu düşünce yatar. 


Cennet Sineması'nın bir sahnesinde; Alfredo, Toto'ya şöyle der: Hayat filmlerde gözüktüğü gibi değil evlat; Hayat çok daha zor, herşeye rağmen aşık olmaktan vazgeçme!... Sayın Savcı, sizce “Aşk” nedir? 


Harika bir replik, harika bir final! Bence aşk olmazsa olmazdır! Aşk, bir yaşam kaynağıdır. Ve herşeye rağmen olmalıdır! Hem eşime hem de işime aşkım olmasaydı erken yaşta ölürdüm bun- 


dan eminim. (Oldukça keyifli bir kahkaha)... 
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